Jin  ile  Jiyan’ı buluşturan  bilim 


Nesîbe  Bilen:  Xala werçerxajinekî 


Çiğdem  ZEYLAN  /  rûpel  12 


E3BBBBBBHBBB 

Faşizmin  tüm  ülkelerdeki  karşıtlan!  Kanlı  zulümle, terörle,  açlık  ve  savaşla  birleşmiş  faşizm  paramparça edilip  yere  serilmeden  aramızdan  hiç  kimse dinlenme  ve  mola  verme  hakkına  sahip  değildir. 
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CCara  Zetkin 


Zihinlerdeki  banû  yıkılıyor 


HDP;  yeni  bir  yaşam  projesi  olarak  sistem  tarafından  kapana  kıstırılan  kadınların,  gençlerin  ve  tüm  ezilenlerin  umuduna  dönüşüyor. 
Siyasetin  çehresini  değiştiren  HDP  projesi;  barajı  aşsa  da,  aşmasa  da  halklar  arasında  oluşan  barajları  yıkarak  tarihsel  bir  rol  oynuyor. 


Algıları  alt  üst  eden  HDP  projesi  ile  umut  etmek  artık  hakikat  arayışına  dönüşüyor.  Her  türlü  olasılığın  yaşanabileceği  bir  süreçte  en  güzelini hayal  ederek  yatmak  insanı  ertesi  güne  hazır  uyandırıyor.  Tekçiliğin, milliyetçiliğin,  dinciliğin  renksizliği  yerini  gökkuşağına  bırakacak.  HDP projesinin  aslında  Türkiye  halklarının,  kadınların,  gençlerin,  emekçilerin,  inançların  projesi  olduğu  açığa  çıktı.  •  Ruken ARAŞ/ Sayfa  14 


Türkiye'deki  seçimlerde  HDP'ye Türkiye  halklarının  ilgisinin  büyümesin¬ de  kadına  yaklaşımın  çok  önemli  bir  payı  var.  Türkiye  halkları;  halkların tüm  çeşitliliğiyle  birlikte  yaşam  imkanlarını,  demokratik,  eşitlikçi  yaşam ilkelerini,  kültürel  toplum  gerçekliğinin  önemini  HDP'de  buluşan  kadınların  renkliliğinde  görüyor.  Eminim  olumlu  sonuçlarını  gördükçe  bu  ilgi daha  da  artacaktır.  Rojava'da  ön  plana  çıkan  YPJ  direnişinin  de  arkasında aynı  kaynaktan  beslenen  kocaman  bir  kadın  özgürlük  mücadelesi  gerçeği var.  Rojhilat'da  kadınlara  ve  topluma  onuruna  sahip  çıkma  ve  direnişi  yükseltme  gücü  veren  de  aynı  güneş...#  Tekoşin OZAN/ Sayfa 8 


‘YHTdiıneşeerdÛ  ezmandihçje’ 

IŞİD  faşist  çetelerine  karşı  YPJ/YPG  güçlerinin  ilerleyişi  sürüyor.  YPJ'li  kadın  savaşçılar,  direnişin  en  ön  saflarında  yer  alarak  devrimin  tarihini  yazmaya  devam  ediyor.  Onlar boş  rolde  olanlar,  isyanın  rüzgarını  bizlere  taşıyanlar...  Kadın  olmanın,  var  olmanın  ve  irade  yaratmanın  timsali  olarak  kadın  kurtuluşuna  ilham  verenler... 

Onlar'm  ilerleyişi  sıradan  bir  yol  alma  biçimi  değil.  Ortadoğu  topraklarına  zifiri  bir  karanlık  taşımaya  çalışanlara  karşı  aydın  zamanları  muştuluyorlar.  Bu  uğurda  bedel  vermeye,  tereddütsüz  kendilerini  adamaya  her  an  hazırlar.  Dünyayı  kendilerine  hayran  bırakan  en  belirgin  yönleri  bu;  korkusuzlar,  cesurlar...  YPJ'li  kadınların  zafer  zılgıtları  dalga dalga  yayılmayı  sürdürüyor,  zamanımızı  ışığa  aralıyor... 


İNTİHAR? 
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Nevvaya  Jin 


aktüel 


Haziran  201  5 


Bel  ağrısının  nedeni  ‘evrimdeki  aksama 


Bel  ağrısı  çekenlerin  omurgalarının  insanların en  yakın  akrabası  olarak  kabul  edilen  şempanzelerinkine  benzediği  belirtildi.  Farklı şeklin  nedeninin  de  omurga  kemikleri  arasındaki diskte  oluşan  yara  olduğu  vurgulandı.  Bu  durumun  insanların  evrim  sürecinde  dört  ayak  kullanmaktan  iki  ayak  kullanmaya  geçerken  omurganın  değişmesine  yol  açtığı  tespit  edildi. 

İskoçya,  Kanada  ve  İzlandalI  bilim  insanlarının katıldığı  ve  BMC  Evrimsel  Biyoloji  dergisinde yayımlanan  araştırmanın  doktorların  kimlerin bel  sorunu  yaşayacağını  tahmin  etmesine  yardımcı  olabileceği  kaydedildi. 

Çalışma  sırasında,  omurga  kemiklerinin  şekli, dik  duruş  ve  insanların  omurgası  arasındaki  ilişkiyi  araştırmak  için  şempanzelerin  ve  orangutanların  omurgalarıyla,  antik  insan  iskeletleri incelendi. 

Aberdeen  Üniversitesinden  Prof.  Mark Collard  "Bulgularımıza  göre  omurga  diskleri sorunlu  olanların  omurga  yapıları,  sorunlu olmayanlara  kıyasla  en  yakın  maymunsu  akrabamıza,  şempanzelerinkine  daha  çok  benziyor."  dedi. 

Araştırmada  bu  bireylerin  omurga  diskleri  arasında Schmorl  düğümü  adlı  küçük  bir  sıkışma  (fıtık)  ortaya  çıkıyor. 

Bu  düğümlenmenin  birden  çok  nedeni  olabileceği  söyleniyor  ancak  özellikle  stres  ve  bele  yüklenmeyle  açıklanıyor. 

Evrim  süreci  mükemmel  olmadığından,  binlerce  yıllık  sürece  insanlar  aynı  hızla  ve  şekilde  adapte  olamıyor. 


en 


Tarih,  ne  yalnızca  tarihçilerin  ne  de  siyasetçilerin  yaratımıdır.  Belki  de  herkesten  çok ona  yön  veren  halkların,  anda  tarih  yaratanların  ve  bedel  verenlerindir.  İşte  içinde  bulunduğumuz  günler  böylesi  süreçlerdendir.  Türkiye  ve Kuzey  Kürdistan  siyaseti  açısından  verili  siyasetin çehresini  değiştirecek  bir  zaman  dilimini  yaşıyoruz. 
Demokrasi,  özgürlük  ve  eşitlikten  yana  olan  tüm güçlerin  bu  tarihsel  fırsatı  doğru  ve  yaratıcı  bir biçimde  değerlendirebilmesi,  mücadele  araçlarına dönüştürülebilmesi,  tarihin  hangi  yöne  doğru  bir seyir  alacağını  gösterecektir.  Burada  HDP  çok tarihsel  bir  rol  oynamakta,  halkların  ve  ezilenlerin umudu  olarak  karanlıklara  ışık  tutmaktadır. 

HDP,  bu  anlamı  ile  halkların  uyanışı  ve  umududur.  Erkek  merkezli  siyasete  karşı,  toplum  içinde kalıcı  barışı,  demokrasiyi,  huzur  ve  refahı  temellendiriyor.  Halkların  birlikte  yaşayabilmesinin  özgürlükçü  argümanlarını  çok  zengin  bir  biçimde  oluşturuyor.  Toplumun  demokratik  özerklik  sistemi  ile yeniden  yapılandırılmasını  amaçlıyor.  Böylelikle yeni  bir  hayat  anlayışını  oluşturma  iddiasını  güçlü  bir biçimde  ortaya  çıkarıyor. 

HDP  büyük  insanlık  projesi  ile  toplumun  yeniden  inşasında  ezilen,  sömürülen  beş  bin  yıllık  erkek egemen  sistem  zihniyetinin  geliştirdiği  toplumsal cinsiyetçi  yaşam  tarzına  etkili  darbeler  vuruluyor. 
Gündelik  yaşam  içerisindeki  kadının  özgür,  eşit, adaletli  temellerde  yaşamasının  önü  açılıyor.  Kadına 


karşı  geliştirilen  ayrımcılık,  şiddet  güçlü  alternatifler ortaya  konularak  bertaraf  edilmeye  çalışılıyor. 
Zaten  eş  başkanlık  sistemi  ile  güçlü,  özgürlükçü  bir modeli  esas  alarak  diğer  partilerden  farkını  zihniyet ve  sistemsel  boyutlarda  güçlü  ortaya  koymuştu. 
Kadın  özgürlüğü  konusunda  Kürt  kadının  sağladığı niteliksel  sıçrama  tüm  dünyanın  ilgisini  çekmektedir.  Kürt  kadınlarının  dört  parçada  ortaya  koyduğu irade,  yüreğinde  isyan  taşıyan  her  bir  kadına  büyük cesaret  vermiş  ve  örnek  olmuştur.  Bu  anlamda Kuzey  siyasetinde  açığa  çıkan  kadın  iradesini  dağlar¬ da  mücadele  veren  kadınlardan,  Rojava’da  devrim yaratan  kadınlardan  bağımsız  ele  almak  mümkün değildir.  Bugün  Rojava’da  YPJ’li  kadınlar  amansız bir  mücadele  yürüterek  karanlık  IŞID  çetelerini topraklarından  söküp  atmaktadır.  Türkiye  siyasetinde  halkların  birlikteliğini  oluşturan  ruhun,  Rojava direnişinde  açığa  çıkan  ruh  ile  büyük  bir  bağı  vardır. 
Umudun  ve  isyanın  bulaşıcı  oluşu  bu  ilişkide  çok daha  iyi  açığa  çıkmıştır. 

Değerli  okurlar,  Haziran  sayımızda  HDP  yaşam projesini  ve  yaratacağı  sıçramayı  işleyen  yazılara  yer verdik.  Bununla  birlikte  her  ay  ele  aldığımız  farklı konuları  da  sayfalarımızda  bulabilirsiniz.  Nevvaya  Jin gazetemiz,  Haziran  sayısında  da  renkli  konuları, kadın  odaklı  dosya  ve  röportajları  ile  birlikte  sizlerle olacak.  Beğeneceğinizi  umarak,  Temmuz  sayısında buluşmak  üzere diyoruz... 


Şemaya  <ğin 


Agnlan  akıl  gücüyle  yenmek  mümkün 


Vücuttaki  ağrıların  kontrolü  üzerinde uzman  Vidyamala  Burch,  hastalarını tedavi  ederken  yaşanan  ana  daha  fazla odaklanılması  esasına  dayalı  "farkındalık"  tekniğini  uyguluyor. 

İngiltere'nin  Manchester  kentinde  çalışan  55 
yaşındaki  Vidyamala  Burch,  genç  yaşta  geçirdiği iki  omurga  rahatsızlığı  yüzünden  sürekli  ağrıyla yaşamak  zorunda  olan  birisi.  İlki  16  yaşındayken bir  havuzda  düzenlenen  güvenlik  provası  sırasında  bir  başka  kişiyi  kaldırdığında  meydana  gelmiş. 
İkincisi  de  ondan  beş  yıl  sonra  bir  otomobil  kazası sırasında. 

Bunun  sonucunda  vücudu,  25  yaşındayken, tam  bir  fizikî  çöküş  yaşamış.  Burch,  yoğun  bakıma alınmış.  O  sırada  bir  meditasyon  yoluyla  düşünme şeklinde  büyük  bir  değişim  sağlamış.  "Nihayet anladım  dedim  kendi  kendime.  İçinde  bulunduğum  durumu  kontrol  altında  tutabilecek  bir  akla sahip  olduğumu  görmüştüm"  diye  anlatıyor Vidyamala  Burch. 

Ardından  Burch'ün  pek  çok  farklı  tekniği  denediği  uzun  bir  rehabilitasyon  dönemi  geçmiş.  Üç  yıl sonra  "Farkındalık  Meditasyonu"  denen  bir  tekniğin  kendisine  çok  büyük  yarar  sağladığını  görmüş. 
Günümüzde  "Farkındalık"  adıyla  bilinen  bu  kavram,  yaşanan  o  ana,  o  andaki  düşüncelere,  duy- 


Rüya  görüp  görmediklerini  hayvanlara  sormak  mümkün  olmasa  da  gözlemler  onların da  rüya  gördüklerine  dair  veriler  sunuyor. 
Bu  konuda  iki  yola  başvuruluyor.  Birincisi  uykunun çeşitli  aşamalarında  hayvanların  fiziksel  davranışlarını  incelemek,  İkincisi  ise  uyku  sırasındaki  beyin aktivitelerinin  insan  beynine  benzerlik  gösterip göstermediğini  anlamak. 

1965'te  Fransız  bir  bilim  insanı,  bir  kedinin  beyin sapını  asıl  beyine  bağlayan  ve  varoli  köprüsü  adı verilen  bölgeyi  çıkardığında  kedinin  uykuda  felç olma  durumunun  ortadan  kalktığını,  yürümeye  ve saldırganlaşmaya  başladığını  gördü. 

Bu  durum  kedilerin  uyanıkken  yaptıkları  aktivitelerin  rüyasını  gördükleri  sonucuna  varılmasına neden  oldu.  Kedilerin  uykuda  fare  avlıyor  gibi davrandıkları,  benzer  davranışların  köpeklerde 


gulara  ve  fizikî  hisler  odaklanmayı  hedef  alıyor. 
Temelleri  Budizm  öğretisine  dayalı  olan  binlerce yıllık  bir  teknik. 

Burch'ün  Breathvvorks  adı  altında  başlattığı  sosyal  girişimde  sürekli  ağrı  çeken  kişiler,  farkındalık terapisinin  fiziksel  sıkıntılarını  kontrol  altına  alma¬ da  nasıl  yararlı  olabileceğini  öğrendikleri  8  haftalık bir  kursa  katılıyor. 

Burch,  uzun  süre  işsiz  olan  bazı  öğrencilerinin bu  kurs  ardından  iş  dünyasına  dönebildiğini;  bazılarının  da  uyku  düzenlerinin  düzeldiğini  belirtiyor. 

Stres  düzeyinin  azaltılmasından  hamilelik dönemi  ve  doğum  sırasında  yaşanan  sıkıntılara kadar  çok  çeşitli  alanlarda  verilen  farkındalık programları,  birbirine  benzeyebiliyor.  Ama kendi  girişiminde  verilen  vücudu  rahatlatma tekniğinin  hemen  göze  çarpmayan  ama  önemli bir  farkı  olduğunu  anlatıyor  Burch. 

Odak  noktası  soluk  alma  eğitimi 

Vidyamala  Burch,  öğrencilerine,  ağrıya  yolaçan gerilim  noktasını  bulup  o  noktada  odaklaşan  şekilde  soluk  almayı  öğretiyor.  Böylece  sıkıntının vücuttaki  etkisi  azaldığını  söylüyor  Burch. 

Ağrı  çeken  kişilere  bazı  hareketlerin  yaptırılmasının  yanlış  olabileceğini  kaydeden  Burch,  kendile¬ 


rinin  daha  çok  gündelik  hayat  üzerinde  odaklandıklarını  ve  kişiyi  zorlamak  yerine,  kendisine,  hareket  anında  olanların  farkına  varmasını  öğrettiklerini  belirtiyor. 

"Müzmin  ağrı  çekenler,  inişli  çıkışlı  bir  döngü yaşar.  Kendinizi  iyi  hissettiğiniz  bir  günde  gerçekten  pekçok  şey  yaparsınız.  Ama  bunun  sonucunda ağrının  çok  keskinleştiği  bir  dönem  gelir"  diyen Vidyamala  Burch,  bu  iniş  çıkışları,  "aşırı  faaliyet  ve yetersiz  faaliyet"  diye  tanımlıyor  ve  kendilerine  başvuranların  bir  hafta  süreyle  günce tutarak  ağrılarını  artıran  ve  artırmayan  faaliyetleri  ve  ağrılarına  iyi  gelen  şeyleri  yazmalarını  istediklerini  kaydediyor. 

Zorlukları  kabullenebilmek 

Bu  süreçte  şefkat  ve  iyilik  göstermek  çok büyük  bir  rol  oynuyor.  Birçok  insan  yaşadığı sorunlar  konusunda  kendisini  suçluyor.  Ama kimi  sağlık  sorunları  da  var  ki,  ne  denli  kararlı bir  insan  olursanız  olun  veya  kullandığınız  ilaçlar  ne  denli  güçlü  olursa  olsun  bu  dertlerle  birlikte  yaşamayı  öğrenmeniz  gerekiyor. 

Vidyamala  Burch,  "Yaşadığımız  toplumda, kanseri  yenmek  veya  fiziksel  engellerimize rağmen,  çetin  işler  yapabilmek  gibi  savaşçı  bir 


rÜMasiKciû.  ke  görür? 


de  görüldüğü  sonucuna  varıldı.  REM  (hızlı  göz hareketlerini  içeren  safha)  uykusu  davranış bozukluğu  olan  bazı  insanlarınsa  rüyalarında yumruklama,  tekmeleme,  sıçrama,  koşma  gibi eylemleri  canlandırmaya  çalıştığı,  bunların  hem kendilerine  hem  de  yanlarındaki  insanlara  zarar verebileceği  belirtiliyordu. 

Rüyaları  anlamanın  tek  yolu  insanların  uyku sırasındaki  hareketlerini  gözlemek  değil. 
Artık  beyin  hücrelerinin  elektrik  ve  kimyasal  aktivitele- 


rine  de  bakılabiliyor.  2007'de  Massachusetts Teknoloji  Enstitüsü'nde  (MIT)  iki  araştırmacı,  bir sıçanın  beyninde  hafızanın  oluştuğu  ve  kodlandığı  hipokampüs  bölgesindeki  sinir  hücrelerinin (nöronlar)  uyku  sırasında  aktif  halde  olduğunu tespit  etti.  Daha  önce  sıçanlar  labirentte  dolaşırken  de  aynı  aktivite  gözlenmişti. 

Uyku  sırasında  da  aynı  hücrelerin  aktif  olması sıçanların  rüyalarında  labirentte  koştuklarının  göstergesi  sayıldı.  Öyle  ki  nöronların  aktivitesi  takip edilerek  sıçanların  rüyalarında  labirentin  hangi noktasında  oldukları  görülebiliyordu. 

Uykuda  ötme  provası 

Chicago  Üniversitesinden  araştırmacılar  ise zebra  ispinozlarının  beynini  incelediklerinde  benzer  şeyler  gördüler.  Bu  kuşlar  ötüş  melodilerini sonradan  öğreniyor.  Uyanık  olduklarında  öterken  çıkardıkları  notalara  göre  ön  beyinlerindeki hücreler  belli  elektrik  akımları  oluşturuyor. 
Araştırmacılar  bu  akımlara  bakarak  hangi  nota¬ nın  çıktığını  tespit  edebiliyor. 

Daha  sonra  aynı  işlemler  kuşlar  uyku  halindey- 


tavır  mevcut.  Herşeyin  üstesinden  gelebilmemiz  isteniyor.  Tüketimci  düzen  de,  bize,  orada bir  yerde  iyi  gelecek  birşeylerin  mutlaka  olduğunu  vurgulayıp  duruyor.  Ama  müzmin  bir sorunla  yaşıyorsanız,  daha  iyi  bir  hale  gelmeyebilirsiniz.  Çektiğiniz  zorluk  ne  olursa  olsun  onu onurlu  bir  şekilde  kabullenebilmek,  çok  güzel birşey..."  diyor.  Bbc 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ken  yapıldığında  beyindeki  elektrik  aktivitesinin rastgele  olmadığı  görüldü.  İspinozların  beynindeki elektrik  akımları  uyanıkken  çıkardıkları  notaların aynısını  gösteriyor,  sanki  şarkılarının  provasını yapıyorlardı. 

Rüya  mı,  gerçek  mi? 

Kedilerin,  sıçanların  ve  kuşların  beyinlerindeki bu  aktivitelerin  rüya  olarak  adlandırılıp  adlandırılamayacağı  tartışmalı  bir  konu.  İnsanlar  da  uyku sırasında  rüya  gördüklerini  bilmiyor,  fakat  uyandığında  bunun  farkına  varıyor.  Aynı  şey  bu  hayvanlar  için  de  geçerli  mi  bilemiyoruz.  Aynı  şekilde  gerçek  dünya  ile  rüya  arasında  ayrım  yapıp  yapamadıklarını  da.  Fakat  insan  rüyasının  psikolojik  ve davranışsal  özelliklerinin  hayvanlarda  da  gözlendiğini  kesin  olarak  söyleyebiliriz.  Bbc 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ir  kadın  cinayeti  olarak  intihara  sürükleme  yöntemi erkekler  tarafından  yürütülmektedir.  Ailelerin erken  yaşta  zorla  evliliği  genç  kadınlara  dayatmaları,  kadının  şiddetle  yaşamasının  başlangıç  aşamalarından biridir.  Toplumsal  cinsiyetçiliğin  üretmiş  olduğu ve  her  gün  şiddetin  meşru  bir  şekilde  toplumun her  alanına  nüfus  ettiği  eşitsizlik  sorunu,  kadınların  özgürlük  sorunlarıyla  birleşerek  yaşamı  adım  adım 

kadın  aleyhinde  ölüme  çevirmektedir. 


Kürdistan'da  kadına  yönelik  şiddet  eksenin¬ de  intiharların  tekrardan  gündemde  olduğu  bu  dönemde  öncelikle  "intihar"  olgusunun  bölgedeki  hafızasını  hatırlatmakta  önem  var. 
20001i  yıllarda  görülen  intihar  olayları  Batmanla anılırken  "yardım  çığlığı"  gibi  her  tarafa  yayılmaktaydı.  Çünkü  intihar  olaylarının  sık  görüldüğü dönemde  intihar  girişiminde  bulunup  yaşamını devam  ettiren  kadınların  verileri  ve  deneyimleri elimizdeydi.  Meselenin  savaş  sonrası  oluşmuş olması  diğer  önemli  bir  etken  olarak  kendisini gösterirken,  diğer  bir  mesele  medyanın  da  bugün olduğu  gibi  intiharları  teşvik  edici  tutumu  kadınların  intihar  etmekten  başka  çareleri  yokmuş  gibi bir  algı  yönetimini  kadınlara  sunmasıydı.  Kadın meclislerinin,  dernek  ve  kurumlarının  bugüne nazaran  çok  da  yaygın  olduğu  söylenemezdi. 
İntihara  sürüklenen  kadınların  arkalarından  birçok  not  bırakarak  hayatlarının  çalınmasına  neden olan  erkek  zihniyetinin  kimi  kez  devlet  güçleri  kimi kez  de  ev  ve  toplum  yasaları  olduğu  kendi  ifadelerinde  yer  almaktaydı. 

İntihar  vakaları  bölgede  2000  yıllarından  başlayarak  sürekli  olarak  devam  etmiştir.  Ancak  bunun belli  bir  il  ve  ilçeyle  anılması  2015  yılında  tekrar gündemimize  Van  ve  ilçeleriyle  girmiş  bulunmakta.  2015  yılında  adli  tutanaklara  intihar'  diye  yazılan  kadın  katliamları  bölgenin  her  tarafında  ciddi bir  artışla  kendisini  göstermektedir.  Örneğin 
Diyarbakır'ın  Çınar  ilçesinde  yılda  ortalama  2  ila  4 
intihar  vakası  yaşanırken,  2015  yılının  Mart  ve Nisan  ayında  5  intihar  olayı  ard  arda  yaşandı.  Bu bile  toplumsal  bir  olgunun  artış  seyrini  gözler önüne  sermektedir.  Van'da  da  geçen  yıllara  göre ciddi  bir  artış  söz  konusu.  Ancak  bunun  gerçekten intihar  mı  yoksa  intihara  sürükleme  ve  kadın  cinayetleri  olduğu  noktasında  tartışma  yürütmek gerekmektedir. 

Kadınlar  intihar  etmiyor katlediliyor! 

İntihar  vakalarının  kent  veya  merkezlerde  değil de  kırsal  dediğimiz  köylerde  yaşanıyor  olması, yine  aynı  şekilde  intihar  yaşlarının  9  ila  25  arasında  olması,  yani  nerdeyse  çocuk  ve  gençlerin  intiharlarını  konuştuğumuz  bir  durum  söz  konusu. 
Bugüne  kadar  kadınların  intihar  girişiminden  kurtulduğunu  da  söylemek  zor,  elimize  ulaşan  bilgiler 


kadınların  intihar  girişimlerinin  çoğunlukla  ölümle sonuçlandığını  gösteriyor.  "Kaza"  sonucu  olduğu belirtilen  ölüm  vakalarında  silahların  hedefinde her  zaman  kadınlar  bulunuyor.  Ve  yine  silahla  intiharları  bağdaştıran  savcılar  kadının  tek  başına odada  silahla  neden  kaldığını  hiçbir  zaman  sorgulamamaktadır.  (burada  odalar  genelde  iki  odalıdır.  Çekirdek  olmayan  aile  yaşamında  kadının kendisine  ait  zamanı  ve  mekanı  yoktur.  O  halde kadın  kendisini  yok  etmek  istediğinde,  aileler neden  saatler  sonra  durumu  öğrenir?)  Kadınların arkasından  hiçbir  şey  bırakmadan  ölümü  seçmiş olmaları  da  ayrıca  sorgulanması  gereken  bir durum.  Bir  genç  kadının  kimi  kez  yazacağı  bir  not olabilir,  bazı  intiharlarda  bırakmak  istediği  bir anlam  olmalıdır,  örneğin  sarı,  yeşil,  kırmızı,  kurdeleyi  elinde  saklayan  genç  kadınların  ölümlerinin nasıl  bir  mesaj  içerdiğini  geçmiş  dönemlerdeki intiharlardan  bilmekteyiz. 

Kürdistan'da  2015  yılının  ilk  aylarından  beri devam  eden  kadın  ölümleri,  kadınların  ne  sebeplerle  intiharı  seçtiğini  bilmiyor  oluşumuz,  bu meselenin  intihar  olduğu  noktasında  bizi  şüphele¬ re  götürmektedir.  Şüphelenmek  de  en  doğrusu olsa  gerek.  Bu  alanda  çalışma  yürüten  biri  olarak bölgede  yaşananları  "intihar"  olarak  ele  almanın gerçeklikle  bağdaşmayacağını  belirtmek  isterim. 
Yaşanılanlar  intihar  değil,  erkek  egemen  zihniyetin  kadınları  katletmesidir.  İntihara  sürüklenme hali  tamamıyla  erkek  şiddetinin  son  aşamasıdır. 

Savcılar  "intihar"  diyerek dosyaları  kapatıyor 

Serhat  bölgesinde  başta  Van  olmak  üzere  kadın intiharlarının  ve  katliamlarının  nedenlerini  araştıran  kurumların  dikkat  etmesi  gereken  noktalar¬ dan  biri  bölgeyi  nasıl  ele  aldığımızdır.  Bununla  birlikte  Türkiye'de  artan  kadın  cinayetleri  ile  ilgili bütünsel  bir  bakış  açısına  da  sahip  olmalıyız. 
Yaşanılanları  birbirinden  kopuk  ve  ilişkisiz  olduğunu  düşünmek  bizi  yanıltır.  Batı'da  kadın  katliamları  artmakta,  bunun  adli  vakalardaki  yansıması  da kadın  cinayeti  olarak  geçmektedir.  Ancak  Kuzey Kürdistan'a  geldiğimizde  kadın  katliamları  kadın intiharları  olarak  anılmaktadır.  Kürdistan'da  ciddi bir  şekilde  aile-devlet  ortaklığıyla  sistematik  bir kırımın  Kürt  Kadın  Hareketi'ne  karşı  yürütüldüğünü  düşünmekteyim.  Çünkü  savcılar  yaşanılan  her 


kadın  cinayetine  "intihar"  diyerek  dosyaları kapatmakta  ve  erkeklerin  kadınlara  şiddet  uygulamasının  cezasızlıkla  sonuçlanacağını  göstermektedir.  Bu  da  kadın  cinayetlerini  artırmaktadır. 
Savcıların,  kadınların  şüpheli  ölümlerini  incelerken  tanık  olarak  yalnızca  aile  bireylerini  dinlemeleri  ve  kadınların  ölüme  gittiği  süreci  değerlendirmek  yerine  yalnızca  sonuçla  ilgilenmeleri  asıl  suçluları  korumaya  götürmektedir.  Kadınların  şüpheli  ölümleri  olarak  "intihar"  olaylarının  kapsamlı  bir şekilde  incelenmesi  ve  bu  konuda  yaşanılanlarda intihara  sürüklemenin  kendisinin  bile  suç  kapsamına  girmesi  gerekmektedir. 

Kimi  aileler  kendisi  öldürüyor  kimi  aileler  yavaş yavaş  terbiye  ederekten  ölümü  kadınlara  dayatıyor.  Vurgulamamız  gereken  en  önemli  nokta  ise, işkence  dolu  bir  yaşama  karşı  alternatif  bir  alan  ve yaşam  bulamayan  kadınların  iradesinden  vazgeçmesidir.  Mesela  intihar  eden  kadınların  anneleri şunu  söylüyor:  "hiç  bir  derdi  yoktu,  söz  kesmiştik haftaya  nişanıydı.  O  istemedi  ama  onun  için  iyi biriydi.  Odaya  gitti  saatlerce  çıkmadı,  gittiğimizde kendisini  silahla  öldürmüştü".  Elbette  ki  bu  sözleri  şöyle  okumak  mümkün:  "Aslında  bir  sorun vardı.  İstemediği  biriyle  nişanlandı.  Biz  de  bu senin  için  en  iyisi  dedik.  Odasına  gönderdik  ve eline  bir  silah  verdik.  Ya  kabul  edersin  ya  da  bu odadan  cesedin  çıkar  dedik.  Ve  saatlerce  bekledik,  belki  ikna  olur  ve  kabul  eder  diye  düşündük. 
Ama  silah  sesi  duyduk,  İNTİHAR  etmişti,  yanı  başımızdaki  odadan  cesedini  aldık." 

Kadınların  özgürlük  mücadelesi boğulmak  isteniyor 

Bir  kadın  cinayeti  olarak  intihara  sürükleme yöntemi  erkekler  tarafından  yürütülmektedir. 
Ailelerin  erken  yaşta  zorla  evliliği  genç  kadınlara dayatmaları,  kadının  şiddetle  yaşamasının  başlangıç  aşamalarından  biridir.  Toplumsal  cinsiyetçiliğin  üretmiş  olduğu  ve  her  gün  şiddetin  meşru  bir şekilde  toplumun  her  alanına  nüfus  ettiği  eşitsizlik sorunu,  kadınların  özgürlük  sorunlarıyla  birleşerek  yaşamı  adım  adım  kadın  aleyhinde  ölüme çevirmektedir.  Toplumda  var  olan  şiddeti  meşru gören  geleneksel  yapılar  kadar  AKP'nin  aile,  toplum  ve  kadın  üzerinde  yürütmüş  olduğu  politikalar  kuşkusuz  kadın  katliamlarının  artışının  da temel  sorumlusudur.  Toplumda  bir  şiddet  sarmalı  olarak  erkek-  polis-  devlet  şiddet  uygulayıcıların, katliamlar  ve  insan  hakları  ihlallerinde  geçmiş dönemlere  göre  2015  yılının  başlangıç  aylarında kadınları  hedef  haline  getirdiklerini  görmekteyiz. 

Türkiye'de  ve  Kürdistan'da  kadın  örgütlülüğü açısından  kadın  hareketlerinin  yürütmüş  olduğu çalışmalar,  eylem  ve  etkinlikler  kadına  yönelik şiddetin  önlenmesi  için  gündemler  oluşturmaktadır.  Devlet  aklı  ve  zihniyetini  yürüten  AKP, kadınların  örgütlülüğünü  kırmak  için  kadınların özgürlük  ve  eşitlik  taleplerine  karşı  erkek  şiddetinin  korumacılığını  ve  meşruluğunu  söylem  ve pratikte  katliamın  ortağı  olduğunu  biz  kadınlara her  zaman  göstermiştir. 

Devlet  ve  erk  zihniyetinden  güç  alan  erkekler katletmeye,  kendi  iktidarlarını  büyütmek  için kadınların  evlerini  başına  yıkmaya,  öldürdükleri kadınlara  "intihar"  etti  demeye  devam  ediyor. 


Erkekler,  hesapsız  sandıkları  bir  ortak  oyunda  en fazla  da  kendi  yaşamlarının  katilleri  oluyor. 

Kadın  yaşamsa  eğer,  ölümü  tercih  eden  değil ölüme  sürüklenen,  zorla  onu  yaşamından  koparan  bir  zihniyet  söz  konusudur.  Ne  yazık  ki  bu  yaklaşımın  ne  dini,  sınıfı,  ailesi  ve  ne  de  toplumsal yapısı  vardır. 

Kadınlar  için 

bir  seçenek  yaratmalıyız 

Kadın  Özgürlük  Mücadelesi'ni  yürüten  ve  toplumsallaşmasını  sağlayan  biz  kurumlar  yaşadığımız  deneyimlerden  çok  iyi  biliyoruz  ki  "kadının intihan"  iddiaları  intihar  olgusundan  farklı  bir kategoride  yer  almaktadır.  Buna  "intihar"  demek yaşadığımız  sosyal,  toplumsal  ve  siyasal  dönüşümleri  görmemek  demektir.  Erkek  şiddetine karşı  kadının  alternatif  yaşam  alanlarını  daha  fazla yaratmalı  ve  bunu  bütün  çalışmalarımız  temel ölçüsü  haline  getirmeliyiz. 

Kadınlar  kendisine  dayatılan  yaşamı  kader  gibi kabul  etmek  istemiyor,  ancak  yerine  koyabileceği farklı  bir  alternatifi  de  yaşama  geçiremediğinde önüne  sunulan  şartlarda  boğuluyor.  Kentlerde yaşayan  bir  kadının  tehlikesi  kadın  cinayetidir. 
Ancak  kırsalda  yaşayan  bir  kadının  tehlikesi  ise ona  sunulan  şartlardır.  Ya  kefen  ya  itaattir!  Bunun nedeni  ise  kentlerde  ve  merkez  ilçelerde  kadınların  ulaşabileceği  kadın  kurumlan  varken,  kırsal alanda  bu  kurumlara  ulaşmanın  zor  olmasıdır. 

Coğrafyamızda  evimizin  herhangi  bir  odasın¬ dan  bize  dayatılan  yaşamı  kabul  etmediğimiz için  cesetlerimiz  çıkmaktadır.  Silahı  ve  ipi  kim verdi  fark  etmiyor,  ne  zaman  ve  kimin  öleceği¬ ne  karar  verenler  belli  çünkü.  Hepsi  bir  bütün zaten  bizi  eksik  görmeyi  daha  dünden  kabul eden  baba,  ana,  bacı,  erkek  kardeş  ya  da  sevgi¬ li  ve  koca...  Hepsinin  toplamı  erkeklik  ve  koskoca  bir  devlet  sistemi! 

Sorun  doğru  tanımlanmalı ve  çözüm  getirilmeli 

Kadınların  eşitlik  ve  özgürlük  sorunu  vardır. 
Bu  meseleden  kaynaklı  her  türlü  şiddet  biçimleriyle  karşı  karşıya  kalınırken,  aynı  şekilde  kadın katliamları  ve  "intihar"  olgusu  karşımıza  çıkmaktadır.  Bu  meseleyi  kategorilere  bölmek  ve  ayırımlarla  ele  almak  sorunlarımıza  bütünsel  olarak  bakmayı  engelleyecektir.  Kadına  yönelik  şiddet  sistematiktir  ve  karşımıza  kimi  kez  fiziksel, duygusal,  sosyal  ve  ekonomik  şiddet  biçimleri olarak  çıktığı  gibi  kimi  kez  kadın  cinayetleri  ve intiharları  olarak  çıkmaktadır. 

Biz  kadın  hareketlerinin  yapması  gereken sorunları  doğru  temelde  analiz  etmek  ve  mücadelemizi  adım  adım  yükseltirken  ret  ettiğimiz  sisteme  karşı  özgür  yaşam  alanlarımızı  alternatif  olarak  inşa  etmek  ve  bu  yaşamı  her  kadının  iradesin¬ de  kendisini  görmeyi  sağlayabilmektir.  Köylerden kentlere  kadar  kadın  meclislerimizin  yaygınlaşması  ve  oluşturulması  kadınların  şüpheli  ölümlerinin hesap  sorulmasında  bizleri  önemli  bir  aşamaya taşıyacağı  inancındayım. 

*  Sosyolog  Halide  Türkoğlu/Amed-Çınar Belediyesi  Jinwar  Kadın  Merkezi 


Batı’da  kadın  katliamları  artmakta,  bunun  adli  vakalardaki yansıması  da  “kadın  cinayeti”  olarak  geçmektedir.  Ancak Kuzey  Kürdistan’a  geldiğimizde  kadın  katliamları  “kadın intiharları”  olarak  anılmaktadır.  Kürdistan’da  ciddi  bir  şekilde  ailedevlet  ortaklığıyla  sistematik  bir  kırımın  Kürt  Kadın  Hareketi’ne karşı  yürütüldüğünü  düşünmekteyim.  Çünkü  savcılar  yaşanılan  her kadın  cinayetine  “intihar”  diyerek  dosyaları  kapatmakta  ve  erkeklerin  kadınlara  şiddet  uygulamasının  cezasızlıkla  sonuçlanacağını göstermektedir.  Bu  da  kadın  cinayetlerini  artırmaktadır. 


n  Nevvaya  Jin 
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Aristofanes’in  antik  Yunan  tiyatrosunun  en  önemli  komedilerinden  biri 
sayılan  Lysistrata  oyunu  MÖ.  411 
yılında  yazıldı.  Oyun,  Lysistrata  adlı  bir  kadının hikayesini  anlatıyor.  O  dönem  Atina-Sparta savaşı  yaşanmaktadır.  Kadınlar  erkekleri  savaştan vazgeçirip  barışa  zorlamak  amacıyla  cinsel  grev eylemine  girerler.  Aristofanes’in  tiyatro  oyunu bilebildiğimiz  ilk  sivil  itaatsizlik  eylemlerinden biri.  Dahası  cinsel  temelli  ilk  yaptırım  içeren eylemlerden  birini  oluşturuyor.  Hikâyede  ayrıca savaş  ve  kadın  bağlamında  kadınların  savaştan kaynaklı  mağduriyetini  ve  bunun  karşısında mücadele  etmesi  gerektiği  de  dile  getiriliyor. 
Burada  cinsellik  erkeklerin  savaşı  bırakması  ve barışı  sağlaması  açısından  önemli  bir  yaptırım aracı  olarak  kullanılıyor. 

Lysistrata’dan  sonra  benzer  örnekler  ne  kadar fazladır  bilemiyoruz.  Ancak  yakın  zamanda  benzer  eylemlere  rastlamak  mümkün.  Barış  için mücadele  eden  ilk  kadın  derneği  1915’te,  Birinci Dünya  Savaşı  sırasında  Hollanda’nın  Lahey  kentinde  kuruluyor  ve  günümüze  kadarda  aktif mücadelesini  sürdürüyor. 

Yakın  zamanda  benzer  eylemler  farklı  ülkelerde cereyan  ediyor.  Liberya’da  kadınlar,  14  yıl  süren  iç savaşın  bitmesi  için  2003’te  cinsel  grev  de  dâhil çok  sayıda  barışçıl  protesto  eylemi  düzenliyor.  Girişimi  başlatan  kadınlardan  Leymah 
Gbowee  ve  Ellen  Johnson- 
Sirleaf  bu  eylemlerinden  dolayı  Nobel  Barış  Ödülü’nün sahibi  oluyor. 

2008’de,  Filipinler’de kadınlar  yaşanan  toprak  kavgalarını  yine  aynı  yöntemle yani  cinsel  grevle  durdurmayı başarıyor. 

Yine  Kolombiya’nın  bir köyünde  kadınlar  köylerine  yol yapılması  için  “Bacakları  kapatma  eylemi”  başlatıyor.  Devlet kısa  sürede  yol  yapmak  zorunda kalıyor. 

Afrika’da  bulunan  Togo’da kadınlar  diktatör  Devlet  Başkanı 
Faure  Gnassingbe’ye  istifa  çağrısında  bulunarak  “eşleriyle  cinsel ilişkiye  girmeme  eylemi”  başlatıyor.  Dünya  çapında  yankı  bulan eylem  hızla  yayılıyor  ve  başarıyla sonuçlanıyor. 

Bu  ve  benzeri  örneklere  dünyanın  farklı ülkelerinde  rastlanabilir.  Ancak  köklü sorunları  çözmek  açısından  daha  fazlası¬ nın  gerektiği  de  açıktır. 

Gerek  savaş  süreçlerinde  gerekse  de  ülke  sorunlarında  kadınların  sistem  dışına  atıldıkları  ve muhatap  alınmadıklarını  biliyoruz.  Ancak  barış ve  savaş  dönemeçlerine  gelindiğinde  kadınların yukarıdaki  örneklerde  de  olduğu  gibi  değiştirici güçlerinin  olduğunu  da  görüyoruz.  Belki  aynı yöntemlerle  değil  ama  kadınların  kalıcı  bir  toplumsal  barışın  sağlanması  için  derinlikli  mücadele  yürütmeleri  kaçınılmaz.  Çünkü  savaşta  kendini  görünür  kılmak  için  mücadele  eden  kadın barışta  da  kendini  özne  haline  getirmek  için mücadele  etmek  zorunda. 

Yakın  zamanda  dünya  deneyimlerinden  yola çıkarak  geniş  bir  araştırma  yayınlayan  Nazan Üstündağ,  oldukça  çarpıcı  sonuçlara  dikkatimizi çekiyor. 

Araştırmaya  göre,  “dünyada  1990-2012  arasında  102  barış  süreci  yürütüldü.  Bu  süreçlerde  585 
anlaşma  imzalandı.  Öte  yandan  dünyada  yürüyen  bu  102  barış  sürecine  katılanların  sadece yüzde  8h  kadın.  İmzacıların  yüzde  3'ü,  arabulucuların  yüzde  3.2'si,  görüşmelere  tanık  olarak katılanların  yüzde  5.5 'i  kadın. 

Kadınların  bu  dışlanmaya  karşı  yürüttükleri mücadele  sonunda  2000  yılında  Birleşmiş Milletler  Güvenlik  Konseyi  1325  No’lu  kararı aldı.  Bu  karara  göre  kadınlar,  barış  pazarlıkları  ve görüşmeleri  de  dahil  olmanın  yanı  sıra,  barışın tesisine  yönelik  tüm  süreçlerde  yer  almalı.  Ayrıca tüm  barış  anlaşmalarında  kadınların  ve  kız  çocuklarının  güvenliğini  sağlayacak  maddeler  barındır¬ 


mak.  2000  yılında  Avrupa  Parlamentosu  da,  üye ülkelere  barış  süreçleri  için  kurdukları  gözlemci  ve  arabulucu  heyetlerinde  cinsiyet eşitliğini  gözetmelerini  tavsiye  ediyor.” 

Araştırmaya  göre,  kadınların  barış görüşmelerine  en  yoğun  katıldığı ülkeler  ve  oranlar  şöyle: 

“2008'de  Kenya’da  yüzde  25, 

1992'de  El  Salvador’da  yüzde  13, 

1995Me  Hırvatistan’da  yüzde 
1 1,  1996'da  Guatemala’da  yüzde 
10,  1998'de  İrlanda’da  yüzde  10, 

200  T de  Afganistan’da  yüzde  9  ve 
2008'de  Ugan’da  da  yüzde  9.  Diğer ülkelerde  katılım  yüzde  5hn  altında.” 

45  barış  sürecinde  imzalanan  300 
anlaşmayı  ele  alan  bir  araştırmaya  göre, bu  anlaşmaların  sadece  yüzde  18h  savaş zamanı  kadınlara  yönelik  işlenmiş  suçları  söz konusu  ediyor. 

Tam  da  bunun  için  kadınların  barış  süreçlerine toplumsal  cinsiyetçiliğe  ve  cins  eşitliğine  duyarlı bir  müzakere  süreci  yaratmaları  oldukça  önem kazanıyor. 

Son  iki  yılda  Kürt  hareketi  ve  Türk  devleti  arasında  süren  “müzakere  süreci”ne  yönelik  kadın 


hareketlerinin  ciddi  bir  çabası oldu.  Kadınlar  kendilerini  sürecin  bir  tarafı  olarak  ilan  ettiler.  Müzakere  sürecinde  aktif  olarak kadın  temsiliyeti  de  sağlandı.  Ancak  günümüzde barış  mı  savaş  mı  ikileminin  yaşandığı  bir  süreçte kadınlar  sadece  müzakere  eksenli  değil  aynı zamanda  savaşın  bir  daha 


Söz  ve  Yol 


[aziran,  Kürt  Kadın  Hareketi açısından  önemli  dönüm  noktalarından  birinin,  belirleyici  olanlarından  bir  olayın  gerçekleştiği  bir  aydır.  Zilan’ın  ayıdır  bu  ay. 

Kürt  halkının  özgürlük  mücadelesi  ilk  sözden  ilk  adımdan  başlamak  üzere  her  an  ve  her zaman  farkını,  derinliğini  hissettirdi,  gösterdi insanlara.  Hatta  tarihe... 

Bu  mücadele  halklar  tarihi  içindeki  yerini büyük  bedeller  vererek  alırken,  sadece  verilen bedellerin  büyüklüğü  kadar,  düşüncesinin, arayışının,  hayallerinin  sağlamlığı  ve  büyüklüğü  de  Kürt  halkını  kendine  çekti. 
Düşüncelerine,  hedeflerine,  hayallerine  sınırlar  çizmemesi,  sınır  tanımaması,  ama  ilkeli oluşu,  ahlaka  büyük  önem  vermesi,  söz  ve eylemi  kopmaz  bağlarla  birbirine  bağlaması insanları  özgürlüğe  bağlamasına  yol  açtı. 
Herkesin  kendi  gerçekliğine  yolculuk  yapmasını  sağladı,  hala  sağlıyor. 

Sonu  olmayan  bir  yol  ve  yolculuk  bu.  Aranan nedir?  Yol  mu,  yolcu  mu,  yolun  sonu  mu? 

Düşüncelerin  ve  duyguların,  bedenler  gibi paramparça  edildiği  bir  çağı  yaşıyoruz. 
Düşüncelerin  umursanmadığı,  duyguların  aşağılandığı,  bedenlerin  nesneleştirildiği  bir  çağ bu.  Alınıp  satılan  o  kadar  çok  şey  var  ki...  Eski çağlarda  ‘söz’  kutsal  bilinirmiş.  İnsan  bir  söz söyledi  mi,  söz  verdi  mi,  bu  en  kutsal  paylaşım sayılırmış.  Kıymetinin  ölçüsü  yokmuş  o zamanlar.  Yemine  gerek  yokmuş.  Çünkü  ‘söz’ özgür  insana  ait  bir  değermiş.  ‘Söz’  kadına  çok yakışırmış.  Her  ses,  her  cümle,  her  konuşma paylaşım  demekmiş,  bireyin  toplumuyla  buluşması  demekmiş,  emek  demekmiş.  İnsanın 


yaşanmaması  için  mücadele  etmek  ve  gündemine farklı  yöntemleri  de  almak  durumunda.  Çünkü müzakereler  bitebilir.  Bir  taraf  müzakereden çekilebilir.  Kaldı  ki  şimdi  yaşanan  da  budur. 
Böylesi  durumlarda  Barış  İçin  Kadın  Girişimi başta  olmak  üzere,  kadın  hareketleri  sürecin  kalıcı  bir  toplumsal  barışa  evirilmesi  için ayrıca  barış  ve  savaş  sorununu  daha derin  gündemine  almak  ve  mücadele yöntemlerini  zenginleştirmek  zorunda.  Belki  Togolu  kadınlar  gibi  yapmayabiliriz.  Ya  da  “neden  olmasın  da” diyebiliriz.  Ama  tam  da  savaş  tamtamlarının  yeniden  çalındığı  bir süreçte,  Ortadoğu’yu  daha  kanlı zamanların  beklediği  bir  dönemde sadece  Kürdistanlı  ve  Türkiyeli kadınlar  olarak  değil  Ortadoğulu kadınlar  olarak  daha  geniş  sivil  itaatsizlik  eylemlerini  tartışabilir  ve yapabiliriz.  Kadınlar  savaş  mı  barış mı  ikilemine  gerek  bırakmadan 
“elbette  ki  barış”  diyebilmek  için mücadelemizi  farklılaştırabilir  ve görünür  kılabiliriz.  Yarın  geç olmadan  kendi öznesi  olabiliriz. 


zamanımızın 


doğaya,  insana  ulaşma  çabasıymış.  Doğadan öğrenilen  sesler,  insanda,  kadında  ‘söz’  olmuş. 
Söz  söyleyebilmek  kendini  var  etmek  demekmiş  aslında.  Bugün  de  ‘söz  söylemek,  kelam etmek’  arif  olmanın,  bilge  olmanın  yansımasıdır.  ‘Sözünü  bilmek’  toplumda  önemlidir. 

Kölelik  çağında  kadının,  insanın  elinden alınan  değerlerden  biri  de  bu  ‘söz’  olmuş. 
Konuşmak  yasaklanmış.  Söz  söylemek-konuşmak  efendilere  ait  kılınmış.  Kölelere  anlaşılmayan  sesler  çıkarmak,  çeşitli  hareketler  yapmak  kalmış.  Düşüncesi-duygusu-dili  elinden alınmış.  Efendiler  o  kadar  çok  sözü  yıpratmışlar  ki,  insanın  sözüne  güven  kalmamış.  Belge istenmiş,  yemin  edilmesi  istenmiş,  imza  vb istenmiş.  Çünkü  efendiler  yaratmıştır  hileyi, komployu,  yalanı,  iftirayı,  sözden  dönmeyi. 

Kaybedilen  sözün  yaratıcısı  kadının  özgürlüğü,  insanın  özgürlüğü,  toplumun  özgürlüğüdür  aslında.  Özgürlük  olmadan  söylenecek her  sözün  bir  değer  taşımayacağı  da  açıktır. 

Önderliğimiz,  Kürdistan’ın  özgürlüğü  için  ilk sözü  söylediğinde  nasıl  da  tir  tir  titrediğini,  neredeyse  bayılma  nöbeti  yaşadığını  anlatır. 
Özgürlük  için  söylenecek  ilk  söz,  yerine  getirilmesi  gereken  özgür  bir  yaşam  anlamına  gelmektedir  çünkü.  Hakikatin  sözcüsü  olmak;  ilk  sözü unutmamayı,  o  sözün  değerini  büyütmeyi  gerektiriyor  çünkü.  Reber  APO’nun  bugüne  kadar  ki her  sözü,  ilk  sözün  heyecanını,  inancını,  kararlılığını  yansıtıyor.  Unutmuyor,  unutturmuyor... 
Çünkü  ‘sözü’  kutsal  bilen  bir  insandır  o. 

Bu  kutsallığa  inanan,  sözü  büyük  değeri  ile söyleyen,  sadece  söylemeyen,  o  sözü  yaşamsal kılan  tarihi  bir  kişilik  Zeynep  Kınacı (Zilan)’dır.  30  Haziran  1996  tarihinde Dersim’de  gerçekleştirdiği  eylemiyle,  Kürt kadınları  için  tarihi  bir  dönüm  sağlamıştır. 
Zeynep  Kınacı’nın  mektuplarını  okumanızı 


hepinizden  rica  ediyorum.  Onun  mektupları ve  çözümleme  düzeyi,  bir  manifesto  olarak isimlendirildi.  Özgürlüğe  dayalı  duruşa  sahip olan  Kınacı’nın  her  sözü,  her  cümlesi  bizi ‘yol’a  çağırıyor.  Söz’ün  değerini,  kutsallığını hatırlatıyor  bizlere.  Söz;  düşünülerek,  tarihselliği  yakalayarak,  bugünden  geleceği  örerek söylenmeli  diyor  adeta.  Söz  söylendikten sonra  da  yürünmeli  ‘yol’da... 

‘Anlamlı  bir  yaşamın  sahibi  olmak  istiyorum’  sözü  başlı  başına  tartışılması,  düşünülmesi,  kendi  yaşamlarımızı  sorgulamamızı  sağlayan bir  söz  oluyor.  Nedir  yaşamak,  nedir  anlam? 
Hele  de  anlamlı  yaşamak?  Zilan’ın  sözleri kadın  özgürlük  mücadelesinin  yolunda  yürüyenler  için  önemli  bir  kılavuzdur.  Bu  yolun yolcularının  nasıl  bir  donanıma,  nasıl  bir  felsefeye,  nasıl  bir  bakış  ve  yorum  gücüne,  nasıl  bir pratikleşme  iradesine  sahip  olması  gerektiğini söylüyor  bize.  Kadının  kendi  öz  sistemini mutlaka  inşa  etmesi  gerektiğini  söylüyor.  Yine pratiğimizin,  emeklerimizin  ifadesi  olan  söz gücüne  nasıl  ulaşmamız  gerektiğini  de  gösteriyor  bize.  Anlamı  olan  bir  düşünce-duygu  ve yaşama  sahip  olmanın  sözleri  bunlar.  Kendini bu  yolun  kıyısında  tutarak,  geride  kalınarak yürünemeyeceğini;  bireycilikle,  bencillikle  de bunun  anlamlı  olmayacağını  söylüyor  bize. 

Kadının  özgür  sözün  yaratıcı  olmasının  adı Zilan  oldu.  Onun  temsil  ettiği  değerler  bugün yeni  bir  kadın  kişiliğini,  yeni  bir  toplumu  inşa ediyor.  Söz  yine  kutsallığını,  değerini  kazanıyor.  Özgürleştikçe  sözlerin  anlam  kazandığı biliniyor  artık. 

Zilan,  özgür  kadının  ilk  sözü  ve  yoludur.  O yol  ise,  özgürlük  sözünün  her  kadını  kucaklamasıyla  büyüyecek  ve  hiç  bitmeden  sürecektir. 
Zilan  şahsında  tüm  özgürlük  yolunun  yolcularını  saygıyla,  minnetle  anıyoruz. 
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bilim 


Nevvaya  Jin 


Radikal  feminist 

hareketin  bilgilerinin  de  ele  alındığı  yeni  dönem  araştırmalarında  bilimin  siyasi  işlevi sorgulanmıştır.  Toplumsal eşitsizliğin  yorumu  ve meşruluğu  bilimlerde  doğal farklılık  olarak  tanımlanıp  bu  bilgi  üzerinden  inşa edilmiştir.  Bu,  tek  başına  ideoloji  eleştirisinin  araçlarıyla  çözülecek  birşey  değil.  Çünkü  eşitsizlikler bilgi  yapılarında,  nesnel  tasarımın  kendisine  yerleşmiştir  ve  böylece  doğallaştırılmaktadır.  Bundan dolayı  feminist  bilim  araştırmasının  görevi  cinsiyet farklılığını  bilim  tarihinin  alt  metni  olarak  ve  epistemolojisi  olarak  görünür  kılmaktır.  Ama  sadece cinsiyet  ilişkilerinin  alanı  eleştirinin  odağına  yerleştirilmemiştir.  Milliyetçilik,  bilim,  seksizm  ve  din gibi  baskın  toplumsal  bilgi  üreten  alanlar  da  eleştirilerek  ele  alınmıştır.  Haklı  olarak  Abdullah  Öcalan  analitik  yazılarında  -  maalesef  büyük  bölümü halen  Almanca'ya  çevirilmemiş  -  devamlı  bu  kategorilere  işaret  etmektedir.  Bunları  düşünce  örneği  olarak  eleştirmekte  olup,  toplumsal  pratikler olarak  aşılması  gerektiğini  vurgulamaktadır.  Bu yazının  amacı  bir  adım  daha  bu  kategorilerin  arkasına  bakmak  olup  bilgi  üretiminin  koşullarını,  tabii düşünce  şemalarını,  Batı  Avrupa  düşünce  şeklinin matrisini  sorgulamaktır. 

Başlangıçta  ilkesel  olarak  tespit  edilmesi  gerekir ki  bu  günkü  toplumlar  bilime  dayanan  mekanizmaların,  bilgilerin,  fikir  alışverişi  (diskurs)  teklifleri¬ nin  ve  araçlarının  yansımasıdır.  Bilimlerin  önemi Avrupa  aydınlanmasından  bu  yana  daha  fazla önem  kazanmıştır.  Bilimlerin  reddedilemeyen  bu toplumsal  durumu  veya  bilimsel  bilgi  modellerinin değerlendirilmesi  gerekli  olup,  asimetrik  toplumsal  yapılarıyla  bağlantısı  tahlil  edilmelidir. 


Dr.  Muriel 
G.ATHENAS* 


diğer  tüm  insanlardan  üst  bir  yere  koyar.  Ve  ikinci hiyerarşileştirme  insan  olmanın  genelini  erkek cinsiyeti  üzerine  kurmak  olur. 
Bu  açıdan  bakıldığında,  19.  yüzyıl  ulus-devletlerinde  evrensel tarih  biliminin  yerleşmesi şaşırtıcı  değildir. 
Bilimsel  olarak  araştırılan  tarih  devamlı önem  kazanmıştır,  kadınlar  hiçbir  şekil de  bu  tarih  yazımında  "tarih  yazıcıları"  olarak  var  olmamışlardır. 

Tarih  yazımının  bilimleştirilmesi, cinsiyet  ilişkileri  tarihine  uzun  süreli bilimsel  giriş  yapılarak  inşa  edildi  ve beyaz  Batı  AvrupalI  hıristiyan  orta  sınıf erkeğine  odaklandı. 

Kadınlar  bilim  ve  siyasete  girdikleri  zaman  19.  yüzyılın  katı cinsiyet  rolleri  büyük  ölçüde görevini  yerine  getirmişti  ve kadınlara  rollerini  tahsis  etmişti.  Kadınlar  tarih  dışı  olarak kabul  edildi  ve  bundan  dolayı da  farklı  tarihsel  süreçler  yaşanmaktadır.  "Kadının  doğası"  diye adlandırılan  söylem  tüm  tolumsal  olayların üstünde  devam  etmektedir.  Bu  yapılar, kadınların  tarihsel  ve  toplumsal  tecrübelerine  uymadığı  halde,  cinsiyetin  hiyerarşisini  sağlama  almak  için oluşturulan  uyarı  sistemidir.  Siyasetin evrensel  ilkeleri  veya  globalleşmiş  ilgilerin  de  totaliter  yüzleri  çoktan  açığa  çıkmıştır.  Toplumlaştırma  aracı  üzerinden, eşitlik  düşüncesinden  hareketle  geriye dönük  ayarlama  işlemi  yapılmıştır.  Faklılığın  yok edilmesi  ve  sıkça  aynı  anlama  gelen  farklı  cinsten olanların  imhası  olmuştur. 


Feminist ampirizmin argümanı,  feministlerin  kapsamlı  ve eleştirisel  bir  perspektive  sahip  olduğudur.  Femist bilim  kadınları  bununla  birlikte bilim  adamlarına  oranla  daha  çok andromerkezi  çarpıtmalar  ile karşı  karşıyadırlar.  Ayrıca  toplumsal  hareketlerin  kendisi  ilkel bilimi  nesnelliğe  zorlamışlardır. 


Feminist  bir  epistemoloji  için  öneriler 


Bilimlerin  yapılışı 


Toplumsal  cinsiyet  ayrımı 


Egemen  paradigmalara  ve  modern  bilimlerin epistemolojilerine  nasıl  gelindi? 

18.  yüzyılın  ikinci  yarısında  üniversitelerde  ve bilgili  çevrelerde  tarih  ve  tarih  yazımı  kuramının hangi  şekilde  oluşturulması  gerektiğine  dair  açıkça  kafa  yorulmuştur.  Hatırlatmak  isterim: Avrupa'nın  birçok  ülkesinde  ulus-devlet  tarih  oluşumunun  tartışıldığı  süreçti.  Batı  Avrupa  din savaşlarını  geride  bırakmış  ve  bölgelerini  seküler paylaşmıştı.  Dünya  'keşfedilmiş'  ve  açılmış  gözüküyordu.  Ve  dünya  siyasi  olarak  paylaşılmıştı,  kitle üretiminin  yeni  teknolojileri  pazara  sunulmuştu,  iş kategorisi  Batı  Avrupa  toplumunda  kendisini norm  olarak  yerleştirmiş  ve  yapısal  olarak  tamamlamıştı.  Genel  hareketlilik  ve  okuma-yazma  yoluyla  halkın  geniş  bölümü  bilgilendirilmiş  olup,  batı hıristiyan  toplumlarının  'bilgilendirmesi  /  bilimselleştirilmesi'  mümkün  kılınmıştır. 

Tarih  bilimi  şimdi  kuramsal  projesinde  meydan okuma  ile  karşı  karşıyadır.  Belirli  mekan  ve zamanda  yayımlanan  birçok  eseri  anlaşılabilecek bir  düzene  sokması  gerekecek.  Soyut  olarak  ifade edecek  olursak,  bütün  olarak  düşünülen  hiyerarşik  ilişkiler  parçalar  halinde  yerine  konulmuştur. 
Genelin  yerine  özel,  farklılığın  yerine  eşiK derecelik  düşüncesi  yer  almıştır.  Bunun pratik  anlamı  şudur:  İnsan  öğretisinin yeni  tasarımı,  sonuçları  olacak  iki 


hiyerarşi  üzerine  kurulmuştur.  Kültür  karşılaştırmalarında  kullanılan eğitim  metaforu,  hıristiyan 
Batı  Avrupalı'yı  insanlığın eğitimcisi  olarak  kabul  eder ve  onu  bu  şekilde 


Feminist  bilim,  moderniteye  dair  kendi  okuma şeklini  geliştirmiştir.  İlk  başta  merkezi  olarak  biyolojik  ve  toplumsal  cinsiyet  ayrımı,  sex  ve  gender, devamında  cinsiyet  özgülünde  iş  bölümünün  analizi,  uzun  süreli  toplumsal  psikolojik  sonuçlarıyla ele  alınmışın  Yanısıra,  analize  göre;  kadın  vücudu matriks  olarak  bölünmüştür  ve  modern  insan  olarak  adlandırılan  insanın  korkularına  hizmet etmektedir.  Kadın  kendisi  için  yok!  Aksine,  kültürel  bir  resmin  işlevini  yerine  getiriyor,  kadının  sonsuz  mitinde  belki  kadınlar  için  bir  geçmiş  vardır, ama  tarih  yoktur. 

Buna  karşı  feminist  ampirizm  şu  şekilde  cevap vermektedir:  Sexizm  ve  erkek  merkeziyetçilik  toplumsal  şartlı  çarpıtmalardır. 

Feminist  ampirizmin  argümanı,  feministlerin kapsamlı  ve  eleştirisel  bir  perspektive  sahip  olduğudur.  Femist  bilim  kadınları  bununla  birlikte bilim  adamlarına  oranla  daha  çok  andromerkezi çarpıtmalar  ile  karşı  karşıyadırlar.  Ayrıca  toplumsal  hareketlerin  kendisi  ilkel  bilimi  nesnelliğe  zorlamışlardır.  Örneğin  19.  yüzyıl  Latin  Amerika  devrimleri  veya  aynı  yüzyılın  sonunda  ve  20.  yüzyılın başındaki  proleter  devrimler  düşünüldüğünde, gelişmelerin  bilimsel  nesnellik  görüşlerini  kesin etkilediği  görülür.  Feminist  ampirizm  tarafından incelenen  olayların  seçimi  de  andromerkezi  bilime  yol  açtığı  için  eleştirilmiştir. 

Durumsal  bilgi  konsepti 

Toplumsal  yapının  yeni  bilgilerine  göre,  yani kategorilerin  kesişmesine  göre  feminist  bakış açıları  çeşitli  olabilirler.  Etnisiteye,  sınıfa,  kültü¬ re  göre  farklı  bakış  açısı  perspektiflerini  araştırmaya  birlikte  getirirler.  Bu  bakış  açıları  araştırmaları  daha  çok  nesnel  olarak  biçimlendirirler. 

Bana  göre  bir  özellik  bahsetmeyi  hak  ediyor. 
Durumsal  bilgi  konsepti:  Savunucularından  biri Donna  Harravvay'dir.  Harravvay,  bilgi  kuramı (yani  epistemoloji)  düşüncelerinin  yerelsellik ve  bedenselliğin  tüm  vizyonlarından  hareket etme  mecburiyetinden  yola  çıkar.  Buna  göre tüm  bakış  açıları  bir  yere,  kuramsal  yansımayı bilgilendirecek  bir  pozisyona  sahiptirler.  Her bilim  kadını  ona  toplumda  bağlı  kalacak,  gelişini  ve  hareket  etme  tarzını  bağlamlaştıracaktır. 
Daha  önce  ifade  edildiği  üzere,  toplumun kenarında  olan  bakış  açıları  buna  daha  uygun ve  yetkindir.  Burada  özneler  çelişkili  oldukları için,  sonuçlandırılmadıkları,  ulaşılabilir  olmamaları,  yaralı  olmaları,  tekçi  olmamaları  ve tarih  dışı  var  olmadıkları  için  daha  çok  bir  karşılaşmaya  ve  diyaloga  yetkindirler.  Nesnellik için  şart  olan  evrensellik  değil,  aksine  yerelliktir.  Rasyonellik,  iktidar  ve  sorumluluk  için  bir hassasiyet  buna  dahildir. 

Feminist  postmodernizm 

Bu  yaklaşım  yukarıda  belirtilen  her  iki  ilkeyi sorgulamaktadır.  Burada  bilimin  temeline  saldırılmaktadır.  Örneğin  yapının  parçalanması  araçlarıyla  tarihleştirme,  ruh  çözümü,  göstergebili- min  diskurs  (fikir  alışverişleri)  hikayelerine  göre aranır,  'gerçeklere'  göre  değil.  Kadınların  seçim hakkına  ilişkin  nasıl  yazıldı  ve  konuşuldu?  Hangi medyada  ve  hangi  zamanda,  izleyiciler  kimlerdi? 
Bu  sorular  diskurs  hikayesine  hizmet  eder,  'gerçeklerin'  üretilmesine  değil.  Bu  araştırmaların etkileri,  radikal  bir  bakış  açısıyla  farklılıkların doğallıktan  çıkarılması  olmuştur.  Cinsiyet  kategorisi  buna  göre  hiçbir  şekilde  bedensel  ve doğal  temele  uygun  değildir,  bu  kategori  daha çok  kendi  parçasını  maskelemektedir. 


Ancak  bu  üç  yaklaşım  da  nesnellik  ve  evrensellik  gibi  bilimsel  paradigmalar  bağlamında  sorgulanmamaktadırlar. 

Feminist  bir  epistemoloji  için... 

Feminist  epistemoloji  daha  etkili  analizler  ve değişiklikler  yapmalıdır.  Metodsal,  tasarımsal  ve içerik  olarak  daha  açık  biçimlendirmelidir. 
Sadece  o  zaman  karşı  çıkışlar,  heyecan  dolu  araştırma  ve  tartışma  alanları  sunabilir.  Ve  aynı  paradigmanın  geçmiş  dönem  yaklaşım  tuzaklarına düşmeyi  engelleyebilir.  Kuramsal  istem  olmalıdır ki  özne  konseptlerine  çalışılabilsin.  Öznenin  bir taraftan  aktif  hareket  etme  yeteneğinin  olması, sadece  egemen  kuralları  ve  normları  yürütmemesi,  diğer  taraftan  ise  hareket  etmenin  kökenini  öznenin  içine/merkezine  (şuur,  irade  vs.)  yerleştirmemelidir,  tüm  toplumsal  ve  kültürel  etkilerden  özgür  olmalıdır. 

Korkular,  baskılar,  acılar  motivasyon  temeli olarak  düşünülebilir.  Mesele,  bunların  hangi şekilde  tasarlanabileceği  veya  herhangi  bir  şekilde  yeniden  inşa  edilebileceği  meselesidir. 
Cinsiyet  kategori  olarak  düşünülmelidir,  etkileşimden  yola  çıkarak  bir  kategori  üretilmelidir. 
İnsanın  cinsiyeti  yoktur,  aksine  cinsiyeti  insan yapar.  Cinsiyetin  önemi  hareket  etmeyi  yöneten dağıtım  sistemidir  (yani  tabii  düşünce  ve  algılama koşulları  veya  hareket  etme  yetenekleridir), insanlar  bu  şekilde  yolunu  tayin  ederler.  Cinsiyet toplumsal  düzenin  ve  normların  beyan  edilmesi olarak  bipolar  bölünmeyle  yansıtılmalıdır.  Yani iktidar  ve  düzen  ilkesi  olarak.  Sadece  bu  şekilde depolanmış,  toplumsal  hareketlerle  bağlantılı olan  araştırma  bizim  düşündüğümüz  manada toplumu  herekete  geçirebilir. 

Ve  bugünkü  cinsiyet  ilişkisi  on  bin  yıllık  değil, aksine  Avrupa  modernitesinin  orta  çağdan  sonraki  gelişmelerinin  bir  sonucudur. 

Bana  göre,  başka  bir  yaşamı  teşvik  etmek  için herhangi  bir  tarihe,  geleneğe  ve  haklı  çıkarılma¬ ya  ihtiyaç  yoktur.  Tüm  insanların  saygı,  dikkat  ve dayanışma  ile  davranılmasını  talep  etmek  için  illa da  'bizim'  tarihimize  atıfta  bulunmak  zorunda değiliz.  Daha  da  fazlası:  Herhangi  belirli  bir  cinsiyete,  sınıfa  ihtiyacımız  yok.  Barış  içinde  yaşamayı talep  etmek  için  de  uygun  dilleri  talep  etme  ihtiyacımız  yok.  İnsan  sürekli  bir  savaş  yürütmüş olsa  da,  barışçıl  anaerkil  klan  toplumu  olmamış olsa  da,  yine  de  eşit  ve  dayanışmacı  bir  yaşam şekli  talep  etme  hakkımız  var.  Biz  bunu  sadece hayata  geçiriyoruz! 

*Feminist,  tarih  bilimci i,  Köln  Üniversitesi  Öğretim  Görevlisi 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Kırsal  alan  ve  bu  alanlara  dayalı  doğal  yaşam  gün  geçtikçe  yok  oluyor.  Kentleşme  büyüyor, nüfus  büyük  bir  dengesizlik  içerisinde  artıyor,  hava  kirliliği  soluk  almamızı  zorlaştırıyor. 
Doğal  beslenme  ve  doğal  yaşam  alanları  hızla  tükeniyor.  Kapitalist  sistemin kârı  için  fütursuzca  kesilen  ağaçlar  toprak  kaymalarına  yol  açıyor. 

Yeşil  alanların  yerini,  asfalt  ve  betonlar  alıyor. 


Jasmin  DEMIRKAPI 


Gün  geçtikçe  doğadan  kopan  ve  doğaya  yabancılaşan  insanlık,  her  gün yeni  bir  felakete  yol  açıyor.  Bunun sonucu  olarak  çölleşme  büyüyor,  yeşil  alan azalıyor,  içme  suyu  tükeniyor,  seller  ve  fırtınalar  yerleşim  yerlerini  yerle  bir  ediyor. 
İnsanlığın  doğaya  karşı  acımasızlığı  ve  sömürüsü  gelecek  açısından  büyük  riskleri  de  beraberinde  getiriyor.  Biz  insanlar  daha  iyi  bir  yaşam uğruna  doğayı  ve  doğanın  güzelliklerini  katletmeye  devam  ediyoruz.  Bunun  sonucu  bizlere tsunami,  kuraklık  ve  açlık  olarak  geri  dönüyor. 
Yani  sadece  yok  ettiğimiz  doğa  değil,  onun  en büyük  parçası  olarak  insan  yaşamını  da  tehlikeye  atıyoruz.  Topraklarımızı,  sularımızı, ormanlarımızı,  hayvanlarımızı  nefessiz  bırakıyoruz.  Yok  ediyor,  yok  oluyoruz. 

Kırsal  alan  ve  bu  alanlara  dayalı  doğal yaşam  gün  geçtikçe  yok  oluyor.  Kentleşme büyüyor,  nüfus  büyük  bir  dengesizlik  içerisinde  artıyor,  hava  kirliliği  soluk  almamızı  zorlaştırıyor.  Doğal  beslenme  ve  doğal  yaşam  alanları  hızla  tükeniyor.  Kapitalist  sistemin  kârı için  fütursuzca  kesilen  ağaçlar  toprak  kaymalarına  yol  açıyor.  Yeşil  alanların  yerini,  asfalt ve  betonlar  alıyor. 

Her  yıl  100  bin  kilometre  karelik  bir  alanı kaplayacak  75  milyar  ton  toprak  erozyona uğruyor.  Dünyadaki  ekilebilir  toprakların 
yüzde  801  kalitesini  yitirmiş  durumda.  Son  40 
yılda  ise  toprak  erozyonu  yüzünden  mahsullerin  üçte  biri  kayba  uğradı. 

Mezopotamya'da,  Yunan,  Roma  ve  Orta 


Amerika'daki  medeniyetlerin  çöküşünde  de toprak  erozyonu  önemli  bir  rol  oynamıştı. 

Verimli  toprağın  oluşması  10-12  bin  yıl  alıyor.  Önce  kayaların  yağmur  ve  rüzgarla  aşınması,  sonra  bunların  böcekler  ve  mikroorganizmalar  yoluyla  parçalanması,  sonra  bunların  çürüyüp  bitkiler  de  dahil  yeni  organizmaları  beslemesi  gerekiyor.  İşte  bu  organik  maddelerin  yüzlerce  yıl  birikmesi  sonucu  toprak  oluşuyor. 
Ancak  her  santimetresinin  oluşması  yüzlerce  yıl alan  toprak  birkaç  saat  içinde  yok  olabiliyor. 

Kendi  kuyusunu  kazmak... 

Bitki  örtüsünün  yok  edilmesiyle  birlikte her  yıl  100  bin  kilometre  karelik  bir  alanı  kaplayacak  75  milyar  ton  toprak  erozyona  uğruyor.  Korucu  örtüden  yoksun  kalan  toprağın su,  rüzgar  ve  yerçekimi  etkisiyle  aşınması  ve taşınmasıyla  birlikte  dünyada  ekilebilir  toprakların  yüzde  80'i  kalitesini  yitirmiş  durumda.  Son  40  yılda  ise  toprak  erozyonu  yüzünden  mahsullerin  üçte  biri  kayba  uğradı  ve  110 
ülke  çölleşme  tehlikesiyle  karşı  karşı... 

Daha  fazla  pay,  daha  fazla  kâr  için  savaşların  dur  durak  bilmediği  dünyamızda  yaşam alanlarımız  her  gün  daha  fazla  eriyor.  Peki doğa  kaynaklarının  sömürülmesiyle  birlikte artan  aşırı  tüketim  karşısında  ne  gibi  önemler alınıyor?  Yaratmış  olduğumuz  bu  ekolojik kıyımın  önüne  nasıl  geçilecek? 

Egemenlerin  yaşam  kalitesini  ve  sözde  mutluluğun  anahtarını  büyümede  aramaları verimli  toprakların  giderek  yok  olmasını  da beraberinde  getirdi.  Verimli  toprağın  oluşması 10-12  bin  yıl  alıyor.  Önce  kayaların  yağmur  ve rüzgarla  aşınması,  sonra  bunların  böcekler  ve mikroorganizmalar  yoluyla  parçalanması  gerekiyor.  Daha  sonra  ise  bunların  çürüyüp  bitkiler de  dahil  yeni  organizmaları  beslemesi  gerekiyor.  İşte  bu  organik  maddelerin  yüzlerce  yıl birikmesi  sonucu  toprak  oluşuyor.  Ancak  ege¬ 


menlerin  her  müdahalesi,  yüzlerce  yılı  alan verimli  toprakların  birkaç  saat  içerisinde  yok olmasını  da  beraberinde  getiriyor.  Dolayısıyla bugünkü  ekonomik  büyüme,  kendisini  yaratan biyo-sisteme  sürekli  zarar  veren  ve  zararın faturasını  ödemeyen  uluslararası  büyük  şirketlerin  bencil  çıkarlarına  hizmet  eden  vahşi  bir sisteme  dönüşmüş  vaziyette. 

Toprak  kaybının  nedenleri 

Ağaçların  kesilmesi,  aşırı  gübreleme  ve otlatma  gibi  toprağın  hor  kullanılması  kıyılar¬ da  susuz  bölgelerin  dönüşmesine  neden  olur. 
Böylece  insan  kaynaklı  bu  tahrip,  kuraklık  gibi iklim  faktörlerinin  zincirleme  reaksiyon  içinde hızlanmasına  yol  açıyor. 

Aşırı  yağışlar  beton  ve  asfalta  ve  kar  suları yeterli  akış  yolu  olmayan  düzleşmiş  nehir yataklarına  düştüğünde  akıntı  verimli  toprak parçalarını  da  alıp  götürüyor. 

Geniş  düzlüklerde  monokültür  (bir  bitki türünün  bir  bölgede  çok  yaygın  olarak  uzun yıllar  boyunca  yetiştirilmesine  dayanan  bir tarımsal  yöntem)  yönteminin  verimliliğinin devamı  için  ek  gübre  ve  böcek  ilaçlarına  ihtiyaç  vardır.  Kullanılan  gübre  miktarı  ve  uygulama  alanı  ise  giderek  artıyor.  Dünyadaki  tarım alanlarının  yaklaşık  yüzde  40'ı  bitki  koruma maddeleri  gibi  zararlı  kimyasal  ilaçların  kullanımından  dolayı  risk  altında. Toprağın  yok olmasına  neden  olan  faktörlerden  biri  de  yol ve  yerleşim  alanlarının  altında  kullanılmaz hale  gelmesi. 

İklim  değişikliğinden  dolayı  dünyanın  bazı bölgelerinde  oldukça  az  miktarda  yağış  görülüyor,  bu  da  toprağın  su  kaybetmesine  ve büyük  su  haznelerinde  çok  büyük  oranda suyun  buharlaşmasına  neden  oluyor. 

Bilim  insanları  Avrupa'da  toprağın  en  fazla yüz  yıl  dayanacağına  inanıyor.  Çin'de  ise  topraklar  yenilenme  olanağından  57  kat  daha  hızlı  yok oluyor.  Bu  oran  Avrupa'da  17  kat,  Amerika'da 
10  kat,  Avustralya'da  5  kat  daha  hızlı. 

Ormanlık  alanları  tarıma  açma,  yoğun  toprak  ekimi  sonucu  mineralleri  hızla  tüketme gibi  uygulamalar  nedeniyle  tarım,  toprak aşınmasının  en  büyük  sorumlularından  biri. 
Bu  nedenle  mevcut  tarım  alanlarının  daha  iyi idare  edilmesi  gerekiyor. 

Toprağı  ormandan  arındırmak,  onu  yerinde  tutacak  ağaç  köklerinin  ortadan  kalkmasıyla  rüzgara  açık  hale  getirmek  demek. 
ABD'de  1930'larda  felaket  sonuçlar  doğuran bu  etki  bugün  de  Çin,  Avustralya  ve  Afrika'nın bazı  kesimlerinde  sık  sık  görülüyor. 

Nasıl  korunabilir? 

Dünyamızı  devasa  bir  çöplüğe  dönüştürmüş  durumdayız.  4.5  milyar  yıllık  zaman  diliminin  sadece  son  200  yıllık  döneminde  her şeyi  altüst  etmeyi  başardık.  Bunu  gidermenin 


yolu  da  büyüme  yerine  insanın  yaşam  kalitesini  ön  plana  çıkaran,  doğa  yasalarına  uygun ve  doğayla  barışık  hale  gelerek  sağlıklı  bir gelişmeyi  yaratmaktan  geçiyor. 

Bununla  birlikte  köylerimize  dönerek  topraklarımıza  ağaç  ve  funda  dikerek  bu  durumun  önüne  geçebiliriz.  Örneğin  Batı Afrika'daki  ağaç  dikme  programları  sayesinde toprağın  verimliliği  önemli  oranda  arttı. 
Cibuti'den  Senegal'e  kadar  geniş  bir  bölgeyi boydan  boya  kaplayacak  ve  çölün  etkilerini durdurmayı  amaçlayan  bir  ağaçlandırma  planına  ise  'Afrika'nın  Yeşil  Şeddi'  adı  verildi. 

Endonezya'da  ise  toprağı  erozyondan korumak  amacıyla  güve  otu  ekiliyor.  Bu  bitki ayrıca  yabani  otları  ve  böcekleri  engelliyor, yağ  üretiminde  ve  hayvan  yemi  olarak  da  kullanılabiliyor. 

Geniş  arazileri  kaplamak  yerine  tarıma uygun  olmayan  ya  da  terkedilmiş  endüstri  bölgeleri  üzerinde  dikey  yerleşim  alanları  oluşturmak  yoluyla  bu  sorun  kısmen  önlenebilir. 

Basit  yöntemler 

Gübre  sorununa  çözümler  getirmek  toprak  kaybının  önüne  geçebilecek  çözümler arasında  yer  alıyor.  Hindistan'da  ve Kamerun'da  hayvan  dışkısının  önce  konteynerlerde  biriktirilip  bakteriler  yoluyla  metan gazı  üretilmesi,  bu  gazın  yakıt,  artıkların  da toprakta  gübre  olarak  kullanılması  gibi  yöntemler  uygulanıyor. 

Topraktaki  nitratı  zenginleştirmenin  bir başka  yolu  ise  köklerinde  taşıdıkları  bakterilerle  havadaki  nitrojeni  parçalayarak  nitrata dönüştürebilen  baklagillerin  ekilmesi. 
Örneğin  10  dönüm  tarlaya  ekilen  soya  fasulyesi  120  kg  nitrat  üretebiliyor.  Uzmanlar  soya fasulyesinin  suni  gübreden  çok  daha  ucuz  ve çevreye  zararsız  olduğunu  belirtiyor. 

İnsanın  toprağı  sürmesi  ise  mineralleri  oksijene  maruz  bırakarak  toprak  verimliliğini  azaltan  bir  yöntem  olarak  görülüyor.  Bunun  yerine toprağı  işlemeden  yapılan  tarım  öneriliyor.  Yani tahıl  toplandıktan  sonra,  bitkinin  toprakta  kalan artıkları  arasındaki  deliklere  tohumların  ekilmesi  öneriliyor.  Bu  yöntem  Brezilya  ve  Amerika kıtasının  diğer  bölgelerinde  yaygınlaşmaya  başlamış  olsa  da  bunu  yapacak  aletlerin  maliyeti birçok  çiftçinin  katılımını  engelliyor. 

Kısacası,  toprak  kaybı  artıyor  ve  toprağa dayalı  tarım  yok  oluyor.  Her  ne  kadar  hava¬ nın,  suyun,  toprağın  ve  yaşanılan  çevrenin kirlenmesi,  yani  gezegenin  ekolojik  yıkımı dünyada  yaşayan  herkesi  yakından  ilgilendiriyorsa  da,  3.  dünya  ülkelerinde  yaşayan  insanlar  için  bu  konular  şimdiden  bir  ölüm  kalım haline  gelmiş  durumdadır.  Yaklaşık  200  yıllık endüstrileşme  sonucu  olarak  toprakların  ve kaynakların  yağlamanması,  insan  yaşamını hızla  uçurumun  kenarına  getirmiştir. 
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Halkların  şarkılarından  ilham  alıyorum 


Ölüm;  tıpkı  doğum  gibi,  bu hayatın  bir  emri!  Kimimiz bunu  unuturak  yaşar  ve  hayat zaman  zaman  hatırlatır;  kimimiz de  hep  içiçedir  bu  gerçeklikle. 
“Kaderi  coğrafyasında”  saklı  olanlar  için, ölüm  unutulabilecek  birşey  değildir.  Her gün  cenaze  haberi  almıyor,  mezarlıklarda gezmiyorsa  bile;  mutlaka  yaşam  alanının her  tarafı  ölenlerin  fotoğrafları  ile  dolu, onların  isimlerini  taşımakla  geçer... 

Bazıları  için  de  “yaşam,  uğrunda  ölünecek  kadar  değerlidir.”  Yani  artık  doğumun ve  yaşamın  ve  ölümün  farklı  anlamlandırmaları  vardır.  Bu  fikir  içinde,  bu  hareket içinde  gelişmiş  herkesin  ölümle  ilişkisi  çok farklı  olur.  “Ölüme  gitmek”,  “ölümü  seçmek”,  “ölümü  yaşamak”  bambaşka  durumları  ifade  ediyor  gibi  görünse  de  aslında, çok  benzer  şeylerdir.  Yaşatmak  için  yapılıyorsa  eğer... 

Dağ,  bunlar  arasında  en  keskini! 
Gidecek  kişi,  göze  alır!  Herşeyi,  “ölümü bile”  göze  alır.  Bir  yanıyla  yaşatmaya  gittiği gibi,  bir  diğer  adı  da  ölüme  gitmesidir. 
Çünkü  savaştır. 

Ölümü  yaşamak,  yaşatmak  için  olmadığı takdirde,  çok  korkunçtur.  Çünkü  o  boşluktan,  o  yalnızlıktan,  o  sessizlikten  asla  çıkaramaz  sizi.  Ancak  ölümün  farkındalığıyla bir  yaşam  kuruyor,  her  gün,  her  an,  her birey  ve  her  mekanın  tadını  ve  değerini biliyorsa,  ölümü  yaşamak  herşeyle  birlikte içinde  ölümü  de  bilmektir. 

Ölümü  seçmek  ise;  kendini  birşeylere bırakmak,  pes  etmek  ve  yaşamdaki  değerler ile  birlikte  zorlukları  da  def  edip  başka  birşeyi  tercih  etmek  ise  kişinin  kararıdır. 
Ancak  yine  bu  sefer  yaşamın  farkındalığıyla  ölümün  ne  olduğunu  bilerek  çıkılan  bir yol  ise  farklıdır.  Yani  yaşatmak  için!  Yani yaşamı  yaşamak  için!  Yani  o  değeri  büyütmek,  ana  katkı  sunmak  için... 

İsmi  intihar  olsa  da;  yaptığımız  birçok eylemden,  gözü  karalıktan,  özgür  iradeden farklı  değildir  benim  gözümde.  Yaşama  gelmeyi  ne  kadar  tercih  edemiyorsak,  yaşam boyunca  toplum  ve  sistem  içinde  ne  kadar örülmüşsek,  ölümü  de  tercih  etme  şansımız çok  yok!  Buna  meydan  okuyan  özgür  savaşçılar  dışında.  Bütün  bu  süreçte,  bedenini  bir müzik  aleti  gibi  kullanarak,  en  güzel  melodiyi  yaratma  uğruna  kararlar  veren,  özellikle kadın  olmak  üzere,  bir  sürü  insan  tanıdık. 
Ve  bunların  hepsini,  “Hareketin  zorlandığı süreçlerde,  onun  önünü  açacak  eylemler yapmışlardır”  diye  öğrendik.  İlk  başta  belki anlamadık.  Ancak  süreç  içinde  tıkanmaları; rahatlamaları  görünce  farkettik. 

“Yalan  ile  yaşayanlar  doğru  ile  savaşır”, yalan  ile  savaşanların,  aslında  doğru  ile savaştığı  bir  noktadayız.  Sistem  iliklerimize kadar  işlettiği,  kirlettiği  değerlerde,  insani ilişkilerimiz  bile  tartışılır  düzeyde!  Ancak bizler  bu  değiliz.  Cezaevindeki  açlık  grevleri  süreçlerinde,  grevde  olmayan  arkadaşların  “yemek  hazır”  yerine  “diş  fırçalayacağız”  demesi  gibiyiz... 

Tercihleri  ne  olursa  olsun... 

Bu  durum,  kişilerle  alakalı  değil;  olumlu veya  olumsuz  değer  yaratmaktır.  Ve  bu,  karşındakine  verdiğimiz  değerle  başlar,  yanındakine  kadar  devam  eder.  “Bunların  kişisel yani  kişiler  düzeyinde  olmadığını,  aslında toplumsal  olarak  bulunduğumuz  noktayı gösterdiğinin  farkındayım.  Bunun  merkezine  de  kendimi  koyarak  söylüyorum. 
Sorun  A  kişisi  B  kişisi  değil;  sorun  toplumsal  birşey.  Bu  kadar  anlam  savaşının  verildiği  bir  zamanda  bu  kadar  yalanın,  anlam yitiminin  ortasında  olmak  kişi  olarak  yaşadığım  son  kırılmadır.  İnsan  tüm  yaşadıklarıyla  olduğu  gibi  görülmeli,  durmalı,  ifade etmeli.  Bunun  ötesi  anlam  yitimidir.  Bunu kabul  etmek  de  teslim  olmaktır.” 

Fadilem  bunları  diyerek  gitti. 
Çocukluğuydu  kırılma  noktası,  yaşadıkları, anlattıkları,  anlatmadıkları...  Tıpkı  hepimiz  gibi! 

Kadın  olmak  çok  zor!  Tek  diyebileceğim bu!  Ve  ne  iyi  ki  biz  yalnız  yürüyen  kadınlar değiliz! 


İNTİHAR 


•  Döne  GÜZEL 


Günümüzde  tek  başına  müzik  ile  ilgilenmenin sıkıntıları  var :  İnsanlar  sanatı  ve  sanatçıyı  daha çok  sosyal  medya  üzerinden  takip  ediyor.  Buna ilişkin  neler  ifade  edebilirsiniz? 


Aslında  direniyoruz.  Sevdiğiniz  işin  bir  parçası olmak  sanırım  öne  çıkıyor.  Yani  işimizi  yaptığınız¬ dan  haz  alıyorsanız  bu  size  yetiyor.  İşin  maddi  kısmını  çok  düşünmeden  bir  çaba  içerisine  giriyorsunuz.  Dolayısıyla  yaptığımız  işin  ruhumuzu doyurması  önem  kazanıyor.  Müzikle  mutlu  oluyorum  ve  beni  dinleyenlere  bu  mutluluğumu yansıtıyorum.  Yoksa  bu  işten  para  kazanmak, hayatını  idame  ettirmek  çok  zor.  Önemli  olan  İlişlerinizin  önüne  bazı  şeyleri  geçirmememizdir. 
Belki  milyar  dolarları  size  verseler  bu  kadar  mutlu ve  huzurlu  olmazsınız. 


Kadın  ve  sanatı  ele  alırsak  neler  belirtebilir siniz?  Sizce  kadınlar  bu  alanda  belirgin  bir  renk taşıyorlar  mı? 


Erkek  egemen  bir  toplumun  içerisinde  büyüyoruz.  Ve  kaptalizmin  kadına  ince  yaklaşımlarıyla  bu egemenlik  daha  da  büyüyor.  Kadınlar  bir  şekilde arka  planda  bırakılıyor.  Kadınları  da  anlıyorum, bu  alanda  direnmek  ya  da  kalmak  gerçekten  çok zor.  İran'ı  bir  farklı,  Afganistan'ı  bir  başka, Avrupası  daha  da  başka... 

Bu  alanda,  biz  kadınlar  özgüven  sorunu  yaşıyoruz,  bunu  gidermemiz  gerekiyor.  Özgüvenimizi büyütmeliyiz.  Bizler  'ben  bunu  sadece  yapabilirim,  bu  da  yeterlidir.  Daha  fazla  ne  yapabiliriz  ki' diye  bakıyoruz.  Doğru,  toplumsal  baskılar  bizim geri  durmamamızı  sağlıyor,  ama  bizim  sanatsal anlamda  en  çokta  geleneklerle  mücadele  etmemiz  gerekiyor.  Bazılarımız  gerçekten  bir  şeyler yapmak  istiyoruz  fakat  engellere  takılıyoruz,  bazılarımız  ise  yaptıklarımızı  yeterli  buluyoruz,  bazılarımız  ise  herşeyi  kabullenmişiz  ve  hayatlarımıza böyle  devam  ediyoruz.  Gelenek,  görenek,  tabular biz  kadınların  hayatında  hep  var.  Yakılan,  dövülen,  bıçaklanan  kısacısı  her  türlü  şiddette  maruz kalan  kadın  gerçeği  var.  İşte  Özgecan  ve  ondan  sonra  da devam  eden  kadınların  yakılmaları...  Ne  yazık  ki  bu  katliamların  arkası  gelmiyor.  Belki sanatla  bunu  biraz  giderebiliriz. 
Sanat  hayatımızın  her  alanında olduğu  için,  belki  değişimler  de  yaratabiliriz.  Çünkü  sanatın  sakinleştirici  bir  etkisi  var. 
Dolayısıyla  biz  kadınların  bu  alanda  daha  güçlü örgütlenmelere  ihtiyacı  var.  Mücadele  yönetemlerimizi  daha  da  güçlendirmeliyiz.  Birlikte  hareket ederek  güç  olabiliriz.  Burada  temel  sorun  herkes birbirinden  bekliyor.  Hep  birlikte  elimizi  taşın  altına  koymalıyız. 


Bundan  sonra  nasıl  bir  yol  izleyeceksiniz, yani  Serenat  Ezgican  bize  projelerinden  bahsedebilir  mi? 

İlk  kez  bir  albüm  çalışması  yapıyorum.  Bu  beni çok  heyacanlandırıyor.  Albümüm  farklı  halkların dillerine  ait  10  parçadan  oluşacak.  Bunun  için çalışmalarımı  hızlandırmış  durumdayım  ve  bu albümü  mümkün  olduğunca  tanıtmak  istiyorum.  Bir  diğeri  ise  bu  uzun  vadeli  bir  projedir, enternasyonalist  bir  çocuk  korusu  oluşturmak istiyorum.  Her  çocuğun  kendi  diliyle  ama  hep birlikte  şarkılar  seslendireceği  bir  koro  arzuluyorum.  Bu  projemi  gerçekleştirmeyi  çok  istiyorum, çocukların  birbirlerinin  hisslerine  ortak  olabilmesini  önemsiyorum. 


Her  birimiz  farklı  bir  pencerelerden  bakarız  müziğe...  Kimimiz  bir  saz  telinde,  kimimiz  bir  kuşun  sesinde,  kimimiz  ise  yaprakların  hışırtısında  hissederiz  onu.  Müzik  bazen acıyı,  bazen  sevinci,  bazen  ise  umudun  özgürlüğe yol  alışıdır.  Bir  de  farklı  dilleri  ve  halkları  ortak değerler  etrafında  toplayan  en  güçlü  bileşkelerdendir  müzik.  Yani  vazgeçilmezlerimizdendir. 
Serenat  Ezgican  da  bu  duygularla  müzikte  kendisini  bulur.  Farklı  halklar  ve  dillerle  buluştukça kendisinden  parçalar  bulur.  Yaşama  onların  penceresinden  baktıkça  kendisine  yakınlaştığını  hisseder.  Ezgican,  müzikle  olan  güçlü  bağını  sadeliği ve  mütevaziliğiyle  bize  yansıtıyor. 


Küçük  yaşlarda  müziğe  başlamışsınız,  müzik sizin  yaşamınızda  nasıl  bir  yere  sahip? 


Müzik  olmadan  ben  nefes  alamam.  Geçen  yıllarla  birlikte  ben  müzikle  o  kadar  çok  bütünleştim ki,  müzik  benim  hobim  olmaktan  çıktı,  yaşamımın bir  parçası  artık. 


Farklı  dillerden  şarkılar  da  seslendiriyorsunuz... 


Annemin  sayesinde  diyebilirim.  Onun  sayesinde  çocukluğumdan  beri  çok  farklı  dillerle  ve  farklı  ülkelerin  müzikleriyle  tanışma  şahsına  sahip oldum.  Tabii  o  zaman  müziğin  bu  kadar  içine giremiyorsunuz,  çocuksunuz  ama  İtalya  yıllarımla  birlikte  müzik  serüvenim  başladı  ve  farklı  halkların  dilleriyle  şarkılar  seslendirme  başladım. 
İtalya'da  çok  farklı  insanlarla  tanıştım,  farklı  renkler  tanıdım  ve  farklı  dillerde  müzik  dinleme  olanağını  yakaladım.  Bir  müziği  dinlerken  ne  dediğinden  daha  çok,  onun  sana  ne  hissettidiğinin daha  önemli  olduğunu  anladım.  Somuttan  daha çok  soyut  bir  şey  müzik.  Başka  ülkelerin  şarkılarını  dinlediğim  zaman,  o  ülkeye  bedava  yolculuk ediyormuşum  gibi  geliyor.  Ve  hiç  birine  karşı yabancılık  hissetmiyorum.  Müziğin  enternasyonelliği  benim  için  önem  arz  ediyor.  Müziğin  herkese  hitap  eden  bir  şey  olması,  çok  eski  zamanlardan  kalan  bir  şarkının  karanlık  odalardan  çıkıp bize  kadar  ulaşması  ve  ölümsüzleşmesi  bana büyük  bir  ilham  kaynağı  oluyor.  O  yüzden bütün  dünya  müzikleri  hayatımda büyük  bir  yer  kaplıyor.  Bu müzikleri  severek  dinliyor  ve yorumluyorum. 


Siz  daha  çok  Lazca, 
Ermenice  vb.  gibi  dillerde söylüyorsunuz.  Genelde ötekiler  diye  tanımlanan  halkların  müziklerini  tercih  ediyorsunuz.  Bu  özel  bir tercih  mi? 


Sadece  bunlarla sınırlı  kalayım  diye düşünmedim.  Fakat ötekileştirme  durumuna baktığımızda,  onların  sesi¬ nin  duyulması  çok  önemli. 

Çünkü  yıllar  yılı  onlar  hep kapalı  kaldı,  hayatları,  hikayeleri hep  saklı  kaldı.  Aslında  baktığınızda  diğerlerinden  çok  büyük  farkları  yok,  'ötekiler'  olarak tanımladığımız  kesimlerin  acıları  ve  sevinçle¬ 


ri  bize  benziyor.  Bu  diller,  kültürler  daha  çok görünür  olmalı  diye  düşünüyorum.  Sanırım  en çokta  bu  beni  onlara  çekiyor.  Bir  de  melodileri beni  çekiyor,  onlarda  kendimi  buluyorum. 
Birbirimize  çok  benziyoruz. 

Popüler  kültürün  yayınlaşmasıyla  birlikte müzikte  tek  renk  daha  belirgin.  Bunu  özellikle İngilizce  şarkılar  için  söyleyebiliriz.  Buna  ilişkin neler  belirtebilir  siniz?  Sizce  bu  diğer  kültürleri nasıl  etkiliyor? 

Bu  biraz  kişiye  bağlı  ve  onun  sanata  nasıl baktığıyla  alakalıdır.  Ben  de  İngilizce  şarkılar söylüyorum,  ama  İngilizce  şarkı  söylemenin çok  yüce  bir  şey  olduğunu  düşünmüyorum. 
Tercihlerimi  yaparken  biraz  daha  o  şarkıların hikayelerine  bakıyorum.  Sanatsal  anlamda büyük  çıkışlar  yapan  ve  İngilizce  söyleyen sanatçılar  var,  ancak  bu  alanı  popüler  olmak için  kullananlar  da  var.  Dolayısıyla  hem  olumlu hem  de  olumsuz  özellikleri  içiçedir  diyebiliriz. 
Özellikle  gençlik  son  dönemlerde  İngilizceyi popüler  olma  noktasında  daha  fazla  kullanmaya  başladı.  İşte  kişi  nasıl  bakıyor,  bu  alanı  nasıl değerlendiriyor,  bu  önem  taşıyor. 

Örneğin  Rap  müziği  bir  isyan  olarak  ortaya çıktı.  Şarkılardaki  sözlere  baktığımızda  sisteme karşı  bir  isyanı  var.  Yani  Rap  muhalif  kimliğiyle öne  çıktı.  Fakat  günümüzde  Rap  şarkılarının  birçoğu  çarpıtılıyor,  içeriği  değiştiriliyor,  büyük  bir bozulmaya  uğruyor.  Artık  isyan  yerine  bireysellikler  yer  alıyor,  toplumdan  uzaklaşıyor  ve  de  dejenere  oluyor.  Rap'i  dinlemek  isteyenler  bence  bu ayrımı  iyi  yapmalıdır.  Özüne  ters  düşmeyen  ve  işi¬ nin  halkını  veren  Rap  gruplar  var,  ben  bunları  dinlemeyi  tercih  ediyorum. 


mmm 


Serenat  Ezgican  kimdir? 

Aslen  Tokat  Türkmenlerinden  olan 
Serenat  Ezgican  1987  İstanbul’da doğdu.  Müziğe  ilgisi  küçük  yaşlarda  başlayan Ezgican,  10  yaşında  gitar  eğitimini  alır.  Bir dönem  öğretmen  olarak  çocuklara  gitar  eğitimini  verdikten  sonra,  2008’de  bir  barış  projesi çerçevesinde  İtalya’ya  gider.  Burada  farklı  halklara  mensup  insanlarla  bir  araya  gelip,  müzik çalışmalarını  sürdürür.  Bu  çalışmayı  kendisi için  önemli  bir  deneyim  olarak  ele  alan  Serenat Ezgican,  bu  deneyimlerini  İtalya’da  müzik sanat  tarihi  üzerine  üniversiteye  giderek  daha da  pekiştirir.  Şu  an  İsviçre’de  yaşayan  Ezgican müziği  hayatının  vazgeçilmezi  olarak  ele  alıyor. 
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Kadın-erkek  eşitliği için  kaç  erkek öldürmemiz  gerek  ? 

Gelin  şöyle  kabaca  bir  hesap yapalım.  Kadın  örgütleri  yıllardır  Türkiye’de  erkeklerin günde  5  kadını  öldürdüğünü  söylüyor. 
365x5  ten  yılda  1823  kadın  öldürülüyor demektir.  Son  on  yılı  hesaba  katsak 18.250.  Eşitlenmeye  nereden  başlayalım peki?  Soru  bu.  Bugünden  başlarsak  her gün  beş,  son  bir  yılı  alırsak  bin  sekiz  yüz yirmi  beş,  on  yıl  iyidir  eşitlik  temeli  kurmak  için  dersek  on  sekiz  bin  iki  yüz  elli erkeği  öldürmemiz  gerek. 

Hesabı  genişletmek  de  mümkün.  On yıl  da  neymiş,  Cumhuriyeti  silip  baştan yazacağız,  en  baştan  eşitleneceğiz  diyebiliriz.  Osmanlı’nın  suçları  Osmanlı’da kalıyor  ya  genelde,  hadi  biz  de  öyle  yaptık  diyelim.  92.  yılına  girdi  girecek Türkiye  Cumhuriyet’inde  cinayetler bazında  bir  eşitlik  için  en  ama  en  kaba hesapla  hemen  bugün  yüz  altmış  yedi bin  dokuz  yüz  (rakamla  167.900)  erkeği öldürmemiz  gerek. 

Ama  nedir  bu  ulusçuluk  canım? 
Yurtta  eşitlik,  cihanda  eşitlik!  Öyle  değil miydi  ?  Araştırmalar  dünyada  erkeklerin her  yıl  66  bin  kadını  öldürdüğünü  söylüyor,  yine  kabanın  kabası  bir  hesapla.  Yüz yıl  iyidir  eşitlenmek  için  dersek  6  milyon altı  yüz,  yapmışken  iki  yüz  yapalım diyenler  için  13  milyon  iki  yüz  erkek öldürmeliyiz. 

E  bunlar  tabi  bireysel  cinayetler. 
Erkeklerin  yaptıkları  savaşlarda,  katliamlarda,  soykırımlarda  ölen  kadınlar  var  bir de.  Sayması,  hesaplaması  imkansız.  Ama yine  kabaca  bir  tablo  canlansın  diye gözümüzde,  savaşlardaki  sivil  ölüm bilançosu  dedikleri  cinayetlerin  ortalamasını,  yarı  yarıya  kadın  olarak  hesaplarsak  son  yüz  yılda  milyonlarca  kadın cinayeti  var  diyebiliriz,  ikinci  dünya savaşında  ölen  60  milyondan  fazla  insan var.  30  milyona  yakın  sivil  doğrudan savaş,  20  milyon  insan  da  savaşın  yol açtığı  açlık,  kıtlık,  hastalık  gibi  nedenler¬ le  öldü.  Bunların  yarısının  kadın  olduğunu  varsayarsak  25  milyon  kadın  eder.  3 
buçuk  milyon  kadın  da  Birinci  dünya savaşından  var.  Soykırımları  da  işin  içine katarsak  Ruanda  soykırımında  500  bin kadın,  Kamboçya  soykırımında  1  milyon  kadın,  Ermeni  soykırımında  500  bin kadın,  Süryani  soykırımında  300  bin kadın,  Kongo  soykırımında  5  milyon kadın  diye  gidiyor  hesap.  Daha  ne  savaşlar,  ne  soykırımlar,  ne  katliamlar  var sayıp  dökmesi  yazılar,  yazılar  alır. 

Yüz  milyonlarca  kadından  bahsediyoruz  artık.  Şimdi  bu  hesabı  tarihle  çarpın, din  savaşlarını,  toprak  savaşlarını,  erkeklerin  yönettiği  dünyanın  tüm  *kötü kararlarını*  hesaba  katın.  Bayrağı  yüksekte  tutmak  isteyenler,  kadın  erkek  eşitliği  için  şu  anki  3  buçuk  milyar  civarı erkek  nüfusun  tamamını  öldürmemiz gerektiği  hesabına  kolayca  varacaktır. 
Yüksek  yetmez,  en  tepeye  diyenler  ise biraz  zorlayarak  dünyadaki  erkek  nüfusu toptan  öldürerek  dahi  eşitlenemediğimizi,  kesin  ve  tam  bir  eşitlik  için  öldürdüklerimizin  bir  kısmını  diriltip  yeniden öldrümemiz  gerektiğini  iddia  edebilir. 

Geçenlerde  aklıma  geldi.  Kadın  erkek eşitliği  lafını  duyunca  ateş  yutmuş  gibi hoplayıp  yaratana  sığınanlar  hesabın buraya  varacağından  mı  korkuyorlar acaba?  Ürkütmeden  anlatsak  anlarlar mı?  Korkma  canım,  korkma  güzelim. 
Eşitlik  bu  değil.  Hesabı  elimizde  bulunsun  diye  yaptım  sadece.  Matematik benim  fıtratımda  var. 


K: 
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rürt  varlığının  gerçekleşmesinde 
Zerdüşt  geleneği önemli  bir  rol oynar.  Bu  gelenek tek  tanrılı  İbrahim? 
dinlerle  putatapar  (totemik)  dinler  arasında tarihsel  geçiş  halkasıdır.  Kabile  kültürlerinde egemen  din  anlayışı  olan  totemik  yapıları  ilk defa  tabusal  olmaktan  çıkarıp  ahlâki-kavramsal  bir  temele  dönüştüren  Zerdüştlük  ilk büyük  dinsel-ahlâki  devrimdir.  Arap  kabileleri¬ ne  dayalı  İslam?  çıkışa  benzeyip  onu  önceler. 
Proto  Kürt  Med  kabilelerinden  inanç  ve  ahlâk temelli  daha  üst  bir  birlik  ortaya  çıkarmayı hedefler.  Kabile  toplum  krizine  demokratik yanı  ağır  basan  bir  çözüm  geliştirir.  M.Ö. 
1000'lerde  varlığını  görünür  kılan  bu  inanç  sistemi,  Zerdüşt  (M.Ö.  6.  yüzyıl)  ile  etkili  bir  toplum  sistemi  geliştirir.  Zerdüşt  devriminde önemli  olan,  dar  kabile  ve  hanedan  birliklerini ilk  defa  aşıp,  tüm  Med  kabileleri  arasında ortak  bir  üst  kimlik  inşa  etmesidir.  Mağî  denilen  rahipler  (bilge  insanlar)  yeni  toplumun  çok etkin  güçleridir.  Zerdüştlük  muazzam  bir  top- 


Kürt  Varlığı  ve  Gelenek 


lumsal  enerjiye  yol  açar.  Bir  araya  gelmeleri çok  zor  olan  kabileleri  ortak  dinî-ahlâki  inanç temelinde  bir  araya  getirmeyi  başarması,  tarihin  üzerinde  yeterince  durmadığı  büyük  bir devrimdir.  İslamiyet  ve  Hıristiyanlıktan  daha az  etkili  değildir.  Hatta  İbrani  kabile  geleneği¬ nin  oluşumunda  da  temel  kaynak  rolündedir. 
Med  Konfederasyonunu  mümkün  kılan  temel harçtır.  Pers  Akhamenit  Hanedanlığımın  özünde  daha  demokratik  muhtevalı  Med Konfederasyonumu  entrikalarla  ele  geçirmesi ve  tarihin  en  büyük  imparatorluğunu  kurması da  Zerdüştî  toplumsal  gelenekle  yakından bağlantılıdır.  Geleneğin  saptırılıp  demokratik özünden  boşaltılması,  İran  merkezli  uygarlık geleneğiyle  sonuçlanmıştır. 

Aryen  imparatorluk  geleneği,  tarihte  demokratik  muhtevalı  kabile  kültürünü  kendi  yönetim çarklarında  en  çok  kullanma  ustalığına  sahiptir. 
Demokratik  muhtevayı  uygarlık  sisteminde  eriterek  tarihin  en  güçlü  monarklarını  yaratmakla övünür.  Batfda  Atina  demokrasisine  karşıt  bir Doğu  despotizm  geleneği  olarak,  günümüze kadar  kendini  pekiştirip  sürekli  kılabilmiştir. 
Atina  demokrasisinin  yol  açtığı  felsefi  bilinç  Batı uygarlığının  oluşumunda  temel  kaynak  rolünü 


oynarken,  Pers  saraylarındaki  despotizmin  içini boşalttığı  Zerdüşt  geleneği  sadece  İskender'in ordularına  yenilmekle  kalmamış,  Doğu  toplumlarının  kültürel  birikimlerini  de  heba  olmaktan kurtaramamıştır:  Tıpkı  Osmanlı  despotizminin geriye  kalan  İslam?  kültürel  birikimleri  kapitalist Batı  uygarlığına  karşı  koruyamaması  gibi.  Ezidi Kürtlerinde  neredeyse  kurumaya  yüz  tutmuş  bu tarihsel  demokratik  gelenek  araştırılmaya  değer önemli  bir  konudur.  Ezidi  Kürtlerle  Alevi  Kürtler yakından  gözlemlendiğinde,  özellikle  kadınlarında  temsilini  bulan  Zerdüştî  kültürün  demokratik,  özgür  ve  eşitçi  özellikleri  rahatlıkla  fark edilebilir.  Tüm  bastırılmışlıklarına  rağmen, doğayla  bütünleşmiş,  açık  sözlü  ve  cesur  yanları  dikkate  değerdir. 

İslamiyet'e  kadar  otantik  özelliklerini  büyük oranda  koruyan  Kürt  kültürel  gerçekliği  üzerinde  yürütülecek  araştırmalar  sadece Kürtlerin  tarihini  aydınlatmakla  kalmayacak, evrensel  tarihin  binlerce  yıl  sürmüş  dönemlerini  de  aydınlatacaktır.  Günümüzde  her  ne denli  silik  kalmış  olsalar  da,  tarihleri  konusunda  yapılacak  araştırmalar  Kürtlerin  demokratik  uygarlık  tarihinin  de  temel  kilometre  taşları  olduklarını  kanıtlayacaktır. 


TEKOŞİN  OZAN 


Mezopotamya’da  kadm  özgürlük  dalgalan... 


Önderliğimizin 
“21.  Yüzyıl, kadın  yüzyılı  olacak” 
tespiti  günlük  olarak somutlaşan  bir  gerçeklik olmaya  başladı.  Küllerinden kendini  yaratan  Simurg  kuşu gibi  kadınlar  da  özgür  yaşam koşullarını  ilk  kaybettiği  Mezopotamya topraklarında  kendini  buluyor.  Öz  gücünü  açığa çıkarıyor,  kendini  yeniden  tanımlıyor.  Varoluşu, onuru,  özgürlüğü  yeniden  anlamlandırıyor. 
Dünyanın  yükselen  değerleri  Mezopotamya  merkezli  ve  kadınların  öncülüğünde  gelişiyor  yeniden.  Kürdistan’daki  tüm  gelişmelerde  kadm  rengi öne  çıkıyor.  Rojavada  cephelerde  direnişe  öncülük  eden  YPJ  güçleri  ve  Demokratik  Ulusun  inşasına  öncülük  eden  Yekitiya  STAR  örgütünün gelişimi,  Türkiye  seçimlerinde  HDP’  de  seçmenlerin  temel  ilgi  alanı  haline  gelen  özgür  kadm politikası,  Rojhılat’  da  bir  kadının  tecavüz  kültürüne  karşı  canı  pahasına  karşı  çıkmasının  taşları yerinden  oynatması,  Şengal’de  DAÎŞ  e  karşı  Ezîdî kadınların  birlikler  oluşturmaya  başlaması.... 
Dünya  bu  topraklardaki  gelişmeleri  kadınların belirginleşen  rengi  üzerinden  takip  ediyor. 

Bütün  dünya  bu  kadınları  izlerken,  bu  kadınlar ayçiçeğinin  yüzünü  güneşe  dönmesi  gibi Imralı’ya  bakıyor.  Kadm  özgürlüğünün  bir  cinsiyet  sorunu  olmadığının  en  bariz  ifadesidir  bu tablo.  İmralı’da  gerek  devletle  gerekse  de  heyetle yapılan  görüşmelerde  temel  tartışma  konuların¬ dan  birinin  kadm  özgürlük  sorunu  yapılması, Türkiye’nin  demokratikleşmesi  ve  Kürt  sorununun  çözümü  için  hazırlanan  belgelerde  yine kadm  özgürlüğünün  temel  bir  ölçü  olarak  konulması  kadm  özgürlük  mücadelesine  çok  güç  veriyor.  Önderliğimizin  siyasal  alanda  ve  toplumsal alanın  diğer  boyutlarında  kadınların  katılımını eşit  temsil  eşit  katılım  ilkesine  dayandırması  hızla uygulamaya  girdi  ve  siyasetin  çehresini  değiştirdi. 
Fark  yaratmak,  alternatif  oluşturmak  engelleri  ve barajları  yıkıyor...  Türkiye’deki  seçimlerde HDP’ye  Türkiye  halklarının  ilgisinin  büyümesinde  kadına  yaklaşımın  çok  önemli  bir  payı  var. 
Türkiye  halkları;  halkların  tüm  çeşitliliğiyle  birlikte  yaşam  imkanlarını,  demokratik,  eşitlikçi yaşam  ilkelerini,  kültürel  toplum  gerçekliğinin önemini  HDP’de  buluşan  kadınların  renkliliğinde  görüyor.  Eminim  olumlu  sonuçlarını  gördükçe  bu  ilgi  daha  da  artacaktır. 

Rojavada  ön  plana  çıkan  YPJ  direnişinin  de arkasında  aynı  kaynaktan  beslenen  kocaman  bir kadın  özgürlük  mücadelesi  gerçeği  var. 
Rojhılat ’da  kadınlara  ve  topluma onuruna  sahip  çıkma  ve  direnişi yükseltme  gücü  veren  de  ayı güneş.  Kadın  özgürlük mücadelesi  başta  Kürt kadınları  ve  bölge  kadınları  olmak  üzere  dünya kadınlarına  ve  halklarına  çok 


önemli  bir  özgür  yaşam  mirası  oluşturmuş durumda.  Ve  bu  süreç  devam  ediyor.  Tarihsel gerçeklikle  bağları  çok  güçlü  olduğu  kadar  son derece  somut  ve  güncel.  Hegemonyanın  altını boşaltan  bu  dalgalar  yeni  bir  yaşam  anlayışı  ve mücadele  tarzıyla  gelişiyor. 

Kapitalist  güçler  bütün  toplumsal  değerlerin içini  boşaltıp  kendi  lehine  işler  hale  getirmesi  gibi kadınların  bu  gelişimini  de  kendi  çıkarına  yönlendirmeye  çalışıyor  elbette.  Bütün  gelişmelerin Kapitalist  kültürden  bağımsız  gelişmesi  mümkün değilmiş  gibi...  Hegemonya  gücü  olmanın  bütün erkek  egemen  ağırlığıyla  gelişmeleri  kendine  mal etmeye,  yalancı  ve  zalim  erkekliğin  en  inceltilmiş haliyle  yanıltmaya  ve  kontrolüne  almaya  çalışıyor. 
Dünya  kadınlarının  ilgisini,  halkların  kabulünü kendine  malzeme  yaparak  daha  fazla  muhatap alma  adı  altında  için  tavizler  koparmaya  çalışıyor. 
Bu  nedenle  bir  yandan  Kapitalizmin  bütün  tortularının  toplandığı  DAIŞ  saldırılarına,  yerel  statükocu  devletlerin  açık-kapalı  fiziki  saldırılarına karşı  direnmek  diğer  yandan  hegemonya  güçlerinin  destek  adı  altında  gelişmelerin  özüne  yönelik saldırılarına  karşı  tedbirli 


derinlik  ve  kapsam  kazandıkça  mücadelesi  de ideolojik  derinliği,  politik  ustalığı,  özgür  yaşam özgür  kadm  amaçlarında  daha  keskin  olmayı gerektiriyor.  Mücadele  uluslararası  bir  nitelik kazanırken  siyasal,  kültürel,  felsefi  bir  çatışma halinde  kazanıyor  bu  niteliğini.  Kadınların özgürlük  mücadelesi  gerçek  anlamda  ve  ilk  kez bu  kadar  yakıcı  olarak  küresel  hegemonya  ile karşı  karşıya  gelmiş  durumda.  Arkasında  büyük mücadele  mirası,  önünde  ve  gününde  büyük  devrim  gerçeğinin  merkezinde  yer  alarak... 

Bu  özgürlük  dalgaları  tarih  boyunca  varlığını korumuş  demokratik  toplumun  örgütlü  ve  güçlenmiş  halidir.  Kapitalistler  örgütlenmiş  toplumdan  daha  güçlü  değildir,  hiç  bir  şey  özgür  kadm etrafında  toplanan  ve  kendini  yeniden  yaratan toplumdan  daha  güçlü  değildir.  Toplumun  kadm eksenli  bir  yaşam  kültürü  etrafında  güçlenmesi erkek  egemen  hegemonyanın  yaşam  alanını daraltacaktır.  Bu  artık  sadece  bir  umut  değil  günlük  olarak  şekillenen  bir  gerçeklik.  Her  gün  daha özgür  yaşanması  dileğiyle.. 
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We  bi  HDP  re 


e  di  çawaniya  şoreşeke  civakî  de  ye.  Di  ve  hilbijartine  de  serkeftina  HDPe  serkeftina  tekoşîna jina  azad  e  jî.  Di  ve  hilbijartine  de  tevlebûna jine  ji  sedî  pencî  ye.  Profila  berendaman  di rejeyek  wek  hev  de  ye.  Bi  projeya  pergala  hevserokatîye  re  bi  îdeaya  tekoşîn  û  azadiya  jine vvergirtina  nav  xwe  dikeve  hilbijartinan.  Ev  te we  vvateye  ku  ev  hilbijartin  wek  peşbirkeke  di navbera  pradigma  jina  azad  û  pradigma  serdest  ya  devvleta  serkariya  mer  de  pek  te.  Di heman  deme  de  ev  te  vvateya  tekoşîna  di  navbera  pergala  serdestiya  mer  û  pergala  azadixwaz  ya  jine.  Di  ve  hilbijartine  de  serkeftina HDPe  di  ware  siyasî  de  jî  di  çavvaniya  şoreşe  de ye.  Levvre  ev  di  wateya  serkeftina  siyaseta demokratîk  de  ye.  De  jin  jî  di  nava  ve  siyaseta demokratîk  de  bi  vîn  û  birekxistiniya  xwe  ve teve  siyasete  bibe.  Li  gel  we  de  di  ware  demokratizebûna  civake  de  jî  encamen  gelek  bi  bandor  derxe.  Lewre  siyaset  di  teşegirtina  civake de  roleke  sereke  dilîze.  Siyaset  çendî  demokratîk  be,  demokratîzebûna  civake  jî  ew  çend  zede dibe.  Ji  ber  ve  rastiye  di  mijara  li  dije  hesten zayendiya  civake  bi  ser  ketin,  geşandindayîna çand  û  hişmendiyeke  li  ser  azadiya  jine  de  serkeftina  ve  siyasete  pir  girîng  e.  Ji  ber  ve  ev  hilbijartin  di  heman  deme  de  hilbijartineke  jine ye.  Jin  dikevin  hilbijartine,  di  kesayetiya  HDPe de  bi  şevveyeke  xwerû  partiya  jine  dikeve  hilbijartine.  HDP  hem  bi  aliye  çendayetî  û  hem  jî  bi aliye  çevvaniye  ve  bi  rastî  jî  partiyeke  jine  ye. 
Mabesta  angaşta  zagona  bingehîn  ya  jine  heye, demezrandina  serokatiyeke  jine  û  li  her  devere pekanîna  meclîsen  jine  heye.  Ev  ten  vvateya pengaven  redîkal  yen  demokratîk.  Ji  ber  van egeran  jî  dive  jin  bi  hemû  heza  xwe  ve  teve  hilbijartinan  bibin  û  baş  bixebitin.  Li  her  dere, gund  bi  gund,  tax  bi  tax,  mal  bi  mal  bigihîjin  her kesî.  Dive  li  her  deriye  bidin.  Dive  hemû  jin  serkeftina  ve  hilbijartine  wekî  emcama  bi  salan  e ku  berdela  we  didin,  eşa  we  dikişînin,  di  reya we  de  ditekoşin  bibînin  û  bi  ve  mebeste  teve xebaten  hilbijartinan  bibin. 

Mafen  hebûn  jî  ji  desten  jinan  girtin 

AKP  partiyek  e  ku  nûnertiya  lûtkeya  serdestiya  pergala  mer  dike.  Di  nava  van  13  salen serkariya  AKPe  de  koteka  li  dij  jine  gihîştiye radeke  naye  kişandin.  Kuştina  jinan  her  roj  di rojeve  de  ye.  Ji  bo  peşî  li  mafe  jinan  bigirin, serî  li  her  reyî  dan.  Mafen  hebûn  jî  ji  desten jinan  girtin.  AKP  ji  bo  bi  sînorkirina  mafe  jine her  tişt  kir,  polîtîkayeke  bi  we  rengî  meşand. 
Bersiva  ku  jin  bidin  AKP  û  partiyen  din ev  e;  dive  biçin  ser  sandiqan  û  dengen  xwe  bidin  HDPe.  Em  bavver dikin  ku  we  jin  li  dora  HDPe  bicivin, bi  dil  û  can  bixebitin  û  ji  wan  re d  i  bej  in  serkeftin.  A 


Peyama  Nevvroze  ya  Reveberiya  me  di çavvaniya  manîfestoyeke  de  bû  û  li  gor pevajoye  giringiyeke  dîrokî  vvergirt. 
Pevajo  edî  li  ber  veguhestina  ser  merheleya lihevkirine  bû.  Hevî  û  bendevvariya  her  kesî  li  ser ve  bingehî  bû.  Piştgiriyeke  girîng  ya  bala  giştî  jî pekhatibû.  Le  li  pey  Nevvroze  xwerû  jî  piştî  daxuyaniya  Dolmabahçeye  Erdoğan  û  AKP  e  peyamen nepejirandina  ve  lihevkirine  dan.  Piştre  got; „Keşeya  Kurd  tüne!"  Li  gel  we  şiyar  û  gotinen wek  "Pejirandina  lijneya  çavderiye  tiştekî  ne  rast e.  Bi  pekhatina  lijneya  çavderiye  we  revvabûna Reveberiye  pekvvere.  Bi  ve  revvabûne  rastiya Ocalan  û  PKKe  te  pejirandin,  ev  jî  te  vvateya  tekçûna  Tirkiye"  derxistin  peş.  Ev  awa  bilevkirin  bûn kelemen  peş  pevajoye.  Di  ve  revvşe  de  pevajo  bi deste  AKP  e  hatiye  qedandin.  Ev  nezîke  meheke ye  ku  tu  hevditin  bi  Reberiya  me  re  peknayen. 
Her  çendî  heyete  gelek  caran  serî  le  dane  jî,  bersiveke  nestandine. 

Beguman  ev  nezîkbûn  û  kirinen  bi  vî  avvayî, renge  politika  AKP'e  ya  Kurd  be  kemasî  li  ber çavan  radixîne.  Bi  zelalî  te  xuyakirin  ku  polîtîka wan  a  tasvîyekirine  ye.  Tu  polîtîkayeke wan  a  çareserkirine  nîne,  ev  du  sal  in ku  sîyaseta  bilîkirineke  xapînok  dimeşînin.  Xuyaye  ku  armanca  wan  a  bingehîn;  keşeya  Kurd  ji  bo  hilbijartinen  di nava  van  herdu  salna  de  bikaranin  bû. 

AKP'e  he  jî  ji  siyaseta  bilîkirina  xapînok hevî  dike.  Ew  wer  zendike  ku  de  bikane ba  li  Kurdan  bîne,  wan  bixapîne  bi  we şevveye  denge  wan  bistîne.  Bele  ew  li pey  ve  hesaben  wiha  ne. 

Di  bûyaren  6, 7  e  Cotmehe  de bi  dehan  ciwan  û  zarok  hatin  kuştin 

Bele  rastiya  rastiye  ev  e;  maskeya  li  ser  rûçike AKP'e  ketiye.  Polîtîka  wan  bi  her  avvayî  deşîfre bûye.  Rûdana  li  Agiriye  mînaka  ve  ya  herî  balkeş e.  Dîsa  daxuyaniyen  wan  en  li  ser  keşeya  Kurd xwerû  yen  ve  davviye  rûçike  wan  be  kemasî  li  ber çavan  raxistiye.  Erdoğan  bi  gotina  xwe  ya "Keşeya  Kurd  tüne!"  armanca  xwe  ya  bingehîn daye  der.  Wî  bi  ve  keşeya  maf  û  azadiyen  Kurd, keşeya  nasnameya  Kurd  înkar  kiriye.  Bi  gotineke kurt  û  kurmancî  Erdoğan  û  AKP  ezbereya  bîrdoza  fermî  neguherîne.  Ew  we  ezbere  li  ser  bingehe  înkar  û  tekbirine  didomînin. 

Baş  te  xuyakirin  ku  AKPe  ji  polîtîka  înkar  û  tekbirine  bi  qase  mîlîmekîjî  be,  bi  paş  ve  gav  neavetiye.  Gelek  zelale  ku  AKPe  biryara  şer  daye  û  wan ev  biryar  di  civîna  konseya  evvlekariya  netevvî  ya di  30  Cotmehe  de  girtine.  Hima  li  pey  ve  civîne zagona  "Paketa  evvlekarî  ya  navxweyî  dan  derxistin.  Bi  vî  avvayî  bingehe  rewa  ye  şer  danîn.  Be ve  rastiye  pevajoyeke  hilbijartine  heye,  wan xwestin  ku  bi  ve  paketa  evvlekariye  zemîneke rewa  ji  bo,  sextekarî,  komplo,  dek  û  doloaban pekbînin.  Devvlet  bere  ve  jî  di  nava  amadekariya şer  de  bû,  li  her  derî  çevvisandin  hebû.  Di  bûyaren  6,  7  e  Cotmehe  de  bi  dehan  civvan  û  zarok hatin  kuştin.  Biserdeçûn  her  çû zede  bû,  binçavkirin  û  girtin her  domiya.  Lekirin  û  avakirina  qereqol  û  bendavan  weş girt.  Leşker  veguheztin sînoran.  Jixwe  polîtîka wan  a  li  hembere 
Rojava  ji  destpeke  ve dijminane  bû.  Li  hem- ber  Rojava  bi  DAÎŞ  û  El 


Nusra  ye  re  hevkarî  kirin.  Ev  hevkariya  wan  he  îro jî  didome.  Ango  AKPe  tu  carî  dev  ji  polîtîka  îmha û  tekbirine  berneda. 

Ev  se  hilbijartine  ku  bendevvariyeke  gel  heye, civak  edî  aşitiye  û  çareseriye  dixwaze.  Hem  gele kurd  û  û  hem  jî  gelen  Tirkiye  li  benda  aşitiye  ne. 
Devvleta  AKP  bi  sextekarî  û  lîstikan  xeyalen  aşîtî ye  civake  ruxandiye.  Bilîkirin  û  xapandina  civake ji  xwe  re  kiriye  armanc.  Di  daxuyaniya Dolmabahçeye  de  jî  bi  hevvesa  xapandina  civake tevgeriyaye.  Le  ket  nav  şaşiyeke  gelek  mezin, levvre  bihezbûn  û  di  nava  baxçeye  gelan  de  geşedana  HDPe  armanca  AKPe  vala  derxist.  Nîyeta AKPe  ya  rasteqîn  niha  he  baştir  xuya  dike. 
Beguman  ev  ne  tene  bi  hesaben  hilbijartinan  yan jî  demî  ye,  rastiya  AKPe  ev  e.  Em  bi  polîtîkayeke; înkarkirin,  nedîtin,  ye  hembere  xwe  tekbirine  re rû  bi  rû  ne. 

Siyaseta  HDPe  wek  siyaseteke alternatîv  her  diçe  xurt  dibe 

Şevvaza  salen  nodî  bikaranîna  AKPe rasterast  bi  projeya  HDPe  ku  li 
Tirkiye  hatiye  pejirandin,  di  nava civake  de  her  diçe  bi  heztir  dibe, ango  bi  geşedana  siyaseta  demokratîk  ve  giredayî ye.  HDP  partiyeke ku  le  bangîli  gelen 
Tirkiye  dike,  siyaseta  we  bi  aliye civake  ve  te  ecibandin  û  siyaseta we  bandoreke  erenî  li  civake  dike.  Bi  giştî  meyleke  ji  her  beşen  civake  digire  û  bi  coş  te  peşvvazîkirin.  Beguman  ev  AKPe  ditirsîne.  Di  van  13  salen serkariya  AKPe  de  cara  yekem  partiyeke  muxalîfa  cidî  derketiye  peş  wan.  Be  hezen  demokratîk  û Kurdan  muxalefeteke  cidî  derneketibû  peş  AKP' e.  Siyaseta  CHPe  û  ya  MHPe  tene  hez  da  AKPe. 
Ev  partiyen  navborî  tu  carî  neketin  nav  pozisyona  ku  bikarin  AKPe  tekin  tengasiye.  Niha  bi  HDPe re  partiya  muxalîf  a  bi  hez  geş  dibe.  HDPe  bi  projeyeke  cidî  û  bi  îdîa  di  siyasete  de  cihe  xwe  girt. 
Piroja  "netevva  demokratîk"  pirojeyeke  wisa  ye ku  dikare  îdeolojiya  devvlete  ya  fermî  ya  ji  netevvperestî,  mezhebî,  cudahiya  zayendan  sud  wedigire  tek  bibe.  Siyaseta  HDPe  wek  siyaseteke alternatîv  her  diçe  xurt  dibe.  Derfeten  ku  biratî  û yektiya  gelan,  tevahiya  kemar,  bavveri  û  çandîn cüda  bikare  li  gel  hev  bijî  diafirîne.  Di  vî  warî  de siyaseteke  ji  bo  her  cure  birekxistinî,  mafe  xweseriya  xwe  pekanîne  derxistiye  peş.  Bele  AKPe aha  ji  ve  rastiye  ditirse  û  di  nava  gumanan  de  ye. 
Di  bine  van  erişen  bepervva  de  ev  rastî  heye. 

Serkeftina  HDPe serkeftina  tekoşîna  jina  azad  e 

HDP  çi  qas  partiya  gelan  be,  ew  qas  jî  partiya  jina  ye.  Daxuyannameya  hilbijartine  ya  HDP 


HDP  çi  qas  partiya gelan  be,  ew  qas  jî partiya  jina  ye. 

Daxuyannameya  hilbijartine  ya 
HDP  e  di  çawaniya  şoreşeke civakî  de  ye.  Di  ve  hilbijartine de  serkeftina  HDPe  serkeftina tekoşîna  jina  azad  e  jî.  Di  ve hilbijartine  de  tevlebûna  jine  ji sedî  pencî  ye.  Profila  berendaman  di  rejeyek  wek  hev  de  ye. 
Bi  projeya  pergala  hevserokatî- ye  re  bi  îdeaya  tekoşîn  û  azadiya  jine  wergirtina  nav  xwe dikeve  hilbijartinan. 
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ji  navjiyane 


Jineke  ku  li  ser  keda  xwe  mezin 


•  Hevî  YEKTA 


Ji  ber  polîtîkayen  zext  û  qirkirine  yen  serdestan  gele  Kurd  neçarî  jiyana  koçberiye  bûye. 
Bi  hezaran  şalin  gel  cîh  û  vvaren  xwe  berdide û  li  deveren  cüda  yen  cîhane  jiyan  dike.  Tevî  hemû zor  û  zahmetiyan  gele  Kurd  hevvildide  çand,  ziman û  nasnameya  xwe  bipareze  û  bijî.  Yek  ji  van  jîjina bi  nave  Jînîka  Qadîre  ku  li  Ermanîstane  jiyan  dike. 
Jînîka  Qadîr  dema  behsa  jiyana  xwe  dike  gelek  tişten  girîng  tîne  ziman.  Di  şexse  malbata  xwe  de behsa  berxwadana  xwe  ya  li  dijî  qirkirine  dike  û dibeje;  ez  bi  xeyala  revvîtiyeke  ber  bi  Kurdistane ve  dijim.  Jînîka  Qadir  ji  2007'an  ve  seroka Komîteya  Kurdistane  ye.  Hervviha  li  Ermenîstane nûnertiya  KNKe  jî  dike.  Li  ser  jiyan  û  tekoşîna Qadir  me  bi  we  re  hevpeyvinek  çekir. 

Em  d  i  karin  hinekî  we  nas  bikin? 

Di  sala  1943'an  de  li  günde  Elagaz  e Ermenîstane  ji  dayik  bûm.  Le  beriya  Ermenîstane 


jiyaneke  me  heye.  Weke  hûn  jî  dizanin  em Kürden  Ezîdî  bi  dare  zore  ji  cîh  vvaren  xwe  hatine sirgûnkirin.  Di  salen  dawî  de  jî  erîşa  li  ser  Ezîdiyan li  Şengale  dewam  dike.  Bi  taybetîjî  dayik  û  bave min  ji  bo  ku  em  xwedî  li  çand  û  zimane  xwe  derkevin  xwedî  hewildaneke  mezin  in.  Em  zimane dayike  û  bavveriya  xwe  mezin  bûn.  Dayik  û  bave me  ku  ji  bo  debara  malbata  xwe  bikin  şev  û  roj dixebitîn  ji  bo  zaroken  xwe  çi  deste  wan  hat  kirin. 
Piştî  ku  min  dibistana  bilind  bi  dawî  kir  zedetirî  2 
salan  kare  tekstîle  de  xebitim.  Le  di  ve  pevajoye de  min  nexweşiyeke  giran  derbas  kir.  Ji  ber  ve yek  neçar  mam  dibistane  jî  berdim.  Ji  ber  ve  yeke her  tim  xebitîmi.  Tevahiya  5  salan  di  kare  tekstîle  de  xebîtim.  Piştre  min  dest  bi  Zanîngeha Marksîst  û  Lenînînst  a  şeve  kir. 

Li  Ermenîstane  di  kare  tekstîle  de  we  hem  berpirsiyariya  ciwanan  hem  jî  serokatiya  sendîkaye kiriye,  Hûn  dikarin  hinekî  behsa  ve  pevajoye bikin? 

Raste,  piştî  dibistane  ez  li  we  de  xebitîm.  Gele Ermenî  qiymet  dide  gelen  cüda.  Di  kare  tekstîle  de jî  ez  weke  berpirsiyar  hilbijartim.  Du  salan  jî  di  sendîkaya  tekstîle  de  bûm  seroke  sendîkaye.  Dema  ez berpirsiyara  civvanan  bûm,  li  Ermenîstane  bi  deh hezaran  fabrîka  hebûn.  Li  van  fabrîkayan  jî  nerîna sosyalîzme  serdestbû.  Ji  ber  ku  ez  berpirsiyar  bûm vveneyen  mi  li  dîvvaren  fabrîkaye  hatibûn  daliqan- din.  Li  Rûsyaye  bere  cîhekariya  nasnameyan  tine- bû.  Kesek  bi  tişten  dikir  derdiket  peş.  Ji  ber  ve yeke  ez  xwe  gelekî  bi  şens  dibînim.  Li  ve  fabrîkaye ez  bi  zaniste  navdar  Vîctor  Hambardzumyan  re xebitîm.  Ev  yek  ji  bo  min  gelekî  girîng  bû.  Ji  ber xebaten  ku  me  kir  jî  xelat  dan  me  herduyan.  Jixwe li  ser  van  xebatan  berpirsiyariya  sendîkaye  dan min.  Piştre  jî  tevahiya  15  salan  ez  li  ba  dozgerî xebîtim.  Li  ve  dere  jî  gelekî  qimet  dan  fikren  min. 
Min  jî  tevahiya  van  salan  hevvilda  bibim  bersiv  û me  gelek  pirsgireken  mezin  jî  çareser  kir.  Feydeya van  tiştan  hemûyan  li  ser  jiyana  min  bû.  Bi  taybetî  ez  bûm  miroveke  bi  xwe  bawer  û  ev  yek  li  tevahiya  jiyana  min  de  xwe  da  hîskirin.  Jiyana  min  a xebate  gelek  tiştî  nîşanî  min  dan  û  gelek  hevalen min  en  bi  qîmet  çebûn.  Min  di  jiyana  xwe  de  her tim  çareserkirina  pirsgireken  gele  xwe  jî  esas  girt. 

Em  hinekî  jî  behsa  jinan  bikin.  Eğer  hinekî  hûn behsa  rewşa  jinen  li  Ermenîstane  bikin  hûn  dikarin  çi  bejin? 

Di  dema  Koma  Sosyalîst  a  Sovyet  de  jin  he  zede derdiketin  peş.  Le  dema  em  rewşa  jinen  li Ermenîstane  binîrxînin  ew  jî  diyarkerin.  Jin  di  nava civake  de  li  gelek  cîhen  girîng  disekinin.  Heman tiştî  em  ji  bo  tevlîbûna  jinan  a  ji  bo  siyasete  jî  em bejin.  Li  parlementoya  Ermenîstane  jin  hene.  Le 


ev  yek  terî  nake.  Beriya  her  tiştî  ez  dibejim;  dive tekoşîna  cinsî  he  zedetir  bidin.  Le  revvşa  jinan  Kurd hinekî  bi  malbaten  wan  re  giredayiye.  Gelek  jinen me  nivîskar  û  dengbej  hene.  Le  heman  tiştî  ji  bo tevlîbûna  nava  siyasete  em  ve  yeke  bejin.  Dive  he zedetir  xwe  bavverbin.  Dema  ku  em  dest  bi  karekî dikin  em  nikarin  navbere  de  bimînin.  Dive  em  jin he  bi  armanc  bixebitin  û  xwe  peşbixin.  Min  her tim  pirsa  'Ez  kî  me'  li  xwe  kir.  Dive  em  ziman  û  nasnameya  xwe  vvelate  xwe  bîrnekin.  Serkeftina  min jî  piraniya  xwe  ji  ve  yeke  digre.di  jiyana  xwe  ya xebate  de  min  gelek  xelat  û  madalya  girtin.  Le tene  daxwazeke  min  heye  bi  xelat  û  madalyayen ku  min  girtine  ez  biçim  Kurdistane. 

Hûn  bi  tempoyeke  gelek  giran  jî  xebitîn  û niha  jî  seroka  Komîteya  Kurdistane  ne,  we kenge  û  çawa  li  saziyen  tevgera  azadiye  dest  bi xebate  kir? 

Piştî  ku  küre  biraye  min  di  nava  tekoşîna  azadiya  kurd  de  jiyana  xwe  ji  dest  da,  ez  he  hesas  nezî xebatan  bûm.  Min  zede  xwe  tevlî  kir.  Cewo  Evdal (Aloyan)  şehîde  yekemîn  e  Ermenîstane  ye.  Bi 


saya  wî  ez  bi  aktîf  tevlî  xebatan  bûm.  Ti  carî  ji  ber xebaten  ku  min  kir  ez  poşman  nebûm.  Dive  em  jin jî  he  zedetir  di  nava  van  xebatan  de  cîh  bigrin.  Ji  bo peşxistin  û  parastina  ziman  jî  rola  jinan  gelekî girînge.  Hem  li  Rûsyaye,  hem  jî  li  Ermenîstane zaroken  me  zimane  dayike  nizanin.  Ev  yek  jî  gelekî  zora  min  dije.  Ev  yek  jî  asîmîlasyona  sipiye.  Le malbaten  me  jî  li  ser  ve  yeke  nasekinin.  Dive  malbaten  me  he  hişyarî  nezî  meseleya  ziman  bibin. 
Dema  ku  zaroke  zimane  dayike  nizanin  dive  ew xwe  baş  hîsnekin. 

Berxwedanen  li  Şengal  û  Kobane  li  ve  dere çawa  hate  hîskirin?  Bi  taybetî  jî  hûn  ji  bo  berxwedana  jinan  dikarin  çi  bejin? 

Tekoşîna  Jinen  Kurd  û  Kurdistane  li  tevahiya cîhane  bûye  mînak.  Dive  em  jin  jî  bi  ve  yeke  kefxweş  bibin  û  li  her  cîhe  ku  em  le  dijîn  ve  tekoşîna peşbixin.  Em  bi  berxwedana  li  Kobane  û  Şengale pir  pe  serbilind  bûn.  Li  gelek  deveran  jî  ev  tekoşîn bû  mînak.  Li  ve  dere  jî  rola  herî  mezin  dîsa  jinen kurd  girte  ser  xwe.  Di  xebaten  me  yen  li Ermenîstane  de  jî  ev  yek  xwe  dide  hîskirin.  Tesîra sîstema  hevserokatiye  jî  gelek  li  ve  dere  bû.  Me  jî li  ve  dere  sîstema  hevserokatiye  xiste  meriyete. 
Çend  sal  bere  li  saziyan  jin  tinebûn.  Le  piştî  ku  ev sîstem  kete  meriyete  jin  zedetir  tevlî  bûn.  Ev  yekjî mirov  gelekî  kefxweş  dike.  Bere  bi  jinan  bawer nedikirin.  Le  niha  hevsera  şexekî  hevseroka  komîteya  Moskovaye  ye.  Ev  yekjî  nîşan  dide  ku  tekoşîna  jina  kurd  di  nava  civake  de  jî  gelek  guhertînan bi  xwe  re  tîne.  Hervviha  di  xebaten  çand  û  hünere de  nûnertiya  jin  heye  û  em  di  ve  qade  de  gelek encamen  girîng  digrin.  Bele  bare  me  jinan  girane, le  serokatî  bare  me  sivik  kir.  Serokatî  her  tim  ji  bo peşketina  jin  û  civake  di  nava  tekoşîneke  mezin  de ye.  Dive  em  jî  berpirsiyariya  xwe  ya  li  hemberî serokatî  bi  cîhbînin.  Ez  bavver  dikim  ev  yek  jî  we bibe  piştgiriya  me  ya  herî  mezin.  He  gelek  kare  me heye.  VVelate  me  ne  azad  e.  Serokatî  he  di  bin  tecrîde  de  ye.  Heya  serokatî  azad  nebe,  Kurdistan azad  nebe  em  azad  nabin.  Ji  bo  ve  jî  dive  em  tekoşîna  xwe  bilindtir  bikin. 

Weger:  Evrim  Dengiz 
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Stran: 


Pestan a  Zeynebe  0 
paşverûtiya  baviksalarî 


•  Sultan  OGER 


Ev  destana  trajik  di  dema  Osmaniyan  de  hatiye jiyîn,  le  bele  serdema  dîroka  we  naye  zanîn.  Te texmînkirin  ku  li  cihekî  ji  herema  Riha  heta Helebe  hatiye  jiyîn. 

Li  günde  Neriziye,  xorten  eşîra  Davvidiye,  qeymeqame  Helebe,  Xelîl  beg  û  Keya  beg  e  Nerizî  û  Qasim  çawîş fermandare  devvlete  tevlî  ve  qetlîame  bûne. 

Li  gorî  pergala  devvleta  Osmanî  cihe  ve  eşîre  yan  jî günde  we  giredayî  bajare  Halabe  bûye. 

Zeyneb  û  xort  ku  nave  w î  naye  zanîn  du  sal  in  ji  hev hez  dikirin  û  evîndare  hev  bûn. 

Ji  sedema  kevneşopiyan  bi  dizî  hev  didîtin,  agahî  ji hev  digirtin.  Rojeke  li  günde  wan  e  bi  nave  Nerizye davvetek  te  lidarxistin.  Di  davvete  de  ten  cem  hev  û  li ser  rewşa  xwe  gengeşî  dikin.  Le  dîsa  jî  nevverin  ji  malbata  xwe  re  der  bare  hezkirina  xwe  de  biaxivin.  Ji  ber  ve yeke  biryare  didin  ku  dema  her  kes  ket  xewe  hev  birevînin. 

Zeyneb  û  evîndare  we  dixin  kemîne 

Li  gorî  strana  li  ser  hatiye  gotin,  te  diyarkirin  ku  cîra- ne  malbata  Zeynebe  Cihû  bûn  û  agahiye  didin  eşîra Davvidiye  û  fesadiya  wan  dikin.  Ji  Kaya  beg  û  Xelîl  bege Neriziye  re  radigihînin  û  heta  agahiye  digihînin  Qasim Çavvişe  fermandare  devvlete.  Qasim  çawîş  agahiye  ji bav  û  biraye  Zeynebe  re  dişîne  û  bi  gumaneke  mezin  ji wana  kuştina  Zeynebe  dixwaze... 

Dema  agahî  ji  qeymeqame  Helebe  re  diçe,  heza  xwe dixe  nav  liv  û  tevgere  û  se  aliyen  ku  texmîn  dikin  bi  wir ve  çûne  digirin  û  kemîne  diavejin  peşiya  wan.  Dawî  li ber  ava  Firate,  Zeyneb  û  evîndare  we  dixin  kemîna  xwe. 

Li  gorî  strane  xort  wiha  dibeje: 

Deste  min  li  paşiya  min  gire  didin  û  dişidînin 

Li  peşiya  van  her  du  çaven  min 

Zeynebe  digirin  û  bi  xincere  li  İaşe  we  didin 

Her  du  çaven  we  derdixin,  dil  telî  Zeyneba  min  derdixin 

Kihela  jinan 

Qasim  Çawiş,  xorten  Davvidiyan 
Cane  telî  Zeynebe  parçe  parçe  dikin 
Û  didin  ber  masiyen  bine  çeme  Firate... 

Ji  ber  ku  di  ve  keliya  li  ber  çave  wî  wiha  bi  sere Zeynebe  tînin  de,  xort  hişe  xwe  winda  dike  û  pişt  re dibeje: 

Yen  Zeyneba  min  dîtine  gelo  hene? 

Bi  ve  hovitiya  bi  sere  Zeynebe  de  te,  bandora  kevneşopiya  baviksalarî  û  zilma  bi  nave  irf  û  adetan  hatiye kirin  heye.  Ji  bo  peşî  li  ber  hezkirina  du  civvanan  bigirin, ji  seroken  eşîran  bigire  heta  yen  leşkerî  û  siyasî  yen devvlete  tev  dikevin  nava  liv  û  tevgere  û  gava  wan  digi¬ 


rin  bi  heman  paşverûtiye  keçike  dikujin  û  xort  sax  dihelin,  wekî  ku  sûcek  li  hole  hebe  ew  tene  ye  jine  ye  digirin  dest.  Be  guman  nekuştina  yekî  ji  her  du  evîndaran baş  e,  le  bele  çima  be  pirsyarî  yekser  jin  te  kuştin?  Ev yek  nîşaneya  tegihîna  baviksalariye  ku  ya  li  jine  wekî gunehkareke  le  te  nerîn  e  ku  ev  nerîn  bi  dijvvarî  heta roja  me  hatiye  û  hîn  jî  didome. 

Nave  devvlete  duh  Osmanî  bû îro  jî  Tirkiye  ye 

Roj  derbas  nabe  ku  li  Tirkiye  yan  jî  vvelatekî  din  e xwediye  heman  tegehe  çend  jin  ji  aliye  zilamen  wan ango  zilem  ve  naye  qirkirin.  Bi  piranî  jî  kuştina  jinan  ji aliye  zagonen  devvlete  û  hiqûqa  we  ve  be  ceza  te  hiştin û  heta  di  gelek  bûyeran  de  zilam  mafdar  te  dîtin  û parastin.  Ji  ber  ku  devvlet  bi  xwe  nûnere  baviksalarî  û civaka  zayendîparez  e.  Nave  devvlete  duh  Osmanî  bû, îro  jî  Tirkiye  ye;  le  zihniyet  heman  zihniyet  e. 

Her  roj  gava  mirov  çaven  xwe  ji  xewe  vedike,  bi  tirsa "gelo  we  îro  jî  dora  qirkirine  ya  kîjan  jine  be?  Kîjan  pel we  îro  ji  dara  xwe  bivveşe  ser  pelen  ave  û  ber  bi  nediyariye  ve  biherike?"  radibe  ser  xwe. 

Desthilatdariya  baviksalariye  ji  zihniyeta  devvlete dadikeve  heta  rexistina  herî  biçûk  a  civake  yanî  malbate.  Zilame  male  wekî  padîşahe  li  ser  şiyandariya  devvlete  xwe  li  ser  malbate  xwedî  maf,  hez  û  xurt  dibîne  û  bi ve  sedeme  jî  li  hemberî  jine  kirina  hemû  tişta  dixwaze  ji xwe  re  wekî  maf  dibîne. 

Rizgarkirina  namûse bi  kuştina  jine  bi  dawî  dibe 

Di  rastiya  serboriya  Zeynebe  de  tişta  duh  hatiye  jiyîn û  ya  îro  jî  bi  sere  jine  de  te  berdevvama  hev  in.  Dema  ku xort  û  keçek  dil  dikevin  hev  û  ji  hev  hez  dikin,  di  derdore  de  li  ser  ve  yeke  bi  fesadî  axaftin  te  kirin  û  li  şûna  ji ve  hezkirine  re  rezgirtin  hebe,  şermezarkirin  li  peş  dikeve  û  edî  ev  evîndar  pevvîstî  derketina  derveyî  civake dimînin.  Heman  nezîkatîji  tekiliyen  navbera  zayendan bigir  heta  cil  û  bergen  wan,  meş  û  reveçûna  wan, danûstandina  wan  tev  li  ser  te  axaftin.  Edî  fesadî  ewqasî  te  peş  xistin  ku  bav  û  birayen  keçike  ji  ber  bandora der  û  dore  xwe  pevvîstî  çareseriyeke  dibînin  ku  ev  jî  bi piranî  di  bin  nave  „paqijkirin  ango  rizgarkirina  namûsa xwe"  de  bi  kuştina  jine  bi  dawî  dibe. 

Li  aliye  din  xweşikbûna  jine  jî  li  şûna  hezkirine  li  sere we  te  belakirin.  Ji  helbesta  Zeynebe  tegihiştinek  çedibe ku  Zeyneb  keçeke  pir  xweşik  e,  telî  ye.  Dibe  ku  ji  xorte û  seroken  eşîre  bigir  heta  qeymeqam,  çavvîş  û  fermandaren  devvlete  kesen  beşdarî  avetina  kemîne  bûn,  girtin  û  kuştina  Zeynebe  dibin,  hesûdiya  xwe  ya  li  hemberî  xweşikbûna  we,  bi  kuştin  û  qetqetîkirina  İaşe  we didin  der!... 


Zeyneba  min,  Zeyneba  min,  Zeynebeee  narîna  min, ve  roje  ev  dinya  xwede  ne  ba  bû,  ne  jî  baran  bû. 

Min  dît  ve  evare  bablîsok  û  hecacokek li  vî  kambaxe  günde  mala  bave  min  û  Zeyneba  min, li  vî  vvelate  Neriziye  rabû. 

Wî  kambaxe  günde  me  nerîna  çavan  û  dilketina  dilan ji  min  û  herdu  çaven  belek  re  be  feyde  ye. 

Heyfa  min  te,  ve  roje  her  du  çaven  belek, xelka  mina  delal,  ji  vî  kambaxe  gundan, ji  vvelate  Neriziye,  ji  ber  çaven  min  vvind De  yar  yar  yar  dilooo  teliya  min  dilo. 

Zeyneba  min,  min  dît  Şahî  û  davvatek  li  wî  günde  me  rabibû. 

Ez  û  Zeyneba  xwe  em  li  havd  we  goveftde  li  hev  rast  hallrff We  gave  me  soz  û  qiraren  revan  d  ine  bi  hev  re  dabûn. 

Ev  du  salen  me  li  vî  kambaxe  gund  qediyan, ji  xeynî  Xwedaye  mezin, 

kesek  bi  evîndariya  min  û  Zeyneba  min  nehisiyabû. 

Evara  ez  e  Zeynebe  birevînim 

stera  min  û  Zeyneba  min  ji  ezmane  heftan  rijiyabû. 

Min  dît  ez  û  Zeyneb  xwe  li  hev  û  din  rûniştin  û 

me  qirara  reva  xwe  di  navbera  xwe  û  Xwedaye  xwe  de  dabû. 

Ne  ava  be  mala  bebave  Yahudî  cînare  bave  Telî  Zeynebe, ew  cînare  mala  bave  Zeyneba  min  bû, 

bi  tahlîka  wî  û  xorten  Davvîdiyan  li  ser  fitne  û  fesadiyeka  bebextî dayîk  û  bave  Zeynebe,  Xelîl  beg  û  Keya  beg  e  Nerizî  û  Qasim  çavvîş, temame  eşîre  bi  reva  min  û  Zeyneba  min  hisiyabûn. 

Bi  se  kemîna  li  peşiya  min  û  Zeyneba  min, 

li  ber  ava  Qûme  Feret,  kozik  û  meterez  li  peşiya  min  û  Zeyneba  min  kola  bûn. 

Li  ve  eceba  giran  ku  kesî  bi  çaven  xwe  nedît, 

min  dît  li  peşiya  me  sekinîn  deste  min  li  paş  min  şidandin  û 

li  ber  çave  min  Evdale  xwede, 

bi  desten  Zeyneba  min  girtibûn  û 

24  xencer  li  bin  çengen  Zeyneba  min  dabûn. 

Sere  şişen  sorkirî  di  cendeke  Zeyneba  min  de  kutabûn 

Her  du  caven  Zeyneba  min  bi  sere  satoran  û  keran  derxistibûn 

Pore  Zeyneba  min  zerî  hûnandibû 

Bi  deve  satoran  û  keran  bîribûn 

İaşe  Zeyneba  min  sipî  bû  mîna  seriyekî  penere  koçeran 

hûr  hûr  kirin  û  min  dît  bi  wan  çeng  û  çepilen  direj  girtibûn  û 

li  ber  ava  qûme  Feret  berda  bûn. 

Heyfa  min  te,  her  du  çaven  belek, ew  İaşe  terî  nazik,  di  bine  behra  nazoke  de, di  deve  Hût  û  Masiyan  de  mabû. 

Yar  yar  dilo  yar  Zeynebe, bila  sere  dayik  û  bave  te, sere  temame  fesad  û  hevvanen  günde  Nerize, 

Xelîl  beg  û  Keya  beg  e  Nerizî  û  Qasim  çavvîş 

tev  li  temame  xorten  Davvudiyan  bi  goriya  sere  min  û  te  bin. 

Zeyneba  min  ez  e  duayeke  bikim,  beje  amîn. 

Ez  e  ji  Xwedaye  xwe  ricake  bikim  tu  beje  amîn, 

Xwedeyo  tu  bikî  ku  ava  çeme  qume  Feret, ava  Nerize  û  Rûbare  Şame  tevlî  ava  Belecûke hemû  bi  ser  hevûdin  de  bihata  û  şapayek li  günde  mala  bave  Zeyneba  min  kar  bihata Bila  ti  kes  ji  vvî  gundî  sax  nemabûya. 

Tene  ez  û  Zeyneba  xwe  bi  tene  bifilitîna, 

min  e  tu  li  beşbiri  cane  min  bisekiniya  û  min  çave  xwe  ji  te  re  bineqanda te  jî  ji  min  re  leva  xwe  bigesta. 

Zeyneba  min  tu  yî  Zeyneba  min  tu  yî  hayata  min  tu  yî  dilooo. 

Zeyneba  min  e  ev  çend  roj  in  min  Zeyneba  xwe  li  nava  vvî  gundî  nedîtiye, min  pirs  û  pirsyara  Zeyneba  xwe  ji  keç  û  büken  günde  Nerize  kîribû,  vvan  got; kuro  mala  te  ne  avayo  ma  tu  nizanî  ku  ev  se  3  roj  in temame  İaşe  Zeynebe  li  dûv  xwe  kişabûn bi  sirte  gole  avetin  Bahra  nazoke. 

Here  pirs  û  pirsyare  bike  ji  torciyan de  yar  Zeyneba  min  Zeynebe  dilo. 

Gelî  hevalan  ez  çûm  cem  torcî  min  go; 

Torcî  tu  bide  xatire  nave  Xwede  rabe  tora  xwe  biaveje  bine  Ferate  nazoke Zeyneba  min  derxe  ji  min  re, 

ez  bimirim  Zeynebe  ez  bimirim  dilo  Zeyneba  min  tu  yî . 

Zeyneba  min  e  min  dît  bi  vve  fecra  roje  re  vvan  torciyan Evv  rabûn  tören  xwe  gire  dan 

şeş  baxe  keziyan  şeş  baxe  guliyan  derxistin  ji  bine  Bahre. 

Zeyneba  min  Zeyneba  min  dilo. 
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ji  nav  jiyane 


•  Çiğdem  ZEYLAN 


Her  jin  çîrokekxwe  heye.  Her  jin  carcaran  ji çîroka  xwe  hin  tiştan  vedibeje  le  dile  tijî  tu car  vala  nabe.  Hin  serpehatiyan  wek  eybe dibîne  hina  jî,  ji  tirşe  binav  nake.  Le  ya  rastî  ewe  ku ji  bo  wate  ya  tekokşîn  û  berxwedana  rûmetî  bandorek  li  ser  tevahî  qaden  jiyane  bike,  dive  jin  bîrewer  be.  Bîrewerî  û  tekoşîna  jine  a  dijî  pergala baviksalarî  we  peşerojek  azad  û  aram  biafirîne.  We deme,  çiroka  her  jine  dinav  rûpelen  dîroke  de  bicîh be.  Serpehatiya  hevala  Nesîbe  jî  yek  ji  wan  çîroka ye  ku  mirov  nedikare  veşire  ne  jî  dikare  vebeje.  Le ya  herî  baş  vegotine. 

Nesîbe  Bîlen  Ji  günde  Bakvvane  a  giredaye Hezexe  ye.  Di  16  saliya  xwe  de  dibe  buka  metika xwe  û  berdelya  biraye  xwe.  Nesîbe  nuxriya  diya xwe  ye  û  bergera  male  ye.  Ji  ber  ve  çende  dayîka we  naxwaze  di  temene  biçûk  de  keça  xwe  bizevvîcîne.  Le  ji  ber  İsrara  metike  û  hezkirina  lawe  metike  dayîka  Nesîbe  ere  dike.  Çar  lawik  û  keçikeke  we çedibe.  Her  ku  diçe  di  jiyana  Nesîbe  de  rûpelen  nû vedibin,  le  ewqas  jîli  ser  rûpelan  hevoken  veşartîjî bar  dibin.  Dema  devvlata  Tirk  rebazen  "Roma  Reş" bikar  tine  ciwanî  ango  24  saliya  Nesîbe  dile  we  de difetise.Her  salen  ku  derbas  dibin  zexten  dewlata Tirk  jî  zedetir  dibin,  polîtkayen  şere  taybet  her  ku diçe  li  Kurdistane  belv  dibe.  Li  gund  û  bajaran  poltîkayen  înkar  û  qirkirine  wek  çarenûse  li  ser  gel  te ferz  kirin.  Di  we  deme  de  günde  Bakvvane  jî  dibin gefen  devvlete  de  ye.  "An  hûne  bibin  cerdevvan  an jî  ji  günde  xwe  derbikevin."Dema  hevjîne  Nesîbe ango  Cemal  Bîlen  mîlîstiye  dike  ew  partîye  nas nakin.  Di  heman  deme  de  tu  vvateyek  jî  naden  zexten  devvlete,  here  zede  wek  çarenûsa  xwe  dibînin. 
Nişteciyen  ku  li  günde  Bakvvane  dijîn,  ji  bo  ku  bibin cerdevan  her  roj  ji  aliye  devvlete  ve  gefan  dixwin. 
Her  çendî  li  hemberî  desthilatdariya  devvlete  nerazîbûn  nîşan  bidin  jî  levvaz  û  bitirs  in. 

Rojek  Muxtare  gund  te  dibeje;  günden  derdore bûn  cerdevan  dive  em  jî  çekan  hilgirin.  Hevale Cemal  (Kawa)  li  dijî  nerîna  muxtar  derdikeve  û qebul  nake.  Rojek  sere  sibe  leşkere  tabûra  Hezexe derdore  gund  hildidin  çembere.  Niştecîhen  gund bi  zora  leşkeran  li  mizgevte  kom  dibin.  Ten  ber deriye  wan  jî,  dibejin  dive  Cemal  Bîlen  derbikeve ber  derî.  Ji  xew  şiyar  dikin  û  dibin  mizgevte.  Bi  tevî hevale  cemal  15  kes  ji  mizgevte  ten  hilbijartin  û wan  dibin  qereqola  Hezexe.  Wexte  vedigerin  gund di  deste  heryekî  de  çekek  heye.  Nesîne  di  we deme  de  nizane  cerdevanî  jî  çiye.  Ji  hevale  xwe dipirse;  "ma  tu  çima  nabî  qoricî(cerdevan)  pere  te tüne,  mehaneya  te  tüne,  tu  jî  wek  xelke  be. "Heya bave  wî  jî  je  re  dibeje;  "silahe  bigre  ji  bo  xwe  hindek  pere  qezenç  bike.  Ji  bawe  xwe  re  dibeje;  "ger tu  zanibîji  bo  çi  devvlet  çima  van  çekan  dide  deste me  tu  jî  tu  caran  hilnagirî.  Ji  bo  ku  em  li  dijî  hevalan  şer  bikin  me  dikin  cerdevvane  gund.  "Dema mijara  nîqaşe  li  ser  şere  taybet  vedibe  hevale Cemal  bi  avvayek  berfireh  ji  malbata  xwe  re  şoreşa Kurdistane,  tekoşîna  gerîla  û  Felsefeya  Reber  Apo vedibeje.  Dema  operasyonekî  de  ango  şere  li  dijî hevalan  de  we  me  bidin  peşiya  leşkaran  û  hevalan bi  me  bidin  kuştin  ji  ber  ve  jî  ez  tu  car  nikarim  çeka wan  hilgirim".  Hevale  cemal  gelek  caran  li  dijî  muxtar  û  tabûra  leşkerî  a  gund  jî  derdikeve.  Le  neçare  ji  ber  ku  tu  re  li  peşiya  wî  nahelin.  Se  caran  diçe  silaha devvlete  radeste  leşkeran  dike  careke  din  le  vedigerînin.  Cara  dawî  fem dikin  ku  we  ji  van  re  aloziyan  derxî- ne.  Gelek  caran  binçav  dikin. 

Derbare  we  revvşe  de  heval  agahdarin  û  ji  bo  gundî  çeken  cerdevaniye daynîn  ji  aliye  hevalan  ten  hişyar  kirin. 

Peyvvendiye  muxtar  û  devvlete  jî  bi hez  e.  Piştî  banga  hevalan,  muxtar  gef dide  gundiyan. 

Hewar!  Ew  lawe  min  e, ez  jî  diya  wî  me" 

Li  ser  ve  buyere  rojek  heval  dakikevin gund  û  çeken  cerdevanan  berhev  dikin. 

Dema  çeken  wan  ji  deste  wan  te  stendin muxtar  gundiyan  lihev  dicivîne  û  planekî lidardixe.  Dibeje;  "li  virye  herî  nezî  partiye  Cemal  e,  em  e  îfadeya  xwe  li  ser  Cemal bidin,  Cemal  çûye  cem  partiye  giliye  me  kir  û  sîlahe  me  hatin  kom  kirin.  Wekî  din  çi  riya  xilasiya  me ji  ve  bûyerî  tüne  ye".  Piştî  ku  gerîla  ji  gund  derdikeve  leşker  ten  û  banî  tevahî  cerdevanan  dikin. 
Hevale  Cemal  jî  diçe.  Hemû  kesî  rez  dikin  û  nasna- me  wan  kontrol  dikin.  Dema  dor  te  hevjîne  Nesîbe bi  şevvazek  hovane  bi  dehan  leşker  wî  dorpeç dikin.  Deve  sîlahe  didin  ser  singa  wî  û  îşkence  pe dikin.  Dinav  panzere  de  dibin  Hezex  û  20  roj  dibin çavan  de  dihelin.  Rastî  neheqiyek  mezin  te.  Bi  mirîtî  dibin  nizarete.  Du  roj  behiş  dimîne.  Odaya  nezarete  a  kelake  de  jî  du  civvanen  Kurd  girtîne,  ew  di kuna  dîvver  de  dibînin  ku  kesek  nav  xwîne  de  sor 


Xala  werçerxa  jinekî 


bûyî  du  rojen  bihije.  Dayika  Cemal  Bîlen  her  sibeh li  hespe  xwe  sivvar  dibe  û  diçe  tabûra  leşkeran.  We an  İaşe  birindar  bibine  an  jî  terme  berih  a  lavvike xwe  bibine.  Wek  dayîkek  kezep  sotî  hem  bi  tirs hem  jî  bi  hevî  her  sibe  bere  hespe  boz  dide  werana  jor.  Rojek  dayika  wî  li  hespe  xwe  sivvar  dibe  û bere  xwe  dide  tabûre.  Dibîne  ku  xortekî  ku  dest  û linge  wî  giridayî  li  maşîneyekî  sivvar  dikin.  Ew  jî  bi tevî  hespe  xwe  dide  dû  maşînî.  Dema  digihîşe hevvşa  nexwaşxane  nahelin  ku  bikeve  hundir.  Heta ku  je  te  qîr  dike;  "hevvarrrrrrrrrr  ew  lawe  min  e,  ez diya  wî  me".  Dema  nexweşxane  de  lavvike  xwe dibîne  matmayî  dimîne.  Ji  ber  ku  ji  îşkenceye  rûye hevele  Cemal  nasnake.  Le  bi  dilek  şevvitî  û  bihesret 
lavvike  hembiz  dike  û  dibeje;  "Lawe  min  ez  jî  20 
rojin  li  gelte  bin  çavanda  bûm.  Duvre  li  girtegeha Amede  şeş  heyvan  te  girtin.  Piştî  ku  ji  girtigehe  rizgar  dibe  ve  çare  dest  bi  mîlîstiya  partiye  dike. 

Roja  xala  weçerxa  jiyana  we 

Nesîbe  jî  di  we  deme  de  hesten  nexalî  diji.  Hem bi  dîtîna  hevjîne  xwe  kefxweş  e  hem  jî  bitirs  e.  Di we  deme  de  hem  Nesîbe  û  hem  jî  Cemal  ji  komploya  ku  we  be  sere  wan  hayî- 


dar  nebûn.  Rojekî  du  kesen xerîp  ten  mala  wan.  Dibejin,  hina  giliye  me  li  cem hevalan  kiriye  me  bigihene  gel  havalan  da  ku  em xwe  bi  avvayek  rast  penase  bikin.  Hevale  Cemal  jî xwe  amade  dike  da  mevana  bibe  gel  hevalan  le  bi hatina  yekî  din  radivveste.  Di  heman  roje  de  cerdevane  bi  nave  Emîne  Heme  (cerdevane  ku  çeka xwe  radeste  hevala  nekirî  ye)  jî  te  mala  wan  û bane  hevale  Cemal  dike.  Dibeje;  "Heval  hatine mala  Şeroye  biraye  muxter  dive  tu  jî  werî".  Şik, guman  û  nakokî  mejûye  Nesîbe  û  Cemal  dorpeç dike.  Ji  ber  ku  dema  heval  dihatin  gund  di  destpeke  de  dibûn  mevane  mala  wan.  Hevale  Cemal  tevî şik  û  gumane  xwe  berbi  bebextiya  q i rej  ve  dimeş e.  Mevan  jî  li  male  benda  w î  ne.  We  şeve  naye 


male.  We  şeve  dema  diçe  mala  bire  muxtar  dibîne ku  çar  cerdevan  ji  bo  kuştina  wî  li  hev  kom  bûne. 
Dervaye  male  li  derek  din  benda  Cemal  in.  Dema Cemal  dibîne  ku  heval  li  vvedere  nînin  edî  baş  tedigihîje  ku  ev  komplo  ye.  Dixwaze  xwe  bipareze  le bederfet  e.  Dest  û  linge  w î  giredidin  û  di  dawî  de  jî bi  stuna  xaniye  xirabe  ango  gove  ve  heya  qirike mekin  dişidînin.  Xebere  didin  qereqole  da  ku  leşker  wî  vvunda  bikin.  Bi  riya  cîhaze  peyvvendî  çedikin  le  ser  nakevin.  Neçarin  ku  li  ser  Çiyaye  Sipî  bi meş  xwe  bigîhinin  bajer  da  radeste  leşkeran  bikin. 
Du  cerdavan  diçin  du  kes  jî  dimînin.  Ye  ku  li  wir mane  yek  ji  wan  dibeje;  "tu  bela  sere  me  yî  tu  giliye  me  li  cem  hevalan  dikî  em  mecbûrin  te  biku- jin."Bela  ku  xaniye  xirabe  sar  e,  yek  jî  diçe  dema  ku yek  dimîne,  ji  Cemal  re  mukir  dibe;  "ger  min  zanîba  ku  mame  min  we  ve  bebextiye  li  te  bike  ez nedibûm  hevpare  wan.  Ez  e  niha  biçim  tu  jî  xwe xilas  bike."Û  diçe.  Cemal  Bîlen  jî  heya  sere  sibe hewl  dide  da  ku  rizgar  be.  Qabloye  ceyrane  bi  dare stûne  dixiritîne  û  derî  jî  dişkine.  Berbi  sibe  ji  wir baz  dide.  Kes  nizane  ka  di  çi  revvşe  de  ye.  Li  gorî texmînan  heyanî  sibe  benda  wî  dimînin.  Dema bave  wî  radibe  nimeja sibe,  li  ser  ban  meyze dike  ku  yek  ji  dûr  ve  te deste  wî  bi  qabloya  ceyrane  ji  pişt  ve,  deve  wî  jî bi  göre  tenik  giredayî ye. 
Her  ku  diçe  nez  dibe dibîne  ku  küre  w î  ye. 
Berbi  wî  di  beze  û  wî  ji we  revvşe  rizgar  dike. 
Mevanan  ji  mal  dertî- nin  û  Nesîbe  jî  bi  tevî zaroka  di  peçeke  de diçe  mala  dotmama xwe.  Ji  ber  ku  hatina leşkeran  a  gund  li  ser keliyan  e.  Her  çendî 
Nesînbe  xwe  diparezejîleji  lepe  devvlete xilas  nabe.  Leşker  we şeve  derdora  mala d  ot  m  a  m  e  dikin çembere,  zaroka  we je  distînin  bi  teve  se  zilame  ku  binçavkirî  dibin Merdîne.  Hefteyek  dibin  çavvan  de  digrin.  Rastî zextek  dijvvar  û  tünde  te. 

Eşq  û  evîna  şoreşe  beriya  her  tişitî  ye 

Piştî  van  bûyeran  edî  xewe  şevan  li  wan  hesret e.  Jiyanek  bi  tirs  û  gefan  didomînin.  Nesîbe  li  ser daxwaza  hevjîn  û  xezûre  xwe  zaroka  here  biçûk hildide  ji  gund  baz  dide  û  diçe  günden  derdore bajer.  Edî  malbat  belav  dibe.  Devvlet  jîji  bo  zext  û zilme  dereng  namîne.  Dema  ten  ku  dibînin  Cemal û  Nesîbe  ne  li  male  ye  dayîk  û  bave  hevale  Cemal dibin  û  rojek  binçav  dikin.  Di  ve  deme  de  Nesebe bi  teve  derguşa  xwe  gund  û  gund  xwe  vedişere. 
Dawî  de  li  Nisebîne  radivveste.  Li  ser  van  bûyeran 


malbata  wan  bi  gîştî  mal,  şevval  û  zeviyen  xwe  difroşûn  û  berbi  jiyanek  nû  û  ne  diyar  de  redikevin. 
Hevale  cemal  jî,  ew  roja  ku  ji  deste  cerdevanan  rizgar  dibe  ango  sala  1991'an  de  tevlî  refe  PKKe dibe.  Di  heyva  12'an  yan  sala  1994'an  de  bi  deste cerdevanen  günde  Dikiye  ango  ye  günde  xwe  car din  bi  komployekî  bebext,  li  gel  revalekî  xwe  şehît dikeve.  Li  du  xwe  jiyanek  ter,  tijî  û  nîvço  mayî  dihe- le.  Niha  bi  tevî  penç  zaroyan  li  benda  peşerojek  ne diyar  xwe  ji  nû  ve  diafirîne.  Piştî  hevale  Kawa  ango Cemal  berbi  refen  azadiye  ve  dimeşe  pevvist  e Nesîbe  jiyana  xwe  bidebirîne  û  çaranûsa  xwe  diyar bike.  Ji  ber  ku  jiyana  malbate  di  xeteriye  deye, dive  çareyek  je  re  hatiba  dîtin.  Rexistin  dixwaze wan  bişîne  Evvrupa  ye,  le  ji  ber  ku  hevale  Kawa dilxwaze  axa  vvelate  xwe  ye,  dil  nade  ku  je  dûr  be. 
Le  dîsa  jî  dixwaze  nerîna  hevjîna  xwe  jî  bizani  be. 
Rojek  gazî  hevala  Nesîbe  dike  û  dibeje;  "hûn  malbata  min  in  di  dile  min  de  ezîz  in,  hûn  perçeyek jiyana  min  in  le  eşq  û  evîna  şoreşe  beriya  hertiştî te.  Ger  tu  bejî  na  em  bi  tev  de  biçin  Evvrupaye. 
Hevala  Nesîbe  je  re  dibeje;  riya  te  vekirî  be,  oxur be  ji  te  re,  ger  zaroke  min  nin  ba,  ez  jî  a  niha  li  gel te  di  çepere  de  bûma."Rojek  dayîka  hevale  Cemal diçe  dîtina  wî,  ew  jî,  ji  dayîka  xwe  dixwaze  ku  keçika  xwe  bibîne.  Le  ji  ber  evvlehiye  dayîka  w î  bi  tene diçe.  Piştî  ku  dayîka  wî  vedigere,  se  roj  pişt  re hevale  Kawa  şehît  dibe.  Hesreta  keçika  wî  di  dile wî  de  dimîne.  Dema  xebara  şahadeta  wî  te  her  yek di  dile  xwe  de  cüda  cüda  dişevvite.  Edî  ne  xebat babe  xwe,  ne  metik  lawe  xwe  nejî  Nesîbe  hevjîne xwe  we  bibîne. 

"Bûka  mete  berûmete" 

Edî  jiyana  Nesîbe  li  Nisebîne  didome.  Piştî  ku zordestiya  devvlete  ve  çare  jî  di  hela  feraseta bavik  salarî  nikare  xwe  bilivîne.  Ji  ber  ku,  li  gor civaka  zayend  Nesîbe  "jinebî"  ye.  Dive  zede nekene,  neaxife,  be  maf  be  û  şikestî  be.  Jina  jinebî  dive  muhtace  deste  xwesû,  xwezûr  û  tî  be,  an jî  zaroka  bihele  û  biçe.  Weke  ku  Nesîbe  berpirsyare  tevahî  bûyeran  be,  zordestî  ye  dibîne. 
Derveye  xwezûre  we,  tevahî  malbat  zexte  le dike.  Nesîbe  weke  ku  gotinen  peşiyan,  rastiya "Bûka  mete  berûmete"  dijî.  Piştî  şahadeta  heval salkî  dinav  male  de  li  gel  wan  dijî.  Dema  ku  jiyana  male  li  we  û  zaroken  we  te  tenk  kirin  neçar dimîne  ku  bîryara  cûdabûne  bide.  Davvîde  cüda dibe  û  li  gel  zaroken  xwe  di  odeyek  û  salonekî  de peşerojek  diafirine.  Edî  sermiyana  mala  xwe  ye. 
Diçe  matot,  tevrik  e  çöle.  Carna  dibe  pale  carna  jî dibe  karkere  demsale  koçe  vvalate  jerîn  dike.  Li aliye  Derya  Reş  pembû  û  bindeqan  kom  dike. 
Muhtace  tu  kesî  nabe.  Di  ve  navbere  de  devvlata Tirko  jî  gav  bi  gav  li  Kurdistane  şere  q  i  rej  saz  dike. 
Birakî  Nesîbe  Şehît  dikeve  û  birakî  we  jî  te  girtin. 
Di  heman  deme  de  günde  we  jî  dişevvite.  Malbat tevde  koçe  Nisebîne  dike  û  dûvre  jî  hedî  hedî malbat  bere  xwe  dide  vverana  Evvrupaye.  Nesîbe jî  2002'an  de  bere  xwe  dide  jiyaneke  xerîb.  Niha jî  li  gel  zare  xwe  li  Elmanyaye  dijî. 
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Zilanca 

aülmek  varaı.. 
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Jiyan  TEKOŞÎN 


Merhaba  gülen  kız 
Gül  ki 

Yüreğinde  ki  isyan  aksın 
Aksın  da  boğsun  bayını  içerisinde 
Gül  ki 

Gülen  yüzünde  açılsın ülkemin  çocuklarının  umutları 
Anlam  olsun  gülüşün 
Saçılsın  dört  bir  yana  Dersi  m' in Sonra  Kürdistan'ın  ve  cihanın 
Sen  gül  ki  gülen  kız 
Zilanca  gülüşler  unutulmasın... 

Seni  hiç  görmemek,  seni  hiç  hissetmediğim  anlamına  gelir  mi?  Ya  da hiç  yazmasam  da,  yazılmayacak anlamına  mı  gelir?  Gülen  kız;  birçok  mitoloji,  destan,  efsane  yazılmadan,  dilden dile  yayılıp  takipçisi  olunmadı  mı?  Sözden söze  aktarılıp  gönüllere  nakşedilen  en güzel  hikayeler  olmadı  mı? 

Ve  sen  bir  efsanenin  ötesinde  aranandın.  Çokça  anlatılan  ve  ulaşmak  istenen efsanenin  asıl  kahramanısın.  Sonsuzluğa yol  alırken,  vedalaşmadan  gittiğine anlam  veremezdim.  Şimdi  anlıyorum; savaşçı  eğer  yangının  ortasında,  alevleri hücrelerine  kadar  hissedip  ateşi  anlamak istiyorsa  ve  hakikatin  arayışçısıysa,  vedalaşmadan  gider.  Şiirlerde  boşuna  söylenmiyordu;  "savaşçının  asla  vedalaşmadığı..."  Sen  ayrılıklarda  buldun  gerçeğin verdiği  tadı.  Ayrılıkların  hakikat  olduğunu  erkenden  anlamıştın  gülen  kız.  Ve sen  ayrılırken  hakikate  sarılarak  yürüdün,  anlam  savuran  yolda. 

Bir  hikayenin  içindeki  güzelliklerle dolu  kahramandın  Dersimli  çocuklara anlatılan.  Çocukların  o  saf  ve  temiz bakan  gözlerindeki  ışıltıyı  görebilseydin keşke.  Seni  anımsatıyordu  o  küçük tebessümler.  Umut,  sevgi  vaat  eden tebessümler...  Anaların  dilindeki  duaydın  eksilmeyen...  Eller  havada,  avuçlar sevgi  dolu  ve  yüreklerde  senin  yarattığın  aşkla  dualar  savruluyor  dört  bir  yandan.  Ve  şimdi  dalgalandır  o  siyah  saçlarını,  savur  rüzgâra...  Munzur'a  bırak özlemlerini,  tıpkı  diğerleri  gibi  kaygısızca.  Özlemlerini  taşısın  Zeynepli  yürekler zirvelere,  menekşelere,  sularıma,  dağlarımın  her  bir  ücrasına. 

Tanrıçaları  kıskandıracak  güzelliğini anlatıyor  şimdi  kalemler,  hiç  yazmaktan bıkmadan.  Eller  yorulmadan  aktarıyor seni  tarihin  sayfalarına...  Bembeyaz,  kirletilemeyen  sayfalara...  Şiirler  senin  için söyleniyordu,  en  anlamışından.  Her  bir şiir  bin  yürekte  aynı  yankıyı  uyandırdı da,  en  güzel  ezgileri  senin  adınla  başlattı.  Ve  bütün  şiirlerin  başlıkları  gülüşünle  atılıyordu. 

Sığmaz  nazarın  şimdilere  neylersin gülen  güzel.  Güzel  kavramı  nice  zamandır anlamından  utandı  senin  yanında. 
Kıskananlar  oldu  Zeynebim,  o  ince  düşünen  fikrin  ve  mütevazi  gülüşünü.  Sevgi dolu  yüreğini  kıskandılar.  Ve  sen  gülen kız,  bütün  bunlara  aldırmadan  yüreğindeki  sevgiyi  patlatarak,  her  bir  zerresini dört  bir  yana  savurdun.  Şimdi  senin  sevginden  taşır  vicdanlı,  onurlu  yürekler... 

O  kaçıncı  bahardı? 

Sen  olsa  olsa  baharın  başlangıcında açılan  bir  filizsin  hep  yenilenen  ve  yenilendikçe  güzelleşen...  Bütün  mevsimler kıskanır  oldu  baharımı,  sırf  seni  anımsatanları  yaşamak  için.  Kış  mevsiminde esen  fırtınaların  sebebinin  ne  olduğunu zannediyordun  ki,  işte  öfkelenen  mevsi¬ min  refleksi  başka  da  ne  olabilirdi  ki gülen  kız? 

Binlercesini  gafletten  uyandıran,  bir 


tokat  oldun  yüzlerine  birer  birer  indirilen. 
Utanmanın  nasıl  bir  duygu  olduğunu anlamışlardı  sanırım.  Çünkü  sen  duygu yoğunluğuydun  gülen  kız.  Bilmezin,  vicdansızın  yüreğine  vurdun  en  büyük  intikam  anını  yaşatarak.  Tüm  Bilgelerin  aşkına  armağan  olsun! 

Ve  ben  peşinde  bir  çift  keder,  hasret oldum,  hasretim  sana.  Her  ne  kadar yaşasam  da  seni  içimde,  yetmiyor  ki çünkü  sen;  özlemlerin  ötesinde  aranansın  artık.  Ben  garip  bir  şairim  oysa.. 
Şiirlerde  bulmak  istesem  de  sadece  hissettiriyor  ve  daha  da  sarıyor  o  zaman sancısını  çektiğim  arayışlarım.  İşte  o zaman  seni  anlama  istemimle  kalıyorum... 

Sen  zamanlara,  sen  çağlara,  sen  evre¬ ne,  sen  yüreklere  ve  sen  maviliğin  sonsuzluğuna  giden  yolcu  unutma... 
Gülüşlerini  umut  yaptık  gönderdik  gökyüzüne,  birer  yıldız  gibi  parlıyor  her akşam  özgürlüğü  umut  edenlere...  Ve  her akşam  ardılların  seyreder  umut  veren, parıldayan  yıldızları.  Olur  da  gözlerin  en güzel  gece  de  yıldızlarla  bir  mesaj  verir diye.  Kim  bilir  belki  de  yıldızların  en  narinidir  seni  bizlere  taşıyan.  Yüreğimize güzellikleri  nakşeden,  tıpkı  geceyi  güzelleştiren  diğer  yıldızlar  gibi. 

Seher  vaktidir  Zeynep'im,  cellatların  en cesaretlisi,  karşında  bir  korku  seli  oldu  da kendi  kendisini  boğdu. 


Ve  senin  cesaretini  adlandırdık şimdi  ölüme  giderken  gülen  kız!  En anlamlı  kelimeler  bile  soluksuz,  renksiz kaldı  yanında.  Cesaretin  sel  olup  aktı fedailerinin  yüreğine.  Şimdi  onlar  da senin  izinde  gülen  kız.  Güller  bıraktığın patikalarında  silinmeyen  ve  hiçbir  zaman silinmeyecek  izlerin  takipçileri  yolda. 
Sana  aşkla,  bağlılıkla,  yürekten  koşan  arayışçıların  çoktan  yola  çıktılar  gülen  kız. 

Unutma,  yüz  güler  yürek  de  onunla bütünleşirse,  gülüşün  anlam  olur.  İnsanın fikri  güzel  olunca,  zikri  de  güzel  olur.  Sen en  güzel  fikri  yüreğine  serpendin.  Sen eylem  güzeli  oldun;  o  narin,  ince  fikrin  ve cemalinle.  Giderken  bile  en  güzel  gülüşlerle  yol  aldın.  O  yüzdendir  eyleminin  bu kadar  sarıp  sarmalaması.  O  yüzdendir binlerce,  on  binlerce  arayışçının  senin gibi  gülmek  istemesinin  nedeni.  Bütün arayışlar  seninle,  gülüşünle  güzel  gülen kız.  Ve  bütün  yüreklerden  akan  sözcükler dillerde  birleşir  şunu  söyler;  "Zilanca  gülmek  vardı... 


Destanların  örülüsü 


•  Cejna  MAZÎ 

estan  sadece  adını  bile  duyduğunda linsanı  titreten  bir  kelimedir.  Ona  bu 'anlamı  yükleyen  ise  onu  oluşturan kahramanlardır.  Bir  yaşanmışlığa  destan demek;  içine  sığan,  ondan  taşan  anlamlarla bağlantılıdır.  Herkesin  erişebileceği,  yaşayabileceği  şeyler  anı  olabilir  en  fazla.  Gerçek olarak  destan  demek  için;  doğup,  düşe  dönüşen  yaşanmışlıklar  biçiminde  olmalı.  Bunlar doğanın,  alışılmışın,  tabiatın  sınırlarını  zorlayan,  aşan  yaşanmışlıklardır.  Destana  kimliğini  veren  ise  bu  yaşanmışlıkların  sahipleridir.  O'na  bu  kimliği  veren  olmazı  olur,  uzağı yakın,  hayali  gerçek  yapan  hakikat  arayışçılarıdır.  Bu  nedenle  ki  destanları  destan yapan  onu  ören  kahramanlarıdır. 

Kahramanın  adı-sanı,  namı-değeri zamanın  belirlediği  ölçülere  sığmaz, zamandan  taşar.  Asırlarla,  bin  yıllarla  ifade edilemez  .  Çoğalır,  büyür,  eklenir.  Ve  gerçeğe  teslim  olmayan  hakikat  arayışçıları- nın  rotası  olur.  O  bunu  hak  etmiştir. 
Cesaret  edilmeyene  adım  atmış,  olmaz denileni  gerçek  kılmıştır.  Herkes  kendisinden  bir  parça  görür  kahramanların yaptığında...  Kişiliğini  onunkinin  bir  parçası  yapmak  ister.  Kendisini  bu  kahramanlarda  arar,  benliğini  bu  kahramanlarda  bulur.  O'nun  adını  almak  veya onunla  anılmak  istenir.  Ondan  ilham almak,  onda  gerçekleşende  erimek  ister.  Kahraman, milyonların  gözünde  ve  yüreğinde  öyle  büyür  ki  adına methiyeler  dizilir,  şiirler  söylenir,  türküler  yakılır  ve  acılarına  ağıtlar  yakılır.  İşte  böyle  zamandan  taşar  kahramanlar.  Dilden  dile  dolaşan,  çoğalan  büyüyen,  eklenen, herkesin  kendi  hayallerini  kattığı  bir  efsane  olur. 
Mitolojik  bir  anlatıma  kavuştukları  da  görülür.  Buradaki mitolojik  dil,  kahramanların  büyüklüklerinin  büyülü  dile kavuşması  olayıdır.  Zaten  başka  biçimde  anlatılması  da mümkün  değildir.  Onların  büyülü  yaşamları  ve  direnişlerini  kelimelerin  sıradanlığının  gölgesine  hapsetmek  yerine,  kelimeleri  çoğaltmak  yeni  tanımlar  getirmek  gerekir. 
Bunları  yaparken  en  zor  olanı,  sadeliği  seçmek  gerekir  ki destanlar  yaşama  yön  verebilsin.  Verili  olanı  kabul  etmeyenlerin  hayallerini  süsleyebilsin.. 

Destan  bir  isyanın  mayasıysa  eğer,  bu  mayanın  en çok  tuttuğu  yer  Kürdün  kalbidir,  Kürdistandır.  Varlığını her  şeyin  üzerinde  tutan  Kürdün  tek  mirasıdır  bu  destanlar.  Destana  Agîdekî,  33  Gülle,  Derviş  u  Adule... 
Yüzyıllar  boyu  Kürdün  varlık  savaşının  mayası  oldu. 
Ama  20.  yüzyılın  son  dönemlerinde  bu  topraklarda yeni  bir  destan  doğdu.  Gün  doğdu  mazlumlara,  gün ışıdı  gözü  yolda  olanlara.  Destan  geleneği  bozulmadı, gerektiğinde  kahramanca  ölündü.  Ama  tanığı  olduğumuz  bu  direnişler  destanın  içeriğini  derinleştirdi. 


Geçmişten  farklı  olarak  bu  sefer  "yenilsek  de  kahramanca  ölelim"  denilmedi.  Ölüm  bir  yaratma  biçimi halini  aldı.  Çünkü  bu  destana  zafer  adında  yeni  bir  iksir eklenmişti.  Ondandır  ki  zafer  tadında  birçok  direnişler sergilendi.  Direnişler  destan  oldu.  Burada  gerçekleşen ölüm;  ardında  güven,  umut  ve  inanç  bırakan  bir  eylem halini  aldı.  İşte  o  zaman  tıpkı  Che  Guevera  gibi  "nerden gelirse  gelsin  hoş  geldin'  denildi  ölüme.  Onun  içindir  ki Kürt  kızları  ve  oğullarının  yarattığı  destanlar,  adına kader  denen  umutsuzluk  karşısında  silahlarını  kuşanan bir  savaşçılar  topluluğu  gibi  dikildi. 

Gelelim  bizim  destanlarımıza  ve  onların  yazıcılarına... 
İki  büyük  benzer  örnek...  Biri  Haziran'ın  sıcağında  iç  açan bir  meltem,  biri  vahşetin  kol  gezdiği  çöl  kavuruculuğun- da  bir  serap.  Biri  düşmanın  beyninde  patlayan  bir  volkan,  diğeri  tüm  dünyaya  meydan  okuyan  bir  deprem. 
Biri  tanrıça  Zilan,  biri  Arin  Mirkan...  Aynı  düşün  peşine takılan  iki  serüvenci.  Cesaretin,  fedakarlığın,  yaşam iddiasının  tanımını  genişleten  iki  tarih  yazıcısı.  Tarihin akışını  değiştiren  iki  kadın.  Yaşamı  uğrunda  ölecek  kadar seven  iki  devrimci... 

Onların  eyleme  giderkenki  içinde  asırlık  duyguların saklı  olduğu  birkaç  saniyelik  yürüyüşlerini  düşünün. 
Tarihin  sorumluluğunu  yüklenen  o  birkaç  saniyelik  yürüyüş...  Gelecekte  üzerinde  binlerce  yıl  yürünecek  bir  çizgi bırakan  o  soylu  yürüyüşü..  Ardında  uzun,  ışıklı  ve  onurlu bir  gelecek  bırakan  o  bir  asır  değerindeki  birkaç  saniyelik yürüyüşü.. 

Ömürleri  kısaydı.  Ama  denildiği  gibi  "hayatlarımız sadece  uzunluğu  ile  ölçülmez  başka  hayatlara  ne  kadar dokunduğumuzla  bağlantılıdır".  Onlar  milyonların  hayatına  dokunduğu  için  başkaları  adına  da  yaşadılar,  başkalarını  da  yaşattılar.  Başkaları  oldular  yani..  Kendileri  oldular  ve  kendilerini  aştılar.  Kadının  xwebun  olma  yolunun köşe  taşlarını  döşediler.  İki  karşıtlığı;  kendisi  olma  ve kendini  aşmayı  böylesi  bir  ahenk  içinde  bir  arada  tutmak da  ancak  özgürlüğe  aşk  derecesinde  tutkulu  olanların erdemidir.  Kendini  eksiltenlere  inat  kendini  çoğaltabilen Zilan'ın,  Arin  Mirkan'ın  eylemidir.  Özgürlüğe  odaklanmayan  ne  varsa  tenezzül  etmeyen  bir  toplumsallığa  kavuşan ve  xwebunu  yaratmış  iki  kadının  destanıdır.. 

Onlar  Kürdün  anlamlı  ve  soylu  direniş  destanının  yazıcıları.  Tanrıçaların  öz  kızları.  Yaratımlarıyla  ardıllarına bağlayıcı  sözler  bırakanlar...  Zilan  ulusal  kimliği  ve  özgürleşen  kadının  nelere  muktedir  olduğunu  gösteren,  Onun ardılı  olan  Arin  Mirkan  Kürt  kadının  özgürlük  tutkusunun büyüklüğünü  dünyaya  anlatan  kadın...  Dinleyende, tanık  olanda,  duyanda  hayranlık  uyandıran  bu  iki  yaşam yaratıcısının  direnişinin  üzerine  henüz  yeni  bir  şey  söylenmedi,  eklenmedi. 

Onların  yaratılış  destanı  bizim  zamanımıza  hükmediyor.  Bu  anla  sınırlı  kalmayacak  direnişleri,  geleceğe  de taşacak.  Onların  etrafında  oluşan  toplumsallık  dalga dalga  yayılacak.  Destan  büyüyecek,  çoğalacak.  Birçok kadının  düşünü  gerçeğe  dönüştürecek,  hakikat  arayışçılarının  yolunu  aydınlatacak.  Xwebun  olmak  isteyen kadınların  cesaretini  bileyecek  ve  dalga  dalga  yayılacak... 


14 


Nevvaya  Jin 


RUKEN  ARAŞ 


Olasılıkların en  güzeli... 

2015  genel  seçimleriyle  birlikte  8  Haziran’dan  itibaren 
Türkiye’de  artık  hiçbir  şey  eskisi  gibi  olmayacak.  Seçim sonuçları  ne  olur  bilinmez  ama  HDP  barajı  aşsa  da  aşmasa da  zihinlerde  birçok  barajın  yıkıldığı  apaçık  ortada. 

Herkes  biliyor,  bugün  itibariyle  HDP’nin  barajı  aştığını  ama herkes  şimdi  AKP’nin  hangi  oyunlarla  HDP’nin  oylarını  çalacağı¬ nın  senaryosunu  konuşuyor.  Kuantum  felsefesinin  ve  fiziğinin  bile bunalıma  gireceği  bir  süreç  yaşıyoruz.  Akla,  mantığa,  duygulara, toplumsal  ahlaka,  hiçbir  dinsel  söyleme  sığmayan  konuşmalar bazen  öfkeyi  unutturup  anlamsız  kahkahaya  yol  açıyor. 

Başbakan  Davutoğlu,  Şırnak’taki  reklam  panolarında  gülümsüyor:  “Artık  kendi  savaş  uçaklarımızı  kendimiz  yapacağız.” 
Roboski  ise  ona  bakıp  “gülsem  mi  ağlasam  mı”  diyor. 

Bir  seçim  ki  tarihin  en  provokasyonlu,  bombalı,  bıçaklamak, yalanlı,  iftiralı  seçimi... 

Ama  HDP  çatısında  halkların  ve  kadınların  bir  arada  tüm  farklılıkları  içererek  çalışıyor  olması  hayalin  ötesine  geçiyor. 

Bir  seçim  ki  o  ülkenin  cumhurbaşkanı  bir  parti  lideri  gibi mitingler  yapıyor  ve  siyasetin,  felsefenin,  sosyolojinin  artık  çözemediği  bir  dil  kullanıyor. 

Ama  halklar  İstanbul’da,  İzmir’de,  Amed’de,  Şırnak’ta  inadına çoğalıyor  ve  inadına  sesini  yükseltiyor. 

Kürdistan’da  daha  önce  yoğunluklu  olarak  el  bildirileri  dağıtma ve  miting  çağrıları  yapma  temelinde  süren  seçim  çalışmaları  bu seçimde  insanın  insanla  buluşmasına  dönüştü.  Her  kesimden insan,  kadınlar,  üniversite  öğrencileri,  memurlar,  temizlik  işçileri ve  sayamayacağımız  kadar  gönüllü  insan  bürolara  gelerek  çalışıyor. 
Seçim  bürolarında  çalışan  gönüllüler  birebir  evlere  giderek  süreci değerlendiriyor.  Ve  birçok  çalışan”  ah  keşke  bu  çalışmayı  daha önce  yapsaydık”  diyor. 

Devletin  tüm  mekanizmaları  AKP  adına  çalışsa  da,  hiçbir  iletişim  yöntemi  insanın  insanla  sohbeti  kadar  etkili  olmuyor.  32 
yaşındaki  bir  kadının  hayatı  boyunca  hiç  oy  kullanmaması,  iki saatlik  bir  sohbetin  onda  zihniyet  dönüşümü  yaratması  aslında toplumsal  ilişkilerin  ne  kadar  değerli  olduğunu  gösteriyor. 
Kürdistan’da  on  üç  yıldır  AKP’ye  oy  veren  insanlar  pişmanlıklarını  dile  getiriyor. 

Evlerde  birlikte  içilen  çaylar,  derin  sohbetler,  yeni  tanışmalar aslında  yarının  siyasetini  de  güçlendireceğe  benziyor.  İki  odalı  bir evde  1 3  kişinin  kaldığını,  bu  ailenin  yıllar  önce  köyleri  yakıldığı  için kente  geldiğini,  gururlarından  hiçbir  kuruma  gidip  yardım  talep etmediğini  gördüğümüzde  siyasetle  politika-  ahlak  iç  içe  geçiyor. 

Bu  arada  Rojava’dan  şehit  cenazeleri  gelmeye,  kadınlar  katledilmeye  devam  ediyor,  tacizci  ve  tecavüzcüler  iyi  hal  indirimi  alıyor, bir  öğretmen  rüyasında  10  yaşındaki  öğrencisini  gördüğü  için gidip  onu  babasından  istiyor,  Ermenilerin  değer  verdiği  Kamp Armen  yıkılmak  isteniyor.  Ve  sosyal  bilimlerin  kriz  yaşadığı  bir kez  daha  somut  ifadeye  kavuşuyor. 

Algıları  alt  üst  eden  HDP  projesi  ile  umut  etmek  artık  hakikat arayışına  dönüşüyor. 

Her  türlü  olasılığın  yaşanabileceği  bir  süreçte  en  güzelini  hayal ederek  yatmak  insanı  ertesi  güne  hazır  uyandırıyor. 

HDP  barajları  aşıp  meclise  girdiğinde  bu  coğrafya,  uzun  zamandır  hiç  olmadığı  kadar  renklerin  zenginliğini  ve  farklılıkların güzelliğini  bir  arada  görecek.  Ve  hiç  olmadığı  kadar,  bu  toprakların  yüzlerce  yıldır  böylesi  bir  tabloya  hasret  kaldığını  anlayacak. 

Bir  resim  ki  her  türlü  ağacın  olduğu  kocaman  bir  ormana  benzeyecek.  Hırsızların,  tecavüzcülerin,  yalancıların,  talancıların,  yobazların  dışında  kimse  rahatsız  olmayacak  bu  resimden. 

Çünkü  bu  resimde  herkes  kendisini  görecek.  Kimse  başkaları adına  konuşmayacak,  herkes  kendi  adına  söz  söyleyecek. 

Kadınlar  kürsüde  konuşacak,  eylemde  halkıyla  birlikte  olacak, kadın  katliamlarına  karşı  isyan  bayrağını  ilk  çekenlerden  olacak. 
Mecliste  kadın  kimliğinin,  kadın  duruşunun,  kadın  iradesin  olduğu  anlaşılacak. 

Bu  tablo  milyonlarca  kadını  sorgulatacak.  Ve  kadın  cins  bilinci¬ nin  açığa  çıkmasında  büyük  etki  yaratacak. 

Her  inanç,  her  kültür,  her  kesim  kendi  adına  siyaset  yapacak. 
Seçim  çalışmasında  yaşanan  kardeşlik,  yoldaşlık,  arkadaşlık  bir örgü  gibi  çoğalacak.  Tekçiliğin,  milliyetçiliğin,  dinciliğin  renksizliği  yerini  gökkuşağına  bırakacak. 

HDP  projesinin  aslında  Türkiye  halklarının,  kadınların,  gençlerin,  emekçilerin,  inançların  projesi  olduğu  seçim  çalışmalarında dahi  açığa  çıktıysa  meclise  girildiğinde  yaratacağı  etki  insanı  heyecanlandırıyor.  Katliamların,  yok  sayılmaların,  darbelerin,  saltanatlıkların  yaşandığı  bu  coğrafyanın  artık  barışı,  eşitliği,  adaleti  ve kadın  özgürlük  mücadelesini  görmeye  hakkı  var.  Bu  kadar  zulmü yaşamaya  hiçbir  halkın,  inancın,  kültürün  hakkı  yok.  Ve  toplumsal barış  mühendislik  gibi  yaratılacak  bir  şey  değil,  özümüzde  var  olan, üzeri  kapatılan  ve  açığa  çıkmayı  bekleyen  kendi  hakikatimiz.  İşte HDP  bu  yüzden  mecliste  olmalı,  AKP  bu  yüzden  başkanlık  sistemine  geçmemeli. 

HDP’nin  barajı  yıkması  devletin  tüm  mekanizmaları  kullanılarak  engellenmek  isteniyor.  Bu  durumda  nelerin  yaşanabileceğine dair  tahmin  yürütmek  yerine  tarihin  acı  dolu  sayfalarına  bir  kez daha  göz  atmak  gerekiyor. 

Olasılıkların  yaşanması  kendiliğinden  gelişen  bir  kader değil;  örgütlülüğümüzle,  irademizle,  mücadelemizle  kazanacağımız tarihin  yeni  bir  sayfasıdır. 
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Sistem  çarkında  nefessiz  bırakılan 


•  Sanem  YILDIZ 


Sistemin  kendine  göre  bir  kadın tanımlaması  var.  Bin  yıllardır  topluma  düşünsel  olarak  da  hükmeden  bu  duruma  göre  kadın  pasif,  güçsüz, erkeğin  malı-mülkü,  çocuk  doğurmaktan başka  bir  katkısı  olmayan  bir  varlık  olarak görülür.  Ne  yazık  ki  kadınların  kendisi  de kendini  bu  şekilde  ele  alır.  Çaresizdir,  eli kolu  bağlıdır,  efendisine  hizmetten  başka bir  yolu  yoktur.  Böyle  öğretilmiştir  kadınlara.  Bununla  birlikte  sistemin  bir  diğer saldırı  hedefi  gençliktir.  Ana  karnında belirlenen  cinsiyetçilik  düzenleri  çocukluk aşamasında  öğretilmeye  başlar  ve  gençken  kullanılan  yöntemler  daha  da  çeşitlenir.  İnsanın  gençlik  dönemi  aynı  zamanda özgürlüğe  en  yakın  olduğu  dönemlerdir, arayışların  en  yoğun  olduğu  dönemlerdir. 
Doğru  bir  yön  kazanırsa  ulaşamayacağı hakikat  yoktur.  Bu  gerçeği  iyi  tahlil  eden sistem  en  etkili  saldırılarını  bu  dönemde yapar.  Gençler  aynı  zamanda  toplumun geleceği  olduğu  için  egemen  sistem  kendi zihniyet  argümanları  ile  gençliğin  beynini felç  etmeye  çalışır.  Gençler  için  kullanılan hayata  atılma  tabiri  aslında  günümüzde sistemin  çarklarının  arasında  sıkıştırılmadır,  sistem  içine  çekilmeleridir. 

Bu  durumun  genç  kadınlar  üzerindeki yansımaları  daha  yoğundur.  Hakikati  çarpıtmak  için  hedef  seçilen  genç  kadınlardır. 
Hem  cinsinden  ötürü  hem  de  yaşından ötürü  sistemin  bütün  okları  genç  kadınlara  yöneltilir.  Sistem  böylece  hem  kadının hem  de  gençliğin  güçlü  potansiyelinden yararlanarak  kendi  ömrünü  daha  çok  uzatır.  Beraberinde  gençlik  içerisinde  kadın kimliği  silinmeye  çalışılır.  Genç  denince akla  nedense  hep  erkek  gelir,  delikanlı denince  akla  erkek  gelir.  Gençlik  kavramı bile  cinsiyetçi  kılınır. 

Genç  kadınlar  W  olarak  görülür 

Ataerkil  aile  kurumuna  o  kadar  çok  kutsallık  atfedilir  ki,  yere  göğe  sığdırılamayan bu  kurum  aynı  zamanda  kadınların  sistem için  eğitildikleri,  daha  doğrusu  terbiye edildikleri  karargahlar  gibidir.  Ataerkilliğin ortaya  çıkışından  bu  yana  kullanılan  semboller  ile  kadınlık  özellikle  de  genç  kadınlık  yoğun  bir  ideolojik,  düşünsel  bombardıman  altında  tutulur.  Kadınlar  ne  kadar çok  bu  sembollere  kanarsa,  gelecek  nesillerin  kontrol  edilmesi  o  kadar  rahat  olur. 
Çünkü  yeni  neslin  annesi,  öğretmeni kadındır.  O  yüzden  genç  kadınlar  hayatın her  aşamasında  belirli  kurallar  içerisinde tutulur  kafasını  kaldırmasına  fırsat  verilmez.  Toplum  da  bu  şekilde  alıştırılır.  Kadın olmak  hele  de  genç  olmak  her  zaman kötülüğe  açıkmış  gibi  bir  algı  oluşturulur. 
Hepimiz  biliriz  bazı  sözleri,  örneğin  "kızını dövmezsen  dizini  döversin  ya  da  kızını bırakırsan  ya  davulcuya  ya  da  zurnacıya kaçar"  gibi.  Yani  kızını  her  zaman  baskı 


altında  tut,  kafası  çalışmaz  onun,  her  an bir  hata  yapabilir,  namusunu  beş  paralık edebilir,  çünkü  o  zayıf  tohumdur,  günaha, yanlışa  meyillidir,  gölgen  hep  üzerinde olsun,  hemen  başı  bağlanmalı  der  bu "atasözleri."  Aynı  zamanda  bu  gibi durumlar  genç  kadınların  hangi  geleceğe hazırlandıklarını  iyi  ifade  eder.  Egemen erkek  aklı  için  kadın  elde  edilmesi  gereken bir  avdır.  Bu  avlama  süreci  kadın  için çocukken  başlar  ve  hayatının  sonuna kadar  sürer.  Gençlik  aşaması  bunun  en acımasız  sürecidir.  Geleceği  elinden  alınır, hayalleri  karartılır,  henüz  arayış  içerisinde olan  ruhu  esaret  altına  alınır.  Her  şeyin farkında  olan  ve  iyinin  cazibesine  kapılmaktan  vazgeçmeyen,  onarıcı  ve  iyileştirici  masumiyeti  işe  yaramaz.  Genç  kadınların  sistemin  tuzağına  düşmesi  için  ne gerekiyorsa  fazlasıyla  yapılır. 

Ailede,  okulda,  sokakta,  işte  yani  yaşamın  her  alanında  kadını  terbiye  etme, biçim  verme  mekanizmaları  oluşturulmuştur.  Kadın  başını  nereye  çevirse, yönünü  nereye  yöneltse  sistemin  sembolleriile  karşılaşır.  Gözünün  başka  bir  şey görmemesi  gerekir,  kulağı  farklı  bir  şey işitmemelidir.  Sistem  ne  diyorsa  o  kadar bilmeli,  o  kadar  anlamalıdır.  Düşüncesi sistemin  izin  verdiği  bilgilerden  oluşmalıdır.  Genç  kadınlar  nasıl  davranmaları, nelerle  ilgilenmeleri,  nasıl  konuşmaları, kendilerine  nasıl  biçim  vermeleri  konusunda  yoğun  bir  eğitim  altındadır. 
Birçoğumuz  evdeyken  sürekli  toplumun bize  nasıl  bir  hanım  hanımcık  kız  olmamız gerektiği  yönündeki  nasihatleri  ile  yaşamışızdır.  Birçoğumuzun  annesi  bize  defalarca  "komşunun  kızını  görüyor  musun, ne  kadar  akıllı,  ne  kadar  terbiyeli,  evin  her işini  yapıyor,  çeyizini  hazırlıyor,  büyükleri¬ nin  karşısında  ağzından  bir  laf  çıkmıyor" gibi  kendilerince  doğru  nasihatlerde  bulunurlar.  Elbette  bu  konuda  sadece  annelerimizi  eleştirmiyoruz,  çünkü  onlar  da kendi  büyüklerinden  böyle  öğrendiler  ve bu  bir  zincirleme  olarak  ilerlemeye  devam ediyor.  Toplumsal  cinsiyetçilik  aileyi  öyle bir  hale  getirmiştir  ki,  aile  kızını  bir  köle, elden  çıkarılacak  bir  eşya  olarak  görür. 

Gençliğin  ruhu  devrimcidir 

Genç  kadınlar  yıllarca  iyi  bir  eş,  iyi  bir anne  olmak  için  hazırlanır.  Kadın  farklı işlerle  de  uğraşabilir  ama  neticede  bir genç  kızın  en  iyi  bilmesi  gereken  şey  "evi¬ nin  hanımı,  kocasının  eşi,  çocuklarının annesi"  olmaktır.  Çünkü  sistemin  genç kızlar  için  gelecekteki  yaşamları  bu  sem¬ 


boller  etrafında  şekillenir.  Genç  bir  kadın mutlaka  beyaz  atlı  prensi  ile  evlenecek, anne  olacak,  aile  kuracaktır.  Ama  işin özünde  beyaz  atlı  prens  imgesinin  arkasında  onu  bekleyen  korkunç  bir  mavi sakal  vardır.  Onun  ruhunu,  benliğini,  kişiliğini  parçalayan  bir  mavi  sakal.  Ve  günümüzde  milyonlarca  genç  kadın  yaşam enerjisini  yitirmiş  bir  şekilde  sistemin  acımasızlığına  kurban  edilir. 

Bu  şekilde  sistem  gençliğin  asi,  isyancı, yenilikçi  ve  zengin  yönünü  kaybettirmek ister.  Gençlik  demek  devrimcilik  demektir.  Sistemin  asıl  hedefi  bu  devrimci  yönü boğmaktır.  Bu  nedenle  gençliğin  yaşadığı çelişkileri  liberalleştirerek  içinde  bulunduğu  duruma  başkaldırmasına  izin  vermez. 
Sanal,  sahte,  yoz  yaşama  mahkum  edilen gençliğin  sisteme  tehdit  olan  yanları  törpülenir,  radikalliği  yumuşatılır.  Oysaki önceden  gençler  içerisinde  devrimci  bir gelenek  vardı.  Özellikle  de  devrimin  en öncü  gücü  öğrenci  gençlikti.  Şimdi  sisteme  en  çok  entegre  edilen  öğrenci  gençlik oluyor.  68'in  devrimci  gençliği  dünyayı  bir devrim  havasına  soktu,  Kürdistan  ve Türkiye'de  de  güçlü  gençlik  hareketleri yaşandı.  Bu  gerçeği  bertaraf  etmek  isteyen  sistem  12  Eylül  ile  yeni  bir  genç  kuşak yaratmak  istedi  ancak  istediği  başarıyı yakalayamadı.  Gençliğe  olumsuz  etkileri oldu  ancak  şu  an  yine  bu  coğrafyada gençler  devrimlere  öncülük  yapıyorlar. 
Gençlik  içerisinde  hala  büyük  bir  devrimci potansiyel  var. 

Kendini  eğit,  bilinçlen  ve  itiraz  et! 

Tüm  bu  gerçekler  Kürdistan'da  çok daha  ağır  bir  şekilde  yaşanıyor.  Özgürlük hareketinin  açığa  çıkardığı  değerleri  boşa çıkarmak  için  sistem  en  fazla  gençlere  el atıyor.  Aileyi,  eğitimi,  modern  kültürü, bilim- tekniği  kullanıyor.  Gençlerin  köksüz, bilinçsiz,  hafızasız  olması  için  sistem  her gün  yeni  bir  yöntem  deniyor. 
Coğrafyamızda  hem  maddi  hem  de  manevi  anlamda  yokluk  içinde  bırakılan  gençler  ajanlaştırma,  fuhuş,  uyuşturucu  kullanımı  gibi  en  yoz  yaşam  biçimlerinin  içine çekiliyor.  Genç  kadınlar  çok  bilinçli  bir şekilde  erken  yaşta  evliliklere,  töre  cinayetlerine  kurban  ediliyor.  Ve  sonuç  olarak yüzlerce  kadının  intiharları  ile  karşılaşıyoruz.  Bütün  bunların  hepsi  bir  irade  kırma politikası  olarak  devam  ettiriliyor.  Bu  politikalara,  imha  ve  asimilasyona  karşı  verilecek  en  büyük  cevap  demokratik  ulusu hızla  inşa  etmektir.  Devrimci  gençliğin  en büyük  görevi  demokratik  ulus  inşasıdır. 
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Nevvaya  Jin 


•  Beritan  CUDİ 


Xırabe  İştar  (İştar  harabeleri)  eteklerinde tanrıça  bilgeliğinin  bir  yaratım  öğesi  olarak  gelişen  1.  Jineoloji  Konferansı  zengin bir  kadın  bileşimiyle  gerçekleştirildi.  Zamanı  ve mekanı  içeriği  ve  yaratılan  özgürlük  atmosferiyle anlamlı,  düşündürücü  ve  duygulu  bir  konferanstı. 
Bu  ortamda  Mizgin'in  zamanında,  Mizgin'e  yaraşır  sanatsal  ve  estetik  bir  tema  vardı.  Tartışmada açığa  çıkan  kararlılıkta  ise,  her  sözde  ve  eylemde Mizgin  gibi  halklara  ulaşan,  halkların  otantik motiflerine  dokunan  bir  iletişim  geziniyordu. 
Toplumsal  bir  buluşmaydı  yaşanan  ve  yaşatılmak istenen...  Onun  için  bu  konferans  her  anlamıyla farklıydı,  farklılıklara  imza  atıyordu.  Farklıydı çünkü  bir  ilk  olarak  bilimsel  çalışma  üzerine  tartışmalar  yürütülüyordu.  Çeşitli  kongre  ve  konferanslarla  bir  araya  gelen  kadınlar  bu  sefer  tüm sorunlardan  bağımsız  olarak  çözümde  odaklanan, bunun  bilimini  yakalamak  isteyen  zengin  ve büyük  bir  platform  biçiminde  bir  araya  geldiler. 
İşte  bu  yüzden  şu  ana  kadar  alışagelen  tüm  kongre  ve  konferanslardan  farklı  oldu. 

İsterseniz  hep  beraber  ilk  önce  konferans  salonunu  gezelim...  İlk  defa  bir  konferansta  şehit arkadaşlar  dışında  tanrıçaların  fotoğrafları  yine tarihe  damgasını  vuran  öncü  kadınların  fotoğraflarının  olması  ilgi  çekiciydi.  Bu  biçim  tarihin günümüze  akışını  sağladığı  gibi  dünyadaki mücadeleci  kadınların  aynı  mekanda buluşmasını  yaratmıştı.  Aynı  şekilde Kürdistan  tarihinde  direnişçi  kadınlardan,  dengbej  kadınlara  kadar birçok  kesimden  kadın  fotoları¬ nın  sergilenmesi  ve  yetenekleriyle  simgeleşmiş  olan  kadın resimlerinin  olması  da  aynı boyutta  dikkat  çekiyordu. 

Günümüzdeki  tanrıça  mertebesindeki  şehitlerimiz  ise başta  Kürt  kadınları  olmak üzere  özgürlük  aşıkları  olan kadınların  direnişini  ve  mücadelesini  dünyaya  tanıtan  yegane değerlerimiz  olarak  konferansın manevi  endamları  olarak  yer  buluyorlardı...  Bileşim  olarak  ise  ömrünü  mücadeleye  adamış  beyaz  saçlarıyla  bilgeliğin  simgesi  olan  kadınlardan  tutalım,  gencecik  ve  cıvıl  cıvıl gerillalara  kadar  çok  zengindi. 


anlam  ve  vücut  bulması  olarak  değerlendirilebilir.  Bundan  ötürü  teşi  hediyesi  sonuna  kadar düşünceli  ve  anlamlı  bir  hediyeydi. 

Mayıs  ayında  olmanın  getirdiği  bir  şans  ise  bol bol  doğal  çiçek  buketlerinin  her  yeri  süslemiş olmasıydı.  Adeta  dışarıdaki  bahar  görünümü  içeriyi  taşınmıştı.  Ayrıca  1.  YAJK  Kadın  Kongresinin gerçekleştirildiği  şikeften  (mağara)  alınan  iki büyük  taş  ise  mücadele  kökenimizi  bir  kez  daha hatırlatır  nitelikteydi.  Cezaevlerindeki  arkadaşların  konferans  delegeleri  için  yaptıkları  saç  bağları  ve  el  emeği  ile  işledikleri  süslemeler  ise  düşmana  inat  zindana  tıkatılmak  istenen  bedenlerin özgür  ruhla  dağdakilerle  buluşma  temasıydı. 
Çünkü  ancak  özgür  ruhlar  o  kadar  derin  düşünebilir  ve  yine  ancak  özgür  ruhlar  bu  kadar  dışa  açılabilirler.  Zindanlardan  gelen  bu  hediyelerin komisyon  tarafından  açıklanması  büyük alkışlarla  karşılandı. 

Açılış  konuşması  sıradan  ve rutin  değildi.  O  da  kadın  renginde  şiirselleşti.  Baştan sona  edebi  bir  sunumdu. 

En  çok  da  bu  konuşmada 
Mayıs  şehitlerinin  geçmişten  bugüne  kadar 


Alkışlar  bir  dalga  biçiminde  yayıldı  ve  bir fırtına  koparırcasına yürekleri  titretti. 
Duygu  yoğunluğu derindi.  Kadınların  bu güzel  ve  anlamlı  buluşmasının  getirisi  olan  zengin  düşünce  ve  projelerle vücut  bulan  kadın  bilimi  olan 
Jineoloji  konferansı  tüm  dünya kadınlarına  kutlu  olsun. 


Dört  bir  yan  renk  cümbüşüydü,  her  yerden  duygu  deryasının  akışı  vardı  ve  her  bir  yorumda  bilgelik  zirvesine  tırmanma  vardı.  Alkışlar  bir  dalga  biçiminde yayıldı  ve  bir  fırtına  koparırcasına  yürekleri  titretti.  Duygu yoğunluğu  derindi.  Kadınların  bu  güzel  ve  anlamlı  buluşmasının getirisi  olan  zengin  düşünce  ve  projelerle  vücut  bulan  kadın  bilimi olan  Jineoloji  konferansı  tüm  dünya  kadınlarına  kutlu  olsun. 


Şahmeran,  Şiva  ve  70  yıllık  teşi... 

Yine  bir  köşe  olarak  Ortadoğu'nun yaratımı  olan  heybeler  ve  abalar biçimindeki  desen  ve  motifler doğal  müzeden  bir  parça gibiydi.  Ayrıca  konferansa hediye  olarak  gönderilen 
Şahmeran  ve  Nepal  tanrıçası  olan  Şiva  heykelcikleri  ise  bu  motifi 


hepsi  anıldı.  Özellikle  de  son  olarak  Rojhılat'ta şehit  düşen  Ferinaz  Xosrevani  saygıyla  anıldı. 
Kadın  eksenli  siyasi  tartışmada  da  şiddete  maruz kalıp  da  öldürülen  kadınlar  hakkında  değerlendirmeler  yapılırken  bunun  yarattığı  duygusal  etkileşim  kadın  yüzlerinde  hemen  belli  oluyordu.  İlk başta  derin  bir  üzüntü  ile  başlayan  bu  ifadeler yavaş  yavaş  öfke  kin  ve  intikama  varıyordu. 

Bilgelik  zirvesinde  geçen  bir  konferans 

Konferansın  genel  sunumu  ise  yine  alışageldik gibi  değildi.  Diğer  kongre,  konferans  ve  toplantılar  gibi  sabit  bir  divan  yoktu.  Jineoloji  komitesin¬ de  üçer  kişilik  ayrı  ayrı  divandan  oluşan  birimler 


tamamlayan  tarihi boyutuydu.  Gerillan  en 
çok  sevindiren  ise  70 
yıllık  ömrü  olan  teşinin 
(ığ)  hediye  olarak  gönderilmesi  oldu.  Teşi,  kadının yaratıcı  aklının  bir  ürünü olarak  hünerli  ellerinde  yaşama  sunulmuş  ilk  icatlardandır. 

Bu  nedenle  de  hem  Jineoloji  sitesi¬ nin  hem  de  divanın  arka  düzleminde yer  alan  görüntünün  teşi  ile  örülmüş  biçimde  Jineoloji  isminin  yazılması  bu  gerçekliğin 


sunumlar  şeklinde  gündem  maddelerini  yürütüyorlardı.  Onun  için  her  bir  gündem  maddesi  daha öncesinden  hazırlanan  belgeler  ile  her  seferinde değişen  divan  ile  konferans  gündemi  daha  değişik ele  alındı.  Arada  yapılan  programlar  ise  cıvıl  cıvıldı.  Heyecanlar  daha  çok  bu  konferansı  nasıl  yansıtırım  üzerine  gelişiyordu.  Ve  çok  yönlüydü. 
Hemen  hemen  her  dilden  programlar  yapılırken ayrı  ayrı  konularda  ve  Jineolojinin  dalları  üzerine de  ayrıca  programlar  yapılıyordu.  Bu  bileşime  ve programlara  en  çok  sevinen  ise  basıncılar  oldu. 
Nerden  bulacaklardı  o  kadar  kadını  ve  o  kadar güzel  bir  ortam  ile  o  kadar  zengin  düşünceleri... 

Konferansın  içeriğine  dönük  ise;  "Jineoloji nedir  ve  neden  Jineoloji"  sorularıyla  başlayan zengin  tartışmalar  yürütüldü.  Felsefik  olarak Jineoloji  için  jin  ile  jiyanı,  yani  kadın  ile  yaşamı  birleştiren  bilim  olarak  tarif  edildi. 

Neden  Jineoloji  sorusuna  ise;  günümüzde tıkanan  hatta  iktidarın  tehlikeleşen boyutlarına  zemin  sunan  bilime  alternatif  olunması  için  ve  yine  kadın öncülüklü  bir  toplumun  paradigmasal  çıkış  gücü  olarak  Jineoloji yanıtı  verildi.  Bunun  yanı  sıra Jineolojinin  diğer  bilimlerle ilişkisi  ve  Jineolojinin  alt  dalları,  9  katmanı  değerlendirmeye  tabi  tutuldu.  Bu  tartışma  platformu  aynı  zamanda kadının  alternatif  sosyolojisinin  oluşumuna  da  katkı sunuyordu.  Yine  Jineolojinin yapılandırması  için  yürütülen tartışmalar  kapsamlı  örgütsel  ve yaşamsal  projesiyle  bütün  kadınlar  için  büyük  görevleri  açığa  çıkarıyordu.  Çünkü  Jineoloji  sadece  bir  komitenin  işi  değil,  kadın  özgürlük  mücadelesi çalışmalarına  adamış  tüm  kadınların  işidir. 

Yani  salonundan  delege  bileşimine  kadar,  açılışından  divanına,  gündem  maddelerinden arada  yapılan  programlara  kadar  her bir  karede  değişik  ama  aynı zamanda  çekici  bir  konferans gerçekleştirildi.  Dört  bir  yan renk  cümbüşüydü,  her yerden  duygu  deryasının akışı  vardı  ve  her  bir yorumda  bilgelik  zirvesine  tırmanma  vardı. 
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Anadil  ve  varolma  mücadelesi ... 


da  boğulmadan  yüzmeye  çalıştıkça,  özgüvenim arttı,  anadilim  bana  kimseye  eyvallah  etmemeyi öğretti.  Anadilimin  5-6  bin  yıllık  yaşam  mücadelesi  bana  bu  topraklarda  var  olma  gücünü  verdi. 
Şimdi  ise  tek  bir  mücadelem  var,  36  farklı  ses  veren bu  güzelim  dilimin  Batı  lehçesini  yok  olmaktan kurtarmak... 

Eski  çağlardan  günümüze  dek,  Ermenilerin sosyo-ekonomik,  sosyal,  siyasal  hayatını  sürdürdükleri,  ulusal  devlet  ve  kültür  anlayışlarının  şekillendiği  tarihi  ve  coğrafi  ortam  Ermenistan Platosudur.  Ermeni  dili  de  kaynağını  buradan almış  ve  günümüzden  yaklaşık  5-6  bin  yıl  önce  ait olduğu  Hint- Avrupa  dil  ailesinden  ayrılarak  kendine  özgü  bir  kök  dil  olarak  yoluna  devam  etmiştir. 
Ermeni  dilini  incelerken  pek  çok  bilim  dalından yararlanmakla  birlikte  Ermeni  tarihini,  kültürünü iyi  bilmek  şarttır.  Hint  Avrupa  dil  ailesini  görmezden  gelmek  ise  imkânsızdır.  Ancak  aynı  zamanda birlikte  yaşadığı,  komşu  halkların  dillerini  de  farklı dil  ailelerine  ait  olsalar  dahi  iyi  incelemek  ve  özümsemek  çok  önemlidir.  Çünkü  Ermeniler  binlerce yıl  ilişki  halinde  oldukları  toplumlarla  dilsel  alışveriş  de  yapmışlar,  binlerce  kelime  alıp  vermişlerdir. 
Sümer,  Asur,  Hitit,  Frigya,  Yunanca  ve  daha  niceleriyle  ortak  kelimeler  kullanılmış  olsa  da  bu  konuda Farsçadan  alman  kelimeler  sayısal  olarak  en  büyük çoğunluğu  teşkil  eder.  Ermenice  ile  komşu  ulusların  dilleri  arasında  dilbilgisi  açısından  da  etkileşim olduğu  dilbilimcilerin  ortaklaştığı  konulardan  biridir.  Bu  etkileşim  Ermenicenin  gelişme  dönemlerinden,  yazı  öncesi-  sözlü  edebiyat  döneminin  ve halk  konuşma  dilinin  500-600  lehçesinin  varlığıyla  kendini  gösterir.  Genel  olarak  tüm  diller  gibi 
Ermenice  de  yazı  öncesi  ve  yazı  sonrası  olarak  2 
bölümde  incelenir; 

Ermeni  Dünyasında  ortaya  çıkmış  en  eski  kaya yazıtları  arasında  tapmak  duvarları,  seramik  objeler üzerindeki  piktografik  işaretlerdir.  Bunların  tarihleri  günümüzden  5-6  bin  yıl  öncesine  dayanır  ve ilerde  gelişecek  yazı  türlerine  (çivi  yazısı  ve  hiyeroglif  gibi)  öncülük  eder. 

Bu  yazı  türleri  arasında  yer  alan  çivi  yazıları  özellikle  Ararat  Krallığı  döneminde  ortaya  çıkmıştır. 
Ermeniler  M.Ö.  9-7  yüzyılda  tarihlenen  bu  yazı türünü,  kurdukları  Mittani  Devleti  yıkıldıktan sonra  Ermeniler  arasında  asimile  olan  Hurilerden almışlar  ve  dolayısıyla  yazıları  da  çivi  yazılı  kayıtların  geleneksel  dili  olarak  kabul  ettikleri  Hurice  olarak  kaydetmişlerdir.  (Ileriki  dönemlerde  de Ermenistan’ın  resmi  dilinin  bazen  Aramice  bazen Yunanca  olduğu  gibi)  Bu  dönemlerden  günümüze ulaşan  irili  ufaklı  kayıtlar,  yazılı  kaya  parçaları  veya yine  üzerinde  yazılar  bulunan  farklı  objelerin  miktarı  yaklaşık  olarak  600e  yakındır  ve  en  iyi  örnekleri  bugün  Erebuni-Erivan’da  bulunan  Ararat  Kıralı 
1.  Argişti’nin  (M.Ö.786-764)  Erebuni  şehrinin kuruluşunu  anlattığı  kayıttır.  Bu  dönemden  başlayarak  Hıristiyanlığın  kabulüne  dek  yönetici  sarayları  ve  tapmaklar  kütüphane  açısından  oldukça zengin  olmuşlardır.  Bu  kütüphaneler  özellikle hiyeroglif  Ermenice  veya  yabancı  dillerde  pek  çok kayıt  açısından  oldukça  zengin  olmuşlardır.  Ne yazık  ki  Hıristiyanlığın  kabulü  ile  birlikte  pagan dönemi  yazı  ve  edebiyatı  yok  edilmiştir. 

19.  yüzyılda  ne  yazık  ki  Ermeni  dili  büyük  bir yarılma  yaşadı  ve  Ermeni  edebiyatı  2  lehçeye  ayrıldı,  doğuda  Yerevan  merkezli  Doğu  Ermenicesi  ve batıda  İstanbul  merkezli  Batı  Ermenicesi. 

Bugün  Ermenicenin  oldukça  zengin  bir  sözlüğü vardır.  Hala  Doğu  Ermenicesi  ve  Batı  Ermenicesi olarak  2  diyalekte  ayrılmış  haldedir.  Doğu Ermenicesi  1 9 1 5  ten  sonra  ciddi  bir  kırılma  yaşayarak  bugün  sadece  Ermenistan,  Dağlık  Karabağ Cumhuriyeti,  Kafkasya,  İran,  Rusya  ve  Batı  diasporasında  konuşulur  durumdadır.  Hemşin Ermenicesi,  Sasun  Ermenicesi  bugün  varlığını  sürdüren  ender  Doğu  Ermenice  ağızlarındandır.  Batı Ermenicesi  ise  tarihi  Giligya  ve  Sivas’ın  batısında konuşulan  Ermenice  olup  bugün  Türkiye,  Orta Doğu  ve  diğer  diaspora  merkezlerinde  yaşayan Ermeniler  tarafından  konuşulmaktadır.  Ancak  bir az  önce  de  değindiğim  gibi  Batı  Ermenicesi  günden  güne  eriyip  yok  olmaktadır. 

Toplam  olarak  Ermenice  konuşanların  sayısı  yaklaşık  6,5-7 milyon  arasındadır. 


P  ocukları  övmek  doğru  mu? 


I  eçtiğimiz  aylarda  seçim hengâmesi  içinde 
I  demokratik  çevrelerde önemli  günlerin  kutlanması  veya  anılması  da  ihmal edilmedi.  Dünya  anadil  bayramı  da  bunlardan biriydi  ve  ben  bu  bayramı  Eğitimsen  Malatya  şubesinin  davetlisi  olarak  Malatya’da  kutladım. 
Anadilin  anlamını  kendimce  çözmem  henüz  5-6 yaşlarımdayken  gerçekleşti.  İlkokul  1.  sınıftaydım, Ermeni  okuluydu  ancak  Ermeni  öğretmenler Türkçe,  tarih,  coğrafya  gibi  dersleri  veremedikleri için  bu  gibi  derslere  -ki  sosyal  bilgiler  denirdi-  devlet  tarafından  atanan  Türk  öğretmenler  girerdi.  Bu yüzden  olsa  gerek  bizler,  Türkiye’deki  Ermeniler coğrafi  terimlerin  Ermenicesini  ya  bilmeyiz  ya  da kendi  gayretlerimizle  çok  sonraları  oradan  buradan  öğrenmişizdir.  Yine  biz  Ermeniler,  Osmanlı  ve Cumhuriyet  tarihini  ezberlemişsek  de,  hatta  tüm okul  hayatı  boyunca  ‘hain’  Ermenilerin  Türklere karşı  hıyanetlerini  fazlasıyla  idrak  etmişsek  de, Ermeni  tarihi  hakkında  hemen  hemen  hiç  bir  şey bilmeyiz.  Keza  sosyolojik  terimleri  de  pek  bilme¬ 


yiz.  Daha  sonraları  üniversitede  sosyoloji  okuyan arkadaşlarımız  merak  edip  Ermenice  sosyoloji çalışmaları  yaptıkça  öğrenmişlerdir  ve  hayret  içinde  Ermenicenin  ne  çok  bilimsel  terim  barındıran bir  dil  olduğunu  görmüştür.  Ama  olsun,  ne  olursa olsun  sosyal  dersler  Ermeni  okullarında  Türk öğretmenler  tarafından  o-ku-tu-la-cak-tır,  bu kadar.  Oysa  Ermeni  eğitim  tarihi  meşhur  Türkçe (Osmanlıca)  öğretmenleriyle  doludur  ama  biz gene  de  dönelim  benim  birinci  sınıftaki  Türkçe öğretmenim  Nezihe  hanıma.  Nezihe  hanım  bugüne  dek  pek  dillendirilmeyen  bir  terim  yerleştirmiştir  o  günlerdeki  küçücük  dimağıma.  Dediğim  gibi 5-6  yaşlarında  birinci  sınıf  öğrencisiydim,  Türkçe öğretmeni  olduğu  söyleyen  bir  kadın  girdi  dersimize.  Tüm  bir  sene  boyunca  üstünden  çıkarmayacağı yeşil  bir  tayyör  giymişti,  kısa  hafif  dalgalı  saçları, mavi  gözleri  vardı.  Tam  bir  cumhuriyet  kadını  edasıyla  o  iri  vücudunun  gölgesini  üzerimize  salarak kuruyordu  hâkimiyetini  minicik  sınıfta.  Ders Türkçe  olsa  da  ne  gam,  o  uzun  uzun  bize  Kurtuluş savaşını  anlatır,  Atatürk’ü  anlatır,  bizim  yaşımızda 


okuma  yazma  öğrenen  Ülküyü,  ilk  kadın  pilot Sabiha  Gökçen’i  anlatır,  biz  de  beynimiz  bir  yandan  böylesine  yıkanırken  masal  dinler  gibi  huşu içinde  öğretmenimizi  seyrederdik. 

Nezihe  hanım  bir  gün  Türkçe  dersi  de  yapmak istemiş  olmalı  ki,  anadil  konusundan  girdi.  Sınıftaki öğrencilere  “çocuklar  anadiliniz  nedir”  diye  sordu. 
Sınıfta  bir  suskunluk,  o  güne  dek  duymadığımız  bir kelime  bu,  ama  ben  ana  ve  dil  kavramlarından hemen  çözdüm  olayı,  öğretmen  annemin  dilini soruyordu.  E  annem  de  Ermenice  konuşurdu,  var gücümle  patlattım  bombayı  ve  “Ermenice  hocam” diye  bağırdım.  Sınıftan  birkaç  arkadaş  da  beni  tasdiklediler.  Öğretmen  tabii  olgun,  güngörmüş  bir kadındı,  cehaletimizi’  bağışladı  ve  olanca  sevecenliğiyle  “hayır  yavrum”  dedi,  “Ermenice  sizin  ek  diliniz,  anadiliniz  ise  Türkçedir”  diye  devam  etti.  İşte  o gün,  o  gün  benim  “bu  topraklarda  çekeceğim  var” diye  düşündüğüm  ilk  gün  oldu.  Susup  öğretmene eyvallah  edip  içimden  “sen  öyle  san”  diye  isyan  ettiğim  ilk  gün  oldu. 

İlerde  büyüdükçe  anadilimin  geniş  okyanusun- 


yor.  Stanford  Üniversitesi'nden  Profesör  Carole Dweck  çocukları  yeteneklerinden  dolayı  övmek (örneğin  ne  kadar  zeki  olduklarını  söylemek)  ile gösterdikleri  çabadan  dolayı  övmek  (örneğin "çok  uğraştın"  demek)  arasında  büyük  bir  fark olduğunu  belirtiyor. 

Bir  deneyde,  "zeki"  oldukları  için  övüldüğünde çocukların  sonraki  çalışmada  temkinli  adım  atıp  bildikleri  kolay  alıştırmaları  seçtikleri  ve  başarısız olduklarında  da  daha  fazla  strese  girdikleri  görülmüştür.  Bu  yaklaşım  onlara,  zeki  olmanın  kendileri¬ nin  kontrolünde  olmayan  sabit  bir  özellik  olduğu mesajını  verir.  Yüksek  standardı  tutturamama  kaygısıyla  yeni  bir  şey  denemekten  alıkoyabilir. 

Motivasyon 

Dweck,  çocuğun  bir  şeyi  başarmak  için  izlediği süreç  üzerinde  yoğunlaşmak  gerektiğini,  örneğin "o  iş  üzerinde  yoğunlaşmana  hayran  kaldım"  gibi bir  övgüde  bulunmanın  daha  doğru  bir  yaklaşım olduğunu  söylüyor.  Yanlış  yaptıklarında  da  sorunu  çözebilmeleri  için  yapıcı  eleştiride  bulunmak gerekir. 

Dile  getirilecek  ifadeler  elbette  yaşa  bağlıdır. 
Okul  öncesi  çocuklar  açısından  her  türlü  övgü onları  motive  edebilir,  ama  biraz  daha  ileri  yaşlarda  durum  değişir.  Psikolog  Jennifer 


Henderlong  Corpus  9-11  yaş  çocuklara  bir  bulmaca  verip  ya  onları  niteliklerinden  dolayı,  ya elde  ettikleri  sonuçtan  dolayı,  ya  yaklaşımların¬ dan  dolayı  övdü  ya  da  hiç  övmedi.  Bir  sonraki alıştırmayı  ise  başarısız  olacakları  şekilde  düzenledi.  Alıştırma  başlamadan  önce  övgü  almış  olanlar  başarısızlık  durumunu  iyi  karşılamamış,  bu durum  onların  motivasyonunu  kırmıştı;  oysa daha  önce  elde  ettikleri  sonuç  bakımından  ya  da yaklaşımları  bakımından  övgü  almış  olanlar  sonraki  alıştırmada  çaba  göstermeye  devam  etmişti. 

Kıyaslama 

Peki  çocuklara  diğer  çocuklardan  daha  iyi  olduklarını  söylemek  nasıl  bir  sonuç  verir? 

Yapılan  araştırmalar,  kıyaslama  içeren  övgülerin  hiç  övgüde  bulunmamaktan  daha  kötü  etkisi olduğunu  gösterdi.  Kıyaslamak  övgünün  motivasyonu  kırdığı,  ileride  kolay  alıştırmaları  tercih etmelerine  yol  açtığı  gözlendi.  Ancak  bu  durum, çocukların  yaptıkları  işin  sonucundan  emin olmamaları  durumunda  geçerliydi.  Puanların verilmiş  olması  halinde  ise  kızlar  ve  erkekler farklı  davranış  sergiliyor;  erkekler  kıyaslamak övgüden  faydalanırken,  kızlar  için  tersi  oluyordu.  Yani  kızlar,  diğerlerinden  daha  iyi  olduklarına  dair  bir  övgüyle  karşılaşınca  olumsuz  tepki gösteriyor;  önemli  olanın  yapılan  işten zevk  almaktan  ziyade  diğerlerini  yenmek  olduğunu  düşünmeye  yönelip motivasyon  azalması  yaşıyordu. 
Bu  çalışmaların  tümünün övgünün  uzun  değil  kısa dönemli  etkilerini  incelediğini  vurgulamak  gerekir.  Fakat çocukları  teşvik  etmek  açısından,  gösterdikleri  çaba  ve  işe yaklaşımları  bakımından  övmenin çok  daha  etkili  olduğu  söylenebilir. 

Elde  ettikleri  sonuç  bakımından  övme  halinde ise  abartılı  övgünün ters  tepmesi  söz konusu  olabilir. 
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ocuğunuz  bir  resim  yapıp  size  gösteriyor. 
Aslında  çok  daha  iyilerini  görmüştünüz; *ama  nasıl  bir  tepki  göstereceğinizi  bekliyor. Tİe  dersiniz  ona?  "Muhteşem.  Gördüğüm  en iyi  resim.  Mükemmel."  Çocuğunuz  mutluluktan uçacak,  siz  de  resmi  herkesin  göreceği  bir  yere asacaksınız. 

Peki  bunlar  söylenecek  en  doğru  şeyler  midir? 
Herkesin  övgüden  hoşlandığını  varsayıp  güzel sözlerle  daha  iyisini  yapmaya  teşvik  edeceğimizi düşünürüz.  Fakat  verilere  baktığımızda  dengenin ince  bir  çizgide  görüyoruz.  Her  şey  övgüyü  nasıl ifade  ettiğinize  bağlı. 


Abartılı  övgü 


Sorun  övgüde  değil,  abartılı  övgüdedir:  Yani "güzel"  demek  yerine,  "mükemmel",  "inanılmaz güzel"  gibi  ifadeleri  kullanmaktadır.  Ebeveynler özellikle  çocuklarında  özgüven  sorunu  olduğu kanaatindeyse  bu  yola  başvurarak  soruna  çare olmayı  umar. 

Fakat  çocuk  övgünün  içten  olmadığını  düşünürse  bu  yöntem  ters  tepebilir.  Ayrıca  bu  durum çocuğu  gelecekteki  zorluklardan  kaçınma  tutumuna  itebilir. 

"İnanılmaz  güzel  bir  resim"  diye  bir  yorum yapıldığında,  özgüveni  az  olan  çocukların  daha sonra  zor  bir  işi  üstlenme  ihtimalinin  "güzel  bir resim"  denildiğindekinden  daha  az  olduğu görülmüştür.  Tek  bir  kelime  işte  bu  farkı  yaratmıştır.  Peki  neden?  Araştırmacılar  aşırı  övgünün bu  çocuklar  için  erişilmez  bir  standart  koyduğunu ve  zoru  denemekten  caydırıcı  olduğunu  söylüyor; fakat  bu  hipotez  sınanmış  değil. 


Nasıl  övmeli? 


O  halde  çocuğu  övmenin en  iyi  yolu  nedir?  Psikolog 
Eddie  Brummelman, çocuğu  övmeden  önce  bir an  durup  nasıl  bir  mesaj vereceğiniz  konusunda düşünmeniz,  övgünüzle  ona çok  yüksek  standartlar  belirle yip  gelecekte  onları  tutturmada  korkuya  kapılmasına  neden  olmamanız gerektiğini  söylüyor. 

Överken  hangi özellikleri  öne çıkaracağınız önem  taşı¬ 
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Afganistan'da  savaş  ağalarına  karşı  cesur  bir  kadın: 


m: 


I  alalai  Joya  AfganistanlI  bir  aktivist, yazar  ve  eski  politikacı.  Onu  farklı  kılan I  özelliği  ise,  ülkesinin  gerçeklerini ölümü  göze  alarak  cesurca  dile  getirmesi  ve savaş  ağalarına,  köktendinci  Taliban  rejimine, işgalci  NATO  güçlerine  karşı  halkının  ve  kadınların  savunuculuğundan  vazgeçmemesi... 

Malalai  Joya,  25  Nisan  1978  tarihinde Afganistan'ın  batısındaki  Farah  Vilayeti'nde doğdu.  Eski  bir  tıp  öğrencisi  olan  babası Sovyetler  Birliği'nin  Afganistan'ı  işgaline karşı  savaşta  bir  bacağını  kaybetmişti.  Babasının  kaçak  yaşamak  zorunda  olmasından  dolayı,  on  çocuklu ailesi  1982'de,  Malalai  henüz  dört yaşındayken  önce  komşu  İran'a, ardından  da  Pakistan'a  sığındı. 

Malalai  Pakistan'da  okudu  ve  kız çocuklarına  eğitmenlik  yaptı.  Daha çok  gençken  ve  sekizinci  sınıfa  gidiyorken  insani  çalışmalarda  bir  akti vist  olarak  yer  almaya  başladı.  Henüz  politika hakkında  hiç  bir  şey  bilmiyordu  ama  kitleler, özellikle  de  kadınlar  arasında  çalışmaktan  mutlu oluyordu.  Politikayı  bu  çalışmalar  sürecinde  anlamaya  başladı.  Mülteci  kamplarında  değişik  komitelerde  çalıştı.  İnsanların  yürek  kanatıcı  dramlarına,  derin  yoksulluklarına  tanık  oldu.  Ona  göre, sadece  Afganistan'da  değil;  Filistin'de  ve  Irak'ta da  yaşanan  bu  trajedileri  ne  bir  film  yapımcısı  ve ne  de  bir  yazar  tasvir  edebilirdi.  "Afganistan çocukları  tıpkı  Filistin  çocukları  gibi.  Düşmana karşı  yalnızca  taşlarla  savaşıyorlar.  Böyle  çocuklar  benim  kahramanlarım"  diyordu  Malalai  Joya. 

Kız  çocuklarına  gizli  eğitim  verdi 

Sovyetler  Birliği'nin  Afganistan'dan  çekilmesi ardından,  Malalai  Joya  1998'de  bir  yeraltı  okulunda  gizlice  kız  çocuklarına  eğitmenlik  yapmak üzere,  Taliban  rejiminin  iktidarda  olduğu Afganistan'a  geri  döndü.  Sosyal  aktivist  olarak 


çalışmaya  devam  etti  ve  Batı  vilayetleri  Herat  ile Farah'da  bir  sivil  toplum  örgütü  olan  "Afgan Kadınlarının  Yeteneklerini  Geliştirme  Örgütü" (OPAWC)'ın  müdüreliğini  yaptı.  Bu  arada  evlenen  Joya,  güvenliğini  tehlikeye  atmamak  için  eşi¬ nin  ismini  gizli  tuttu. 

Afganistan'ın  yeni  anayasasını  yapacak  olan Afgan  Kurucular  Meclisi'ne  (Loya  Jirga)  delege olarak  seçilen  Malalai  Joya,  17  Aralık  2003'de kamuoyu  önünde  savaş  ağaları  ile  savaş  suçlularının  Kurucular  Meclisi'nde  yer  aldığı  açıklamasını  yaptı.  Meclis'te  delege  olarak bulunanları  Meclis'in  yasallığı  ve  meşruiyetinin  ülkeyi  o  hale  getirenler  tarafından  gölgelenmesine  izin  verdikleri  için eleştiren  Joya,  kurulan  tüm  komitelerin başına  ülkeyi  ulusal  ve  uluslararası  savaşa  sürükleyenlerin  getirildiğini,  bunların aslında  ulusal  ve  uluslararası  mahkemelerde  yargılanması  gerektiğini  haykırdı.  Bu  savaş  ağaları  ve  feodal  beylerin  toplumdaki  en  kadın  karşıtı  kişiler olduğunu  ve  ülkeyi  yeniden  felakete  sürüklemek istediklerini  söyledi.  Eğer  çıplak  ayaklı  Afgan  halkı bunları  affederse  tarihin  onları  asla  bağışlamayacağını  ifade  etti.  Bu  cesur  sözleri  üzerine  meclisteki  bazı  silahlı  mücahitler  silahlarını  ateşleyerek onun  üzerine  yürüdüler.  Joya,  Birleşmiş  Milletler güvenlik  gücünün  korumasında  ancak  oradan uzaklaşabildi. 

Radikal  dincilerin  hedefi  oldu 

Malalai  Joya'nın  tüm  dünyanın  dikkatini  çeken bu  açıklamasına  Kurucular  Meclisi  Başkanı  onu "sadakatsiz"  ve  "komünist"  olmakla  suçlayarak cevap  verdi.  Meclis  Başkanı'nın  tüm  çağrılarına rağmen,  Joya  özür  dilemeyi  reddetti.  O  günden bu  yana  radikal  dincilerin  hedefi  haline  geldi; sekiz  kez  suikast  girişimine  maruz  kaldı  ve Afganistan'da  ancak  bir  burkayla  kapanmış  olarak  silahlı  korumalar  eşliğinde  dolaşabilmektedir. 

Yaptığı  konuşmayla  kimi  çevrelerin  hedefi  haline  gelirken  birçok  kesimin  de  sempatisini kazanan  Malalai  Joya,  2005  yılında  yapılan  249  sandalyeli  Ulusal  Meclis seçimlerinde  Farah  Vilayeti'nde  en çok  oy  alan  ikinci  kişi  olarak  Meclis üyeliğine  seçildi.  Yemin  töreninden  hemen  sonra  yaptığı  bir açıklamada  şunları  söylüyordu: 
"Afgan  halkı  daha  yeni  Taliban kafesinden  kaçtı  ama  hala savaş  ağalarının  kafesinde tutulmaya  devam  etmektedir."  Daha  sonra  da  Joya, 
Afgan  Hükümeti'nin  savaş suçlularının  elinde  olmasına karşı  sesini  yükseltmeye  devam etti.  BBC'nin  2007  başında  kendisiyle  yaptığı  bir  röportajda,  "  Beni öldürecekler  ama  sesimi  öldüremeyecekler,  çünkü  o  tüm  Afgan  kadınlarının sesi  olacak.  Çiçekleri  koparabilirsiniz  ama ilkbaharın  gelişini  engelleyemezsiniz." 
diyordu.  BBC  onu,  "Afganistan'ın  en  tanınmış  kadım"  diye  tanımlamıştı. 

Kirli  ilişkilerin  üzerine  gitti 

2006'da  "The  VVashington  Post"  gazetesine  bir demeç  veren  Joya,  savaş  ağalarının  kendilerini demokrasi  maskesi  ardında  gizlemelerine  izin verilmemesi  gerektiğini  ifade  ederek,  "uyuşturucu  tacirleri"  olduklarını  ve  yargılanmaları  gereğini  bir  kez  daha  dile  getirmişti.  Malalai  Joya  her fırsatta  uyuşturucu  çetelerinin,  savaş  ağalarının ve  ABD  işbirlikçisi  teknotratların  kirli  ilişkilerini  ve  insan  haklarına  aykırı  uygulamalarını ortaya  koyduğu  için  21  Mayıs  2007'de meclisteki  büyük  çoğunluk  tarafından  vekilliği  üç  yıllığına  donduruldu.  Afganistan'ın  birçok 
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Norveç,  Hindistan- 
Yeni  Delhi,  ABD  vd.  birçok  ülke  vardı.  Ekim- 
Kasım  2009'da  ABD  ve 
Kanada'da  savaş  karşıtı  bir  dizi eyleme  katılarak  tüm  yabancı  askerlerin  Afganistan'dan  çıkması  için çağrı  yaptı.  Mart  2011'de  ABD'nin birçok  yerinde  konuşmalar  yapması planlanmış  olan  Joya'ya  Amerika, 
"işsiz"  ve  "yasadışı"  olduğu  gerekçesiyle vize  vermedi.  Taraftarlarının  protestoları sonucu  vize  verilmesi  üzerine,  25  Mart'da konuşma  turuna  Boston'dan  başlayan Malalai  Joya,  Profesör  Noam  Chomsky  eşliğinde  1200  kişiye  Afgan  savaşı  ile  ilgili  bilgi  verdi. 


8  kez  suikasta  uğradı 


NATO  işgaline  ve  şeriata  karşı  mücadele  eden Demokrasi  Partisi'nin  üyesi  olan  Joya'nın  Farah Vilayeti'ndeki  bürosu  10  Mart  2012'de  kimliği belirsiz  silahlı  adamların  saldırısına  uğradı.  Çıkan çatışmada  iki  koruması  yaralandı  ancak  Joya  saldırı  sırasında  başkent  Kabul'da  olduğu  için  kendisi  bir  zarar  görmedi. 

Eylül  2010'da  yapılacak  Afgan  parlamento seçimlerinde  aday  olma  niyetini  dile  getirmiş olan  Joya  beş  vilayetten  gelen,  kendi  adayları olması  talebine  rağmen  daha  sonra  bu  niyetinden  vazgeçti. 


'Kürt  direnişçileri  ilham  kaynağımız' 


Malalai  Joya  Kürdistan  kadınının  mücadelesi ile  de  ilgilenmiş;  31  Mayıs  2013  tarihinde Amed'de  yapılan  1.  Ortadoğu  Kadın Konferansı'na  katılarak  bir  konuşma  yapmıştır. 
Kürt  kadın  hareketinin  kendileri  için  bir  model olduğuna  dikkat  çekerek,  "Kürt  direnişleri  her zaman  bizim  için  bir  ilham  kaynağı  olacak" demiştir. 

Malalai  Joya,  otobiyografisini  "  Sesimi Yükseltiyorum"  adıyla  kitap  haline  getirmiş  ve kitabı  ABD  ve  Kanada'da  "Savaş  Ağaları Arasında  Bir  Kadın:  Sesini  Yükseltmeye  Cesaret Eden  Bir  Afganın  Sıradışı  Öyküsü"  adıyla  basılmıştır.  Avusturalya,  Almanya,  Fransa, Norveç'de  de  basılan  kitabın  çevirileri  İtalya, İspanya,  Hollanda,  Danimarka,  Endonezya  ve İsrail'de  de  satışa  sunulmuştur. 

Malalai  Joya  cesur  mücadelesi  nedeniyle  dünyada  onlarca  ödüle  layık  görülmüş,  hakkında  beş ayrı  film  yapılmıştır.  Joya  bugün  de  zor  koşullar altında  yaşamaya  ve  savaşmaya  devam  ediyor. 


şehrinde  bu  kararı protesto  için  halk  tarafından gösteriler  yapıldı.  Aynı  şekilde  yurtdışında  da protestolar  gerçekleştirildi;  tanınmış  şahsiyetler kararın  iptali  için  bir  çağrıya  imza  attılar.  7  Kasım 2008'de,  Nobel  Barış  Ödülü  almış  bulunan  altı ünlü  kadın;  Şirin  Ebadi,  Jody  VVilliams,  VVangari Maathai,  Rigoberta  Menchu,  Betty  VVilliams  ve Mairead  Maguire  ortak  bir  bildiriyle  Joya'ya  desteklerini  açıkladılar:  "  Biz  bu  cesareti  takdir  ediyor  ve  Joya'nın  Afgan  ulusal  parlamentosuna dönüşünün  sağlanmasını  istiyoruz... 
Kızkardeşimiz  Aung  San  Suu  Kyi  gibi,  Joya  da  dünyayı  daha  adaletli  bir  yer  yapma  çabasında  bulunan  kadınlar  için  bir  modeldir." 


NATO'nun  yıkımını  teşhir  etti 


Görevinin  dondurulduğu  süre  boyunca  Malalai Joya  Batılı  gazetelere  röportajlar  vererek  ve Afganistan'ın  durumu  hakkında  makaleler  yazarak  aktif  mücadelesini  sürdürdü.  Aynı  şekilde, gerek  meclis  üyesiyken  gerekse  görevi  dondurulduktan  sonra  dünyanın  birçok  yerine  seyahat ederek  Afganistan  halkı  ve  kadınlarının  sorunlarına  dikkat  çekti;  başta  ABD  olmak  üzere NATO'nun  Afganistan'daki  varlığının  yol  açtığı yıkımı  teşhir  etti.  "Hiçbir  ulus  başka  bir  ulusa özgürlük  bahşedemez"  diyordu,  ABD'nin Afganistan'daki  emellerini  gözler  önüne  sererken.  Bu  çerçevede  ziyaret  edip  konuşmalar  yaptığı  yerler  arasında  Kanada'nın  Quebec,  Montreal, Ottowa,  Toronto  şehirleri,  Avusturalya-Sidney, 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Merdiven  yoksa tanışmıyoruz! 

Hayatını  değiştirip,  daha  güzel  bir  yaşamı  inşa etmek  isteyenlere  sesleniyorum:  orada  öyleee oturarak,  "armut  piş,  ağzıma  düş"  ile  güzellikler  gelmiyor. 
Gelseydi,  ayılar  altı  ay  boyunca  uyumazdı.  Armudun  güzelini onlardan  daha  mı  iyi  bileceksiniz?!? 

Ayağa  kalkın  ve  hayatın  güzelliklerini  keşfetmek  için  bir  adım atın.  Önce  kendiniz,  sonra  insanlık  adına,  aşk  adına,  bir  tutam sevgi  adına  tırmanın  hayatın  merdivenlerini...  Ya  da  bir  dakika, durun!  Önce  merdivenleri  döşeyin.  Ne  o,  zor  mu  geldi?  Aşk  ve sevgi  adına  merdiven  döşeyemez  misiniz?  Beliniz  mi  ağrır?  Ben, size  bedelsiz  bir  şeyden  bahsetmiyorum  ki!  Her  güzel  hayatın ütopyası  ve  her  sonsuz  aşkın  yolu,  bedellerle  dolu...  Diyetini  ödeyemeyeceksen  kardeşim,  "ben  aşığım!  Verin  bana  aşkımı"  deyip de  alamadığında  nefret  ve  kin  duygusunu  beslemeyeceksin. 
Özünde  nefreti  besleyeceksen  eğer,  aşık  olmayacaksın... 

Bakın,  size  bir  bilge  sözü  (o,  benim):  nefret  basamağıyla  yükselen  güzel  bir  hayat  yoktur!  Bütün  güzellikler,  aşkla  döşenmiş,  sevgiye  çıkılan  basamaklardan  oluşmuştur.  Ayrıca  bu  söylediklerimin sizin  niyetinizle  de  hiçbir  alakası  yoktur.  Çünkü  niyet  size  ait  bir olgudur.  İçinizdekini  bilemem...  Hayyam'ın  dediği  gibi  "  ben  beni doğuranların  günahını  çekiyorum",  bir  de  sizinkini  çekemem... 

Yani  demem  o  ki,  söylediklerimin  niyetle  bir  alakası  yoktur. 
"Niyet  ettim,  bugün  herkesi  aşkla,  sevgiyle  kucaklayacağım" deyip  de  elinizi,  kolunuzu  belinizde  bağlarsanız,  niyetinizin  gerçekleşmemesinde  benim  kabahatim  ne?  "Niyet  ettim,  bugün oruçluyum"  deyip  bütün  gün  yatarsanız,  açın  halinden  ne  anlayacaksınız?  Yani  pratiksiz  niyeti  ne  edeyim  ben?  "Şimdi  diyeceksiniz, bütün  gün  aç  aç  nasıl  dolaşayım  ben?"  Orasını  bilemem,  demek ki,  niyet  kusurlu.  Mesela  Erdoğan  sürekli  söylüyor:  "yaratılanı severiz,  yaratandan  ötürü"  diye.  Ama  her  gün  meydanlarda insanların  dine,  mezhebine,  kökenlerine  hakaret  etmeden  duramıyor.  Kucakladığı  çocukları  mıncıklamadan  yapamıyor.  Nerede kaldı  yaratılanı  yaratandan  ötürü  sevmek?  Düşünün  yani,  bindiği at  bile  dayanmayıp,  onu  sırtından  attı.  Demek  ki  neymiş,  fikirle zikir  birlikteliğinin  yanında  amel  de  önemliymiş.  "Niyet  ettim,  bu gün  gaz  çıkarıp,  koku  saçmayacağım"  deyip  kuru  fasulyeye  kaşığı daldırıyor  adam... 

Şimdi  Erdoğan  kendini  uçaktan  atsa,  72  milyon  artı  bir  kişi  (o benim)  sevinçten  takla  atarız!?!  Öyle  bir  sevgi  yani...  Ben  buna toplumsal  sevgi  diyorum... 


Bakın,  toplumsal  sevgi  çok  önemlidir. 
Bir  kişinin  sevgisinden  yola  çıkarak  bir  toplumu  mutlu  etmek,  hayatı  güzelleştirmek mümkündür. 

Zamanın  birinde,  çokta  eskiden  değil, Hevvraman  bölgesinde  bulunan  Dereymer köyünde  aşık  olup  da  başlık  parası  yüzünden  evlenemeyen  adam  yokmuş.  'Berclel' diye  bir  kavram  lügatlerinde  bulunmuyormuş.  Başlık  ve  berdel  onların  tanışık  olduğu bir  şey  değilmiş.  Kadına  yönelik  fiziki  şiddete rastlayan  olmamış.  Öyle,  "evden  çıkmayacaksın.  İznim  olmadan  oraya  buraya  gidemezsin, çalışmazsın"  gibi  kadını  ezen  olayları  duyan olmamış.  Her  şey  biraz  ortaklaşaymış...  Kadın  ve  erkekler  ortak üretir,  ortak  kullanır  ve  ortak  tüketirmiş.  Yani  hayata  birlikte  can verirlermiş.  Yaşamın  filizlendiği  yerde  aşkın  bitmemesi  ise  tabi  ki düşünülemez.  Dereymer'liler,  başlık  ve  berdelle  tanışık  olmasa da  aşık  olanın  hali  pek  bir  yamanmış.  Bir  kere  önce  o  aşkın  topluma  mal  edilmesi  gerekirmiş.  Bir  aşk,  topluma  hizmet  etmeyecekse  onun  hiçbir  değeri  yokmuş.  Yani  Dereymer'liler  için  aşkın toplumsal  olması  şart! 

Sadette  gelirsek;  geleneğe  göre  aşık  olan  kişi,  kadını  babasından  istemeye  gittiğinde  başına  gelecekleri  önceden  kestirebiliyor. 
Ama  o  bedel  ödemeye  hazır!  Baba,  kızını  istemeye  gelenlere "şuradan  buraya  kadar,  (bilmem  kaç  metre  istiyorsa)  merdiven döşerseniz,  kızımı  sana  veririm"  diyor.  Evet,  yanlış  duymadınız, merdiven  döşemelerini  istiyor.  Baya  baya  bildiğiniz  merdiven... 
Eve  değil  ama  köyün  hemen  üstünde  yükselen  dik,  çıkması  ve geçilmesi  güç  yani  sarp  ve  keskin  kayalıklara  metrelerce  merdiven yapılmasını  istiyor.  Çünkü  bağa,  bahçeye  gidilmesi  ve  hayvanların otlatılması  için  köylünün  bu  merdivenlere  ihtiyacı  var. 

Ne  o,  gözünüz  korkuttu  bakıyorum.  Aşk  için  merdiven  döşeyemez  misiniz?  Aşk  buna  değmez  mi,  beliniz  mi  ağrır?  Dereymer'de 
3  km  merdiven  döşeyen  var  be!  Tew  mala  min  e,  iki  basamak 
merdiven  yapamıyorsunuz,  bir  de  aşkın  yüceliğinden  bahsediyorsunuz.  Gerçi  günümüzde  erkeklerin  yüzde  doksan  dokuz  virgül dokuzu,  kapitalist  mantığın  bir  ürünü  olarak  aşka  inanmıyor,  merdiven  nasıl  döşesin?!?  Şimdi  ona  göre,  iki  günlük  bir  birliktelik  için ömürlük  merdiven  yapılır  mı!?!  Zaten  en  uzun  ömürlü  aşk  3  gün, en  uzun  evlilik  6  ay,  hayat  geçici,  hepimiz  de  öleceğiz,  tepmişim merdivenini!  Anı  yaşa,  anı... 

Sonra  gelsin  depresyon,  gitsin  stres...  Eee  mutluluk...  Yok, canım!  Tanışıyor  muyduk?  Hani  her  şey  geçiciydi,  ne  varsa an'daydı...  Ne  oldu,  mutluluğu  arıyorsun  bakıyorum.  3  günlük dünyaya  ömürlük  aşk  merdivenini  çok  gören  sana,  hayatta  bir tepik  koymaz  mı?  Senin  gibi  bir  egoiste,  hayat  gayet  toptancı  ve toplumsal  yaklaşıyor.  Ne  demişler;  "  ne  ekersen  onu  biçersin." 
"Rüzgâra  karşı  tükürme",  seni  de  yalar... 

Demem  o  ki;  nefret  basamaklarında  yükselen  güzel  bir  hayat yoktur.  Nefret  egoist,  aşk  toplumsaldır.  Her  yeni  yaşam  sevgiyle filizlenir.  Ve  unutmadan,  YENİ  BİR  YAŞAM  İÇİN  OYLAR  HDP'YE! 
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Sağdan  Sola: 

1-  Hamamböceğine  verilen  bir  başka  ad  / insana  dair,  2-  yayla  atılan  çubuk  /  Rojava Halk  Meclisleri  Eşbaşkam'mn  adı,  3-  gezinti  /  gök,  4-  topluluk  /  Kürdistani  bir  parti  / bir  seslenme  sözü  /  azot'un  simgesi,  5- müzikte  duraklama  işareti  /  hoş  koku  / atardamar,  6-  Kürtçe'de  'kıl'  /  hasta  /  ateş, 7-  Mısır'da  güneş  tanrısı  /  sonsuzluğa kadar,  8-  Botan'da  en  büyük  Kürt  konfederasyon  aşireti  /  soyluluk  /  utanma,  9-  çok renkli  /  bir  işin  yapılması  veya  bir  borcun ödenmesi  için  tanınan  süre  /  sodyum'un simgesi,  10-  bir  yerin  ilk  sakini  olan  /  hikayecik,  11-  kalabalık  /  tehlike  bildirme  işareti,  12-  yavaş,  ağır  /  Kürtçe'de  'hindi',  13- dünyanın  uydusu  /  çalışma,  emek  / esmek'ten  emir,  14- 
YPJ'nin  ilk  kadın  şehidi  / kalın  karşıtı,  15-  alışılmış  olan,  normal  /  bir hayvan  /  Almanya'nın bir  kenti. 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1-Kürtçe'de  'kim'/ şubat ayında  birer  hafta  arayla havada,  suda  ve  toprakta  oluştuğu  sanılan sıcaklık  yükselişi  / 

'yaka'nın  ünsüzleri  / 

Kürtçe'de 'ufuk',  2- giysiyi  bütünleyen  takı  / 

Sümerlerde  su  tanrısı  / sene,  3-  ilaç,  çare  /  tarı¬ 


ma  elverişli  toprak  parçası  /  bir  nota,  4- PYD  eşbaşkanının  adı  /  tuzak,  5-  kaçak  /  art düşünce  /  'vade'nin  bir  hecesi,  6-  beden yapısı  /  bir  kadın  ismi,  7-  cilt  /  Kürtçe'de 'bravo'  /  vurmalı  bir  müzik  aleti,  8-  milimetre'nin  kısaltması  /  Doğu  ve  Güney Kürdistan'da  Alevilik,  Ezidilik  ve  Kakailikle benzerlikleri  bulunan  bir  inanç  /  bir  kadın ismi,  9-  usanç  ve  öfke  anlatan  bir  söz  / daha  çok  çocuklar  arasında  oynanan  bir aldatmaca  oyunu  /  ilişkin,  10-  rast  getirememe  /  eleme  aracı  /  Almanca'da  'bir',  1 1  - ceylan  /  Kürtçe'de  'kalk'  emri  /  branş,  12- bağlanarak  oluşturulmuş  deste  /  budun bilimsel,  13-  emayla  kaplanmış  /  çevik, hareketli  /  nikel'in  simgesi,  14-  yasaklama /  Kürtçe'de  'gün'  /  kraliçe,  15-  eski  dilde bayram  /  atasözü. 


122.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 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sağlık 
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Nevvaya  Jin 


Karında 

şişkinlik 

hissi 


Bir  çok  insanın  merak  ettiği  ve  çoğu  insanı rahatsız  edebilecek  seviyede  olan  bir rahatsızlıktır.  Yemeklerden  sonra  şişkinliğin  hissedilmesi  gayet  normal  bir  durumdur.  Bazen çok  sevilen  yiyecekleri  aşırı  şekilde  doyulmuş olunsa  bile  yine  de  tüketilir.  Bundan  dolayı  da çok  yemek  yemeye  bağlı  olarak  karında  şişkinlik görülebilmektedir.  Ancak  çok  yemek  yenilmesinde  sonra  oluşan  şişkinlik  dışında  her  yenilen öğünden  sonra  ne  kadar  yemek  yenilmesine bağlı  olmadan  karın  şişliği  şikayeti  var  ise  bunun birden  fazla  nedeni  olabilir.  Genel  olarak  karın şişliği  ne  türden  bir  yiyecek  tüketildiğinde  ya  da sindirim  sisteminde  yiyeceklerin  olması  gerektiği  gibi  ve  hızlı  bir  şekilde  sindirilmesini  engelleyen  problemlere  dayanır.  Mide  çok  büyük  esne¬ me  kapasitesine  sahip  ve  kaslardan  oluşan  elastik  olan  bir  kesedir.  Ortalama  olarak  yetişkin olan  bir  kişinin  midesi  yaklaşık  olarak  bir  litrelik hacmi  çok  rahat  bir  şekilde  taşıyabilmektedir. 
Yetişkin  bir  kişinin  midesinin  taşıyabileceği  yaklaşık  olarak  bir  litrelik  oran  aşıldığı  zaman  mide¬ nin  esnek  yapısı  genişlemeye  başlar  ancak  bu genişleme  karın  şişkinliği  olarak  kendini  belli eder.  Mide  şişkinliği  özellikle  fazla  yenilen yemek  ve  gazdan  dolayı  meydana  gelmektedir. 

Bununla  birlikte  çoğunlukla  gaz  miktarı  normaldir  ancak  bazı  rahatsızlıklara  bağlı  kişi  çok gaz  varmış  gibi  algılar  çünkü  gaza  karşı  hassasiyeti  artmıştır. 

Aşırı  karın  şişkinliği  genellikle  barsak  çalışma bozukluklarına  bağlıdır.  En  sık  olarak  irritabl  barsak  sendromu  veya  spastik  kolon  denilen durumlarda  oluşur.  Bu  kişilerde  barsak  çalışması bozulmuş  ve  barsak  adelelerinde  kasılmalar oluşmuştur.  Kalın  barsağın  splenikfleksura  denilen  dalak  bölgesindeki  kısmında  gaz  sıkışması olabilir.  Barsaklarda  iltahaba,  bunun  sonucu  da daralma  ve  tıkanıklıklara  yol  açan  divertikülit, kron  hastalığı  gibi  durumlarda  ve  barsak  kanserlerinde  de  karında  şişkinlik  oluşur.  Daha  önce karın  ameliyatı  geçirmiş  kişilerde  oluşabilecek barsak  yapışıklıkları  da  karında  şişkinlik  yapabilir. 

Laktoz  İntoleransı:  İnce  bağırsakların  ürettiği laktaz  enzimi,  laktoz  adı  verilen  süt  şekerinin 


Aşırı  tuza dikkat! 


Amerikalı  bilim  insanlarının araştırmasına  göre  aşırı tuz  tüketimi  ergenliği  geciktiriyor,  davranış  sorunlarına  ve kısırlığa  yol  açabiliyor. 

Araştırmacıların  fareler  üzerinde  yaptığı  araştırma,  günlük önerilen  dozdan  3-4  kat  fazla tuz  tüketiminin  ergenliği  geciktirdiğini,  stres  hormonu  seviyesini  artırdığı  ve  ilerde  üremeyi  olumsuz  etkilediğini  gösterdi. 

Araştırmaya  imza  atan  bilim  adamlarından  Dori  Pitynski,  aşırı  tuz  tüketiminin  ergenlik  dönemindeki  bedensel  değişimleri  geciktirerek  davranış  sorunlarına  ve  ilerde  kısırlığa  yol  açabileceğini  belirtti. 

Bununla  beraber  Pitynski  araştırmanın  çok  az  miktarda  tuz  tüketiminin  de aynı  olumsuz  etkilere  neden  olduğunu  ortaya  koyduğuna  dikkati  çekti. 

Dünya  Sağlık  Örgütü,  bir  kişinin  günde  5  gram  tuz  tüketmesini  öneriyor. 


sindirilmesinde  önemli  bir  rol  oynamaktadır. 
Laktoz  intorelansı  ince  bağırsağın  yeterince  laktaz  enzimi  üretmemesi  ve  bundan  dolayı  da  kişinin  süt  ve  süt  ürünlerini  tükettiği  zaman  karın şişkinliği,  mide  krampları,  gaz,  ishal  ve  bulantı gibi  benzeri  belirtiler  yaşanmaktadır. 

İrritabl  Bağırsak  Sendromu:  Yaygın  sindirim sorunlarından  biri  olan  irritabl  bağırsak  sendromunun  kesin  olarak  nedeni  bilinmemektedir. 
Bununla  birlikte  kötü  ve  düzensiz  beslenme, stres  ya  da  enfeksiyon  gibi  tetikleyiciler  iritabl bağırsak  sendromuna  neden  olmaktadır.  İrritabl bağırsak  sendromları  belirtilerinin  arasında kabızlık,  ishal,  karın  şişliği,  bulantı,  mide  krampları  ve  gaz  neden  olmaktadır. 

Sindirim  Enzimleri  Eksikliği:  Yiyeceklerin  sindirilmesi  için  sindirim  sisteminde  gerekli  olan enzimler  eksik  ise  bu  durum  yemeklerden  sonra şişkinlik  ve  gaz  oluşumuna  neden  olmaktadır. 
Meyve  ve  sebzeler  sindirim  enzimleri  bakımından  zenginlerdir  ancak  pişirilmeleri  sırasında meyve  sebzeler  bu  özelliklerini  kaybederler.  Çiğ olan  meyve  ve  sebzelerin  beslenme  sırasında ağırlık  verilerek  tüketilmesi  enzim  takviyesi  ala¬ 


rak  sindirim enzimlerini  dengeleyebilir  ve şişkinliği  önemli ölçüde  azaltmaya yardımcı  olmaktadır. 
Hormonal  Dalgalanmalar: 
Kadınlarda  regl  dönemi  öncesi  ya 

da  hamilelik  sırasında  yaşanan  hormon  seviyesinde  ki  değişiklikler  sindirim  sistemini  de  etkilemektedir.  Kadınlarda  görülen  hormonal  değişiklikler  sonucunda  mide  ve  ba-  ğırsak  hareketlerinin  yavaşlaması  durumu  yiyeceklerin  sindirim  siteminde  işlenmesinin  yavaşlamasına  anlamına  gelir  ve  bu  durumda  kabızlık  ile  birlikte karın  şişliğine  neden  olmaktadır. 

Kişilerin  Yaşam  Biçimi:  Kişilerin  yaşadığı stres  ve  kaygı  gaz  oluşumuna  ve  karın  şişkinliğine  neden  olmaktadır:  Bunun  dışında  stres  ve kaygı  mide  yanması  gibi  sorunların  oluşumunu da  etkilemektedir.  Aynı  şekilde  hareketsiz yaşam  şekli  de  hem  gaz  oluşumuna  hem  de karın  şişkinliğine  sebep  olmaktadır. 
Yemeklerden  sonra  yapılacak  olan  yürüyüş  bu iki  soruna  da  çok  iyi  gelmektedir.  Hızlı  bir  şekilde yemek  yiyen  kişilerin  şişkinlik  yaşamaları  anormal  bir  durum  değildir.  Stres  ya  da  vaktin  az olmasından  kaynaklı  olarak  hızlı  bir  şekilde  yenilen  yemekler  de  karın  şişliğine  ve  gaz  oluşumuna  neden  olmaktadır.  Yine  sigara  kullanımı  da sindirim  sitemini  ve  mideyi  etkilemektedir. 
Sigara  içerken  yutulan  hava  da  karın  şişkinliğine ve  gaz  oluşumuna  neden  olmaktadır. 

Karın  Ağrısı:  Bazı  kişiler  barsaklarda  gaz  olduğunda  karın  ağrısı  duyabilirler.  Gaz  kalın  barsağın  sol  tarafında  toplandığında  kalp  sıkışması hissi  ile  kalp  rahatsızlığı  ile  karışabilir.  Kalın  barsağın  sağ  tarafında  aşırı  gaz  olduğunda  ise  safra kesesi  ve  apandisitte  duyulan  ağrılara  benzer ağrılar  oluşabilir. 

Teşhis  yöntemleri  ve  Tedavisi 

Gaz  yakınması  bazı  ciddi  hastalıklarda  da oluşabileceği  için  kişiye  tanı  konup  bu  hastalıklar  ekarte  edilmelidir.  Kişinin  yeme  alışkan¬ 


lıkları  ve  yakınmalarının  birbiri  ile  ilgisini  belirlemek  önemlidir.  Hangi  gıdaların  daha  çok  gaz yaptığı  araştırılır. 

Eğer  laktoz  yetersizliğinden  şüphelenilirse bir  müddet  için  süt  ve  sütlü  gıdalar  yasaklanarak  durum  takip  edilebilir.  Karında  aşırı  şişkinlik  olanlarda  karında  su  toplanıp  toplanmadığı, barsaklarda  iltahabi  hastalık  olup  olmadığı incelenmelidir. 

Karında  şişkinlik  ve  gaz  yakınmaları  olan  50 
yaşın  üzerindeki  kişilerde  kalın  barsak  kanseri olasılığı  dikkate  alınmalıdır.  Özellikle  ailesinde barsak  kanseri  olan  kişilerde  bu  durum  daha önemlidir.  Bu  durumda  barsakların  endoskopla incelenmesi  gerekir.  Özellikle  açıklanamayan kilo  kaybı,  ishal  veya  gaitasında  kan  olan  kişilerde  bu  olasılık  çok  dikkatle  araştırılmalıdır. 

Belirli  bir  hastalık  sonucu  oluşmadığı  gösterilen  gaza  bağlı  rahatsızlıkları  geçirmek  için diyet  değişikliği,  gerektiğinde  ilaç  kullanılır  ve hava  yutmayı  azaltmak  gereklidir.  Doktorların azaltmalarını  veya  kesmelerini  önereceği  gıdalar  maalesef  genellikle  meyve,  sebze,  hububat ve  süt  ürünleri  gibi  sağlıklı  gıdalardır. 

Ayrıca  şişkinlik  ve  hazımsızlık  hissini  azaltmak için  yağsız  gıdalar  yenmelidir.  Böylelikle  mide daha  hızlı  boşalır  ve  gaz  barsaklara  daha  hızlı geçip  ileriye  doğru  gider. 

Yutulan  havayı  azaltmak  için  sakız  çiğnememek,  sert  şekerleme  yememek,  yemekleri küçük  lokmalar  halinde  ve  yavaş  yavaş  yemek gereklidir.  Eğer  takma  diş  kullanılıyorsa  bu  mutlaka  çeneye  oturan  bir  protez  olmalıdır. 

Görüldüğü  gibi  gaz  ve  şişkinlik  yakınmaları basit  hazımsızlık  şeklinde  olabileceği  gibi,  bazı enzim  eksiklikleri,  iltahaplanmalar,  yapışıklık, kanser  gibi  değişik  birçok  rahatsızlıkdan  da  meydana  gelebilir.  Bu  nedenle  bu  tip  yakınması olanlar,  eğer  yakınmaları  süreklilik  kazanıyorsa mutlaka  gitmeliler. 

Kaynakinedenolur.net 


Pratik  Öneriler 


□  Yumurta  haşlarken  kullanılan  haşlama suyunu  soğumasını  bekledikten  sonra çiçeklerinize  dökün.  Çiçekler  için  faydalı bir  sulama  olacaktır. 


□  Bir  vazo,  su  bardağı  vs.  cam  ürünleri  kırıldığında,  kırık  cam  parçalarını pamuk  yardımı  ile  toplayınız.  Cam  kırık ların  oluştuğu  bölgeyi  bir  parça  ıslatılmış  pamuk  ile  siliniz,  cam  kırıkları ıslak  pamuğa  yapışacaktır. 

□  Bir  miktar  sirkenin  içerisine  bir avuç  kadar  tuz  ekleyiniz  ve  dibi  kir tutmuş  süvari  veya  buna  benzer eşyalarınızın  çalkalayarak  tertemiz yapabilirsiniz. 


MS  aktif  kadınları  seçiyor 

Beyinle  merkezi  sinir  sistemini  etkileyen,  genelde  30  -  40  yaş aralığında  ortaya  çıkan  MS  hastalığı,  entelektüel,  çalışan  ve aktif  kadınlarda  daha  fazla  görülüyor. 

Multiple  Skleroz;  hareket  aksaklığı,  kaslarda  güçsüzlük,  kısmi  felç, dengesizlik,  konuşma  ve  görme  bozuklukları  gibi  çeşitli  belirtilerle 


ortaya  çıkabiliyor.  Ataklar  halinde  görülen  MS,  erkeklere  oranla  kadınlarda  2  kat  daha  fazla  görülüyor. 

Beyin  ve  merkezi  sinir  sistemini  etkileyen  MS'in nedenleri  tam  olarak  bilinmese  de  meydana  gelen yanlış  kodlama  sonucu  bağışıklık  sistemi,  vücudun  herhangi  bir  bölümünü  yabancı  olarak  tanımlıyor  ve  ona karşı  savaşıyor.  Bağışıklık  sisteminin  saldırdığı  ve  harap ettiği  sinire  göre  MS  hastalığı  farklı  bulgular  ortaya  koyuyor.  Ataklar  halinde  kendini  gösteren  MS,  her  kişide  farklı şiddet,  sıklık  ve  bulgularla  ortaya  çıkabiliyor. 

Genetik  yatkınlık  ve  yetişkin  çağlarda  alınan  virüslerin neden  olabileceği  MS  hastalığına  entelektüel,  çalışan  kadınların  yakalanma  oranın  daha  fazla  olduğu  görülüyor.  Ayrıca MS  hastalığının  kadınlarda  çocuk  sahibi  olmayı  kısıtlamadığını, hatta  hamilelik  sürecinde  atakların  azaldığını  söylüyor. 

MS  hastalarının  çalışmasında  herhangi  bir  engel  bulunmadığını  ancak  fonksiyonel  kayba  göre  fiziksel  güç  isteyen  ve  vardiyalı  işlerde  çalışmamak  gerektiği  belirtiliyor. 

MS  hastalarının  dikkat  etmesi  gereken  diğer  noktaları  ise: Aşırı  yorgunluktan  kaçınmak,  Sağlıklı  beslenmek,  Günlük  yürüyüş  ve  egzersizler  yapmak,  Özellikle  kış  aylarında  görülebilen ağır  enfeksiyonlara  karşı  dikkatli  olmak,  Aşırı  sıcaklardan  kaçınmak,  Hamam,  sauna  gibi  sıcak  ortamlar  yerine,  serin  suyla banyo  yapmak.  NTV 


Bezelye  hariç  tüm  malzemeleri  küp  küp yemeklik  doğruyoruz.  Eğer  kullanacağınız bezelye  taze  bezelye  ise  kabuklarını  da ayıkladıktan  sonra  6-7  kabuk  yine  küp şeklinde  keserek  kullanabilirsiniz.  Arzuya göre  bezelyenin  kabuğunu  da  katabilirsiniz  eğer  istemiyorsanız  katmayın. 
Tencerede  sıvı  yağ  ve  salçayı  kızdırıp  eritin. 
Ardından  tüm  doğradığımız  malzemeleri ve  tuzunu  kattın.  Bununla  birlikte  varsa baharatlarınızı  katıp  5  dakika  kavuruyorun,  ardından  1  litre  su  ilave  ederek  tüm malzemeler  yumuşayıncaya  kadar  pişirin. 
Eğer  piştikçe  su  azalıyorsa  yine  su  ilave edin  ve  tekrar  kaynasın. 

Yemeğinizi  sıcak  servis  edin. 

Afiyet  olsun 
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BİRKAÇ  SÖZGÖK 

Dilimde  kadim  birkaç  sözcük 
Çıkarım  yollara yollara  kapılmadan 
Karanlık  bir  mahzende bir  türkü  ile  hücremde 
Ne  yünlerim  tükenir ne  de  ömrüm 
Akar  çağlar 

Bir  konak  yeri  kalır  yüreğim ve  yüreğim 
Kendimin  sesinden 


Bir  yağmur  damlası 


terkim  başlar 

Divana  kalmaz  benim  yölyem öksüz  ufkumun  telkini 


•  Gulan  AVREL 


Bir  yağmur  damlası 

Yüreğini  ferahlatan 

Seni  sana  hissettiren  yağmur  damlası 

Öyle  bir  damla  ki 

duygularından  akan  bir  damla 

Yaprağına  akan  ve  çoğu  zaman  da 

gözlerini  dolduran  bir  damla 

Kendisini  sana  hissettiren  sadece  bir  damla 

Senin  onda  onun  sende 

var  olduğunu  hissettiren  bir  damla... 

Evet,  yağmurun  çiselendiği  bir  anda  dışarı  çıkıp  etrafıma  baktım.  Bir  de  ne  göreyim,  doğa  ana  o  kadar  temiz  o  kadar güzelleşmiş  ki,  gözlerimi  güzelliğinden  alamıyorum.  Bu  güzelliği  daha  iyi  görebilmek  için  de yanımda  bulunan  yüksek  bir  tepeye  çıktım.  O güzelliklere  baktıkça,  yüreğimde  adını  koyamadığım  bir  heyecanın  içindeydim.  Yağmur  hızlandı,  fakat  ne  gözlerim  ne  de  yüreğim  oradan ayrılmayı  istemiyordu.  Ben  de  yüreğimin  sesini dinledim  ve  yağan  yağmur  damlaların  içinde kendimi  aramaya  koyuldum.  Evet,  doğru  duydunuz,  kendimi?  Benim  özümü  var  eden  o güzellikler  ve  de  o  yağmur  tanelerinin  içinde kendimi  dinlemek  istedim.  O  renk  uyumunun içinde  kendi  rengimi  aradım.  O  güzellikleri  görmeniz  gerekiyordu,  öyle  ki  bir  an  "bunlar  birbiriyle  yarışıyor  mu"  diye  düşündüm.  Siz  her düşen  yağmur  damlasında  kendinizi  görüyor musunuz?  Her  yağmur  damlası  yere  düştüğünde  toprağın  yaşadıklarını  merak  ediyorum. 

Yüzümü  gökyüzüne  doğru  kaldırdım.  Her yağan  yağmur  damlası  tenime,  bedenime  düştüğünde  tarifi  zor  duygular  yaşadım.  Bir  anda yüreğime  huzur  doldu.  Yağmur  damlalarının yüzümü  okşadığını  hissettim.  O  an  içimden "acaba  toprak  için  merak  ettiğim  şeyleri  mi yaşıyorum"  diye  geçirdim.  Evet  evet  hissettim, 


coşku  yüreğimi  sardı.  Sevinçten  yerimde  duramıyordum.  Sevincim  arttıkça  yağmur  damlalarının  da  hızlandığını  hissettim.  Tenime  düşen her  yağmur  damlası  duygularımı  derinleştiriyordu.  Öyle  ki  bir  anda  kendi  kendime  "acaba bu  yağmur  damlaları  beni  hissediyor  mu"  diye geçirdim.  Beni  hissettiğine  inanıyorum,  ya  siz? 
Beni  benden  alan  bir  yağmur  damlası , 

Beni  kanatlandıran 

ve  içimi  huzur  dolduran  yağmur , 

Yüreğime  ve  ruhuma derinlik  katan  yağmur... 

İşte  o  an  her  şeyin  ne  kadar  güzel  olduğunu, içinde  yaşadığım  yaşamın  bir  yağmur  damlası kadar  derin  ve  anlam  dolu  olduğunu  bir  kez daha  anladım.  Yağmur  damlalarının  bana  çok şey  anlattığını  hissettim  ki.  Tenime  düşen  her bir  damlanın,  sevdiklerimin  yüreğinden  kopan bir  berraklık  olarak  bana  döndüğünü  hissediyordum.  Zaten  her  yağmur  damlası  kendisiyle farklı  bir  anlam  yüklenerek  toprağa  düşüyor. 
Fakat  onun  bize  verdiği  anlama  biz  yeterince anlamlı  bakamıyoruz. 

O  kadar  güzel  bir  an  ki,  o  ana  her  şeyi  sığdırmak  istedim.  Ben  bu  duyguları  yaşarken,  yağmur da  yavaşladı.  Doğa  ana  yağmurun  yağmasıyla kendisine  binbir  güzellik  katmıştı.  Güzelleştikçe yüceleşiyor  ve  eşsiz  bir  manzaraya  dönüşüyordu. 
Etrafına  tazelik,  canlılık  ve  enerji  katıyordu.  Tüm bu  güzelliklerin  yanında  mest  eden  kokusu  insanı  sarhoş  edercesine  büyülüyordu.  Her  nefesimi alıp  verdiğimde  doğanın  güzel  kokusunu  içime çekiyordum.  Bu  muhteşem  tablonun  yanında kuşlar  da  güzel  sesleriyle  kendilerini  hissettiriyor¬ du.  O  kadar  güzel  bir  duygu  ki,  özünü  hissedebilmek,  doğa  ananın  bir  parçası  olduğunu  bilmek  ve bunu  derin  bir  anlama  kavuşturmak...  En  önemlisi  de  "kendini  bilmek"  kadar  güzel  ve  de  anlamlı hiçbir  şey  olamaz. 

Evet ,  işte  o  yağmur  damlası 
Beni  bana  anlatan 


Aramızdaki  bağı  dile  getiren 
Beni  benliğimle  buluşturan 
Yüreğimdeki  ateşi  serinleten 
Bir  yağmur  damlası... 

Tüm  bu  duygu  yoğunluğu  içerisinde  zamanın  nasıl  aktığını  duyumsamamışım  bile. 
Gecenin  habercisi  olan  sert  rüzgar  kendini  hissettirmeye  başladığında  anladım  bunu. 
Yüzüme  vuran  keskin  rüzgarın  soğukluğuyla birden  kendime  geldim  ve  o  ona  kadar  aslında gözlerimin  kapalı  olduğunu  fark  ettim.  Bu  hali¬ me  tebessüm  ederken,  yağan  yağmur  damlalarının  da  tebessümüme  eşlik  ederek  yüzümü okşadığını  duyumsadım.  O  kadar  sevinmiştim ki  kendimi  yağan  bir  yağmur  damlası  olarak gördüm.  Yağmur  damlaları  o  ana  öyle  çok  derin duygular  sığdırdı  ki  anlatamam.  Bana  insanlık için  çok  önemli  olan  duyguları  bahşetmişti.  En son  olarak  da  bana  şu  sözleri  fısıldadığını  duyar gibi  oldum.  "İnsanın  gözleri  olmasa  da  görebilir,  çünkü  insanlarda  bir  de  gönül  gözü  vardır." 

Evet,  insanlarda  gönül  gözü  vardır.  Fakat  biz insanlar  her  şeyi  bildiğimizi  sanırız,  değil  mi? 
Ama  kendimizden  ve  özümüzden  ne  kadar  boşaltılmış  ve  de  uzaklaştırılmış  olduğumuzu  pek bilmiyoruz.  İşte  o  yağmur  damlasının  beni  kendimle  tanıştırması  da  böyle  oldu.  Adeta  "insan ve  doğa  ilişkisi  böyledir.  Siz  insanlar  her  ne kadar  nankör  olsanız  da,  doğa  bağışlayandır, bereket  katandır"  diyordu. 

Her  zaman  olduğu  gibi  yaşam  ve  doğa  farklı bir  yöntemle  beni  eğitmişti.  Bana  öğrenmenin  ve kendini  tanımanın  yolunu  işaret  etmişti.  İnsanın ancak  doğa  ile  özgürleşebileceğini,  doğasız  ruhunu  kaybedeceğini  ve  özünü  yitireceğini... 

Yağan  yağmur  damlası  da  hiçbir  sınır  tanımadan  toprağın  özüyle  buluşuyor.  İşte  o  an yaşamımızın  yağmur,  yağmurun  da  yaşamımız olduğunu  içimden  geçirerek  yağan  yağmura  ve de  doğa  anaya  şükranlarımı  sunarak  yoldaşlarıma  doğru  yola  koyuldum... 


Avucumda  zamanımın  külleri 
Gelecekten  başlıyorum serpmeye 

Toprağa  ekiyorum  kalbimi ömrüm  ağır  gelir  hayata 
Dünyayı  bir  gül  sarsar bir  de  gül 

Aşk  yorgun  işlenmemiş 
Zaman  kırılgan  yaşanmamış 
Hangi  burç  yağmalanmamış kente  doğdu 

Bir  kadim  dağda  mola  verdim 
Elimde  bir  gül 
Yollar  kapılara kapılar  yollara  kapalı 
Karanlık  bir  mahzende bir  türkü  ile  hücremde». 

Garcel  ENGjZEK 
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